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Yarının 
Şampiyonları 


SIGNATURE 
N*19 


Her yaş ve seviyeye 
uygun kayak ve 
snowboard dersleri ile 
yarının şampiyonlarını 
hazırlıyoruz. Bırakın 
yıldızları yakalasınlar. 


CWbMed $ 


uluslararası tatiller 
her şey dahil deneyimler 


KAPAKTA 


Riley Keough'nun üzerindeki 
pul işlemeli ipek elbise, baskılı 
koton tişört, yünlü pantolon ve 
deri botlar Louis Vuitton. 
Fotoğraf Louis Vuitton için 
Patrick Demarchelier, Styling 
Delphine Perroy. Saç Kei 
Terada. Makyaj James 
Kaliardos. 
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FOTOĞRAF PATRICK DEMARCHELER. 


FOTOĞRAFLAR MATAS INDJIC, JENS STUART, ASYA ÇETİN. 
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Beauty Secret 


Baby Face 


Beauty Starter 


Bir yıl 
boyunca 


ESTETİK 


INTERNATIONAL 


LONDON - DUBAİ - SINGAPORE - ISTANBUL 


Edito 


NN; 
Ajandalar alındı mı? / 


Bu yıl yapılacaklar listeniz hazır 
mı? Geçen yılki planların ne kadarı gerçek 
oldu? Yoksa hayat yüzünüze gülüp, siz her şey b 


yolunda sanırken arkanızdan işler mi çevirdi? 2018'de 7 

de her listede, beş kilo vermek, hiç görülmeyen birkaç “e 
destinasyona gitmek, kendine daha çok vakit ayırmak var, 
değil mi? Kesin vardır. Peki kendinize ve hayatınıza haksızlık 
yapıyor olabilir misiniz? Belki bir mucize beklemeden birkaç W 

- uşla yepveni bir Zeynep, Gül va da Elif yaratabilirsiniz. g5 
Kate Moss'un bacaklarının çarpık olmasından, Scarlett Johansson'un 
kısa boyundan, Keira Knightley'nin 85A göğüslerinden şikâyet ettiği 
bir ortamda çok da dertlenmemek gerek bence. Mutlak memnuniyet 
belli ki kimse için yok. Bu yıl ilk yapılacak şey, en güçlü özelliklerinizi 
belirleyip onları ön plana çıkarmak olmalı bana göre. Güler yüzünüzü 
vurgulayan kıyafetler, hareketli hayatınızı kolaylaştıran aksesuarlar... 
Öyle ortamlarda bulunun ki gözler üzerinizde olsun. Kısacası önce SİZ 

değerinizin farkına varın, sonra övgü bekleyin. Ayrıca, bir yatırım 
yapacaksanız bu kendinize olsun. Bu ay Madame Figaro işte bu 

sularda yüzüp 'yeni bir sen' yaratmak için ihtiyacınız olan 
detayları sıralıyor. Kayak ve kar konuşurken bir yandan da 

yeni sezondan bir ön gösterimle karşınızdayız. İlham 

veren insan hikâveleri, sanatla yeni buluşmalar, 
yepyeni fikirler de bonusumuz. 
Keyifli okumalar. 
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YAZAN PINAR ÇELİKEL GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
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Buaybilmeniz gerekenler 


10.YIL 


HAREMLIÇUE 


2007'de Caroline N 

Koç ve N, Banu Yentür 
tarafından kurulan 
marka, 10. yılını Büyülü 
Oda' koleksiyonuyla 
kutluyor. Topkapı 
Sarayı'ndaki Yemiş 
Odası'ndan ilhamla 
hazırlanan koleksiyonda, 
minyatür sanalçısı 

Taner Alakuş'un çizdiği 
desenler yatak örtüsü, 
havlu, nevresim, sabun, 
kaftan gibi ev tekstili 

ve sofra takımları ve 
dekoratif objelerde hayal 
buluyor. 

© haremligucistanbul 


Haremligue vitrinini süsleyen 
"nahıl”, Osmanlı şenliklerinde 
ve saray düğünlerinde 
bereketin ve bolluğun simgesi 
olarak kullanılıyordu. Meyce, 
çiçek ve kıymetli taşlarla 
süslü bu dev ağaçlar İstanbul 
sokaklarında dolaştırılıyordu. 


İÜradamercaro 


SANAT DÜNYASI 
VENEDİK 
BIENALI KURATORU 
AÇIKLANDI 


Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden Venedik Bienali, 2019'da 


58. kez kapılarını açıyor. Kurul başkanı Paolo Baratta'nın önerisi 
üzerine Ralph Rugoff önümüzdeki bienalin küratörlüğünü yapmak 
üzere Görsel Sanatlar Bölümü Direktörü olarak atandı. Rugoft, 
2006'dan bu yana Londra'daki Hayward Gallery'nin direktörlüğünü 
yapıyor ve bu süreçte pek çok ünlü sanatçının solo ve grup sergilerinin 


küratörlüğünü gerçekleştirdi. 


*** 


ZOOM 


RENKLİ 
kürk 

Geç de olsa moda 
dünyası kürk caniliği 
konusunda bir 
aydınlanma yaşıyor. 
Gucci'nin ardından 
son olarak Michael 
Kors da veni 


VEDA sezondan itibaren 

e ürünlerinde kürk 
pl 1 )EB E PHILO kullanmayacağını 
ILE CELİNE açıkladı. Diğer yandan 


Diane Von Furstenberg 
Ti, SK 2017/2018 
suni kürkler bu sezon altın İğ 

çağını yaşıyor. Suni kürk 
2008'den bu yana Celine'in kreatif direktörü olan trendinin en güzel vanı 
Phoebe Philo'nun, bu sezon görevini bırakacağı api ği 
duyuruldu. Minimal ancak çarpıcı tarzıyla tanıdığımız. parlak renkleriyle 'MIŞ gibi 


tasarımcı Central Saint Martins'ten mezun olduktan yapmadan, bir kilometre 


sonra adını önce Chlo&'de duyurmuştu. Çocuklarıyla 


yollarını ayırdı 


ilgilenmek üzere iki yıl kariyerine ara verdikten sonra öteden 'ben gerçek değilim i 
da Celine macerasi başlamıştı. Moda dünyasında bu ara dive bağırmaları. Maria Puder V 
herkes şu iki soruya odaklanmış durumda: Cöline'de LL çi Ni 
boşalan koltuğu kim dolduracak? Philo'nun bundan karakteri 2018 de yaşasaydı, 
SOMEMİLi dülağı neresi olacak acaba kürkü ne renk olurdu? 
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MAN MARA COATS 


Max Mara, geçen ay Kore'de 'Coats!Secoul' sergisini açtı ve Koreli altı sanatçıyla benzersiz 
bir işbirliği yaparak ilginç bir çalışmaya imza attı. Büyük açılışa katılan sanatçılar, 
sergiden yola çıkarak birer eser yarattı ve açılışı takip eden 10 gün içinde bu eserleri 
kendi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Daha evvel Berlin, Tokyo, Pekin ve 
Moskova'da bulunan sergide Max Mara'nın 60 yıllık tarihi görülüyor. 


KİŞİ 
.SSANDRO 
OUARZI 


Mango'nun yeni kampanyasında şıklığıyla 
herkese şapka çıkartan Alessandro Sguarzi var. 
52 yaşındaki İtalyan iş adamı, dünyanın en Stil 
sahibi erkeklerinden bi 

binlerce takipçisi her gün kendisinden ilham 
alıyor ve sokak stili peşinde koşan blogger'lar 
onu fotoğraflamak için birbiriyle yarışıyor. 
Bugün Milano, New York, Bolonya ve Floransa'da 
showroom 'ları bulunan Sguarzi'nin moda 
sektöründeki kariyeri 1990'da mağaza müdürü 
olarak başladı ve girişimci dehası sayesinde 
2000'lerin başından itibaren pek çok marka yarattı. 
Sartorialist adıyla tanıdığımız Scott Schuman'In 
kendisini fotoğraflayıp blogunda paylaşması 
sayesinde ise onu tüm dünya tanıdı. Sül sırlarını 
keşfetmek üzere Mango ile Milano'ya buyrun. 


i. Instagram'daki yüz 


— alessandrosguarzi 
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FOTOĞRAFLAR GETTY IMAGES, 


YILIN RENGİ 


ULTRA Violet 


Bu sene ultraviole sadece kaçınmamız gereken bir şey olmaktan çıkıp. peşine 
düşeceğimiz bir hale bürünüyor. Cildimizi vaşlandıran. kat kat kremlerle, gözlüklerle 
korunduğumuz zararlı güneş ışınlarından bahsetmiyoruz elbette. Pantone, 2018 yılının 
rengi olarak Ultra Violet'yi belirledi. Lacivert ve maviye göz kırpan bir mor tonu 
olan Ultra Violet, yıldızlı bir gökyüzü görseliyle tanıtılıyor. Her tene ve her mevsime 
yakıştığından. bu sene hem kıyalet ve aksesuarda hem de makyajda bolca karşımıza 
çıkacağını düşünüyoruz. 
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BONA 
FHİbDE 


yazan 
Mahmut Hayırlıoğlu 


mahmut medyâlink.comar 


» 


Sanal 


Sanal aşklar ve sevgiler yalan 

mı? Amaç sadece o kadını 

yatağa atmak mı? Ya da sadece 

ona dokunabilme egosu mu? 
Geçen ayki yazımın devamı 
niteliğindeki bu yazıda, başlıkta da 
görece şk adlı 
iki bilinmeyenli problemin doğru 
cevabını bulmaya çalışacağız: Kime 
göre, neye göre? 

SOSYAL MEDYADA 

kendimizi gösterme isteğimiz. 
ünlü olma hayalimizi bir nebze 
olsun gerçekleştirme arzumuz ve 
dizginleyemediğimiz flörtleşme 
tutkumuz, bazen bizi bizden alıyor 
ya da sosyal medyanın kölesi 
yapıyor. Cep telefonlarımız da, 
bizim ayrılmaz bir uzvumuz 
gibi adeta... 
Sanal aşkların rcalitesi, devamlılığı, 
bir üst aşamaya geçmesi adeta iki 
bilinmeyenli bir problemin çözümü 
gibi artık çok Zor olmasa gerek. Hele 
de, yaşamın merdivenlerini ağır 
ağır çıkıp yarılamışlar için formülü 
çok basit, diye düşünüyorum... 


Telefon alma ve veya telefonda 
sohbet etme aşamasından sonra, 
sanal arkadaşlıklarda bir üst etaba 
geçildiğinde, görüşme istekleri 
başlar. Çoğunlukla da erkeklerden 
gelir bu istek... Her iki taraf da, 
birbirinden hoşlanıyorlarsa “Niye 
olmasın?”ı sorgular her daim... 
SONRASINDA BULUŞMALAR, 
kahveler, yemekler derken 
kimileri yanlış, kimileri de doğru 
bir başlangıç yapar. Tıpkı gerçek 
hayatta sosyal bir platformda. bir 
arkadaş ortamında vb. bir ortamda 
tanışmışlıktan farkı yokçasına... 


4 MCCİAMMERGARO 


YENİ BİR AY, 
YENİ BİR SAYI 
VE BİLİNMEYEN 
HEYECANLARA 
GEBE YENİ BİR 
YILDAN HERKESE 
MERHABA... 


BU SAVDAN YOLA 
çıkarsak, yani bu pencereden 
bakarsak, sanal ortamda başlayan 
aşkların, ilişkinin gerçek ortamlarda 
tanışarak başlayanlardan bir 
farkının olmadığını göreceksiniz... 
Çevremde gördüğüm ve duyduğum: 
Instagram gibi, Facebook gibi 
sosyal platformlarda başlayan. 
başlayabilen bazı ilişkiler uzun 
zaman sürüyor ve ilişki mutlu bir 
beraberliğe dönüşebiliyor. 

BAZILARINDA ISE, TLK 
BAŞLARDA keyifli paylaşımlar, 
güzel vakit geçirmeler, sevişmeler, 
aşk söylemleri, içleri kıpırdatan 
heyecanlar derken, kısa bir süre 
sonra tartışma, fikir ayrılığı. 
kıskançlık, yalanlar, aldatmacalar 
başlar. Sosyal hesaplarında karşı 
taraf bloklanır, ardından Whatsapp 
ve son olarak da telefon numarası 


engellenir. 
Ve böylece, bir sanal aşkın balonu 
da 'bummm' diye patlar!.. 

SANAL PLATFORMLARDA 
başlayan aşkların balon gibi patlama 
oranı, oldukça fazla... 

Çünkü. normal hayatta bile başlayan 
ilişkileri sürdürmek, güvenmek 

ve sahip çıkmak çok zorken, sanal 
alemde yapılan sohbetlerin aşka 
dönüştüğünü düşünmek, bizi acı 


aşklar balon mu? 


verici bir sona hazırlar. Sanal alem 
keyiflidir. sanal başlayan aşklar, 
temeli olmayan prefabrik bir yapı 
gibidir... Çok kolay yıkılır... 

DOĞRU BIR SAPTAMA 
YAPMAK gerekirse; karşıdakinden 
ve hayattan ne beklediğine bağlı. 
sanal da olsa aşkının sevgiye 
dönüşmesi ve bir üst aşamaya 
geçmesi... 

Instagram'da, Facebook'da ya da 
diğer sosyal platformlarda tanışsanız 
bile, karşındakinden hoşlansanız, 
sevseniz ya da aşık olsanız 
önemli olan iki tarafında birbirine 
dürüst, açık ve net olmasıdır... O 
zaman sanal 'start up” da yapsanız. 
reelde de aşkınızın balonu kolay 
kolay patlamayacaktır. 

Artık günümüzde sevgi sözcüğü O 
kadar kolaylaştırıldı ve ucuzlaştırıldı 
ki, hızlı başlangıçlar ve çabuk 
tüketilen sözde sevgilerle yürümeyen 
ilişkiler uzun ömürlü olmuyor. Bir 
nesneyi, bir mekânı, sokaktaki bir 
kediyi sevmekle, sevgiliyi sevmek 
çok farklı. 

GERÇEK SEVGİ ÇOK 
meşakkatlidir. Gerçek sevgi, balon 
olamayacak kadar derin ve büyüktür. 
Gerçek sevgi kolay kolay patlamaz... 
Uzun yıllar boyunca yıpranan, 
deforme olan bazı ilişkilerde sevgi 
balonu patlamaz, yavaş yavaş 
Balon olmasın hiçbi 


ner. 


() BODA FIDE İyi niyet (Latince.) 
Zihinsel ve ahlaken sahip olduğumuz 
dürüstlük ve doğruluk. Herhangi bir 
şevi, aldatma ve hile olmaksızın 


düşünmek. söylemek. yapmak. 


rita n 


Madame Figaro Türkiye 
Sosyal Medyada ve iPad'de 


Dergiye sığdıramadığımız özel içerikler, backstage videoları ve sosyal 
medyaya özel röportajlar için facebook'ta &©madamefigaro ve 
instagram'da ©madamefigarotr hesaplarını takip edebilirsiniz. 
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RÖPORTAJ 

Rüya Baraz 
Ss. 20 


KÜLT 
Jaeger-LeCoultre 


PARTİVIP 
Gözde etkinliklerden 
kareler 


Ss. 28 


STİL 
N a dını Moncler'in kurulduğu Grenoble şehrinden alan 
MK IM 4 L E R koleksiyon üç segmentten oluşuyor; yüksek performans. 
( l R EK N( )B L E performans ve stil, aprös -ski. Kısacası kayak pistlerinde de 


şıklıktan ödün vermeden soğuktan korunmanın ve konforun garantisini 
veriyor. Altın madalyalı ünlü snowboard'cu louri Podladtchikov da, 
koleksiyondaki bazı parçaların tasarımına katkıda bulundu. 


Kış modasının zirvesi 
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VERSACE 90 LARA DÖNDÜ 


90'lar rüzgârı hız 
kesmeden devam ediyor. 
Bu konuda en başarılı 
marka tartışmasız 
Versace. 90'ların top 
modellerini bir araya 
getirerek aynı zamanda 
kurucusu Gianni 
Versace'yi ölümünün 
20. yılında anmış 

oldu. Cindy Crawford, 
Naomi Campbell, 
Claudia Schiffer, 

elena Christensen 

ve Carla Bruni aradan 
geçen yıllara rağmen 
çekiciliklerinden hiçbir 
şev kaybetmediklerini 
de bu sayede göstermiş 
oldu. Son olarak da 2018 
İlkbahar Yaz koleksiyonu 
kampanyasında Naomi 
Campbell ve Gisele 
Bundchen'i görüyoruz. 


AFRİKA RÜYASI 


HER BİRİ KENDİNE ÖZGÜ BIR TASARIMA 
SAHİP AFRİCAN DAYDREAM SEPETLER, 
AFRİKALI KADINLARIN HAYALLERİNİ 
YAŞAM ALANLARINA TAŞIYOR. RUANDALI 
KADINLAR TARAFINDAN SİSAL BİTKİSİ 
VE MUZ KABUKLARINDAN YAPILAN, KÖK 
BOYALARLA RENKLENDİRİLEN “6100 
DOĞAL VE EL YAPIMI BU SEPETLERİ İSTER N 4 ZE 
DUVARINIZA ASABİLİR İSTERSENİZ DE V 7 7 
SOFRALARINIZDA KULLANABİLİRSİNİZ. | — 
HER BİRİNDEN SADECE BİR ADET G 
ÜRETİLEN AFRİCAN DAYDREAM SEPETLERİ 
ALARAK, AFRİKALI KADINLARA 

DESTEK OLUYOR, HAYALLERİNİN 
GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNE KATKIDA 
BULUNUYORSUNUZ. 


(GE AM Ni 
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YENİLER 


KISMET BY MILKA 


Müşterileri arasında 
Madonna'dan Cameron Diaz'a, 
Sarah Jessica Parker'dan Megan 
Fox'a pek çok ünlü bulunan 
mücevher markası Kismet by 
Milka'nın İstanbul'daki ikinci 
şubesi Nişantaşı'nda açıldı. Abdi 
İpeçi Caddesi No 51'deki butikte 
Milka Karaağaçlı"Nın tasarladığı 
yüzük, kolye, küpe ve bilezikler 
kendi kısmetlerini bekliyor. 


ATTÖLYE TEŞVİKİYE 


Tülin Kermen ile Cansu Yağız'ın birlikte açtıkları Attölye 
Teşvikiye'de sezonun en iddialı giysi, ayakkabı ve 
aksesuarları bir arada, Her hafta yeni ürünler eklendiği 
için sık sık uğramakta fayda var. Bir de butiğin 'Pre Loved" 
konseptli kısmı var ki, burada hem kendi elden çıkartmak 
istediğiniz eşyaları değerlendirebiliyor, hem de benzersiz 
vintage parçalar bulma şansını yakalıyorsunuz. 


© attolyetesvikiye 


HABB 
CONCEPT 
Balat'ta dört katlı 
bir mekânda açılan 
Habb Concept, 
Cisimdesign'ın 

en son projesi. 
Farklı dekorasyon 
markalarının bir 
arada bulunduğu 
bu concept store'da 
bir de kafe mevcut. 
Yeni yılda evini de 
yenilemek isteyenler 
için doğru adres. 


lacoste.com.İr 


YAAA 


KUTLAMA! 


BNG 10 
YAŞINDA 


İsmini kurucuları 
Bülent ve Nilgün 
Gülen'in baş 
harflerinden alan 
marka, 10. yaşını 
kutluyor. Türkiye 
tekstil sektörünün 
en iyileri arasında 
gösterilen BNG'nin 
ürünleri ABD ve 
İtalya'nın da içinde 
bulunduğu 20 
ülkede satılıyor. 
Online alışveriş 
sitesi de bu ay 
itibariyle açıldı. 
bng-design.com 


A İSTİYORUZ A8 


KADRANINDAKİ 12 ADET 
SWAROVSKİ TAŞLA / vd) 
| 


.ACOSTE KEA TÜM 
vasi 


)İKKATLERİ ÜZERİNE 
ÇEKİYOR. 38 MM 
KASAYA SAHİP 
SAATİN MAVİ VE 
'EMBE SLİKON 
CAYIŞ, GRİ 

İK VE 
AEMBE ALTIN 
KAPLAMA 
3İLEZİK 
SECENEKLERİ 
3ULUNUYOR. 


lacoste.com.tr 
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Güncelbakış 


RÜYA STILI 


NOT SO VINTAGE CLUB MARKASININ KURUCUS! RÜYA BARAZ İLE 
MODA, SPOR VE SANAT ÜZERİNE KONUŞTUK. 


2 Ürmadamercano 


intage modaya ilginiz 

nasıl başladı ve nasıl bu 

noktaya geldi? 
Kıyafetlerle olan alâkamı anlatmak 
için sanırım çocukluğuma inmem 
gerekir. Kalite delisi bir boğa kadını 
olan annem beni devamlı Sonia 
Rykiel ve Bonpoint gibi verlerden 
giydirirdi. Hatta o zamanlar Sonia 
Rykiel'in çocuk koleksiyonu 
simsiyah olduğundan etrafta 
fazla avangard kaçar, arkadaşları 
tarafından tenkit edilirmiş. Kendisi 
aynı zamanda bir Alaia düşkünü 
Dolabı hâlâ Alaia'nın 90'lar 
koleksiyonlarıyla dolu. Hal böyle 
olunca ben de hep modayı görerek 
büyüdüm. Yani *vintage' denince 
aklıma çocukluğum ve 90'lar 
geliyor. Ama Not So Vintage 
markası adı üzerinde pek de 
vintage sayılmaz. 
Not So Vintage'ın çizgisini nasıl 
anlatırsınız? Neler var koleksiyonda? 
notsovintage.club sitesini önce 
kullanmadığım eşyalarımı salmak 
için kurdum. Yani vinlage'dan ziyade 
ikinci el mağazası olarak. Alışveriş 
cılgınlığım vüzünden ev butik haline 
dönmüştü. Kendi eşyalarım bittikten 
sonra bir gün. New York'ta girdiğim 
bir butikteki bütün yamaları (iron 
on patch) almak isteyince baktım bu 
iş böyle olmayacak, bunları kendim 
de yapabilir miyim diye düşündüm. 
İstanbul'a döndüğümde daha önce 
eline iğne dahi almamış olan ben, 
Pangaltı'dan bir kasnak ve birkaç 
renk iplik alıp işleme yapmaya 
başladım. Deneme yanılma 
yöntemiyle de bayağı başarılı 
oldum. Bunları daha sonra büyük 
ölçeklerde, ceketlerin, kotların. 
tişörtlerin üzerlerine yapıp daha 


HAZIRLAYAN ÇİMEN UZSOY 6. / FOTOĞRAF ALİ KANGAL 


önce kurduğum bu sitede satmaya 
başladım. Ürünlerim genelde genç 
ve cool şeyler. 

Nereden satın alabiliyoruz? 

Şu anda yalnızca kendi websitem 
olan WWww.nofsovinlage, 

club üzerinden satılıyorlar. 

Kişiye özel tasarımlar bunlar, devamı yok. 
El emeği hepsi. Daha geniş bir alana 
yayılmayı planlıyor musunuz? 

ler birini yapmak gerçekten saatler 
alıyor. Büyük bir sabır ve zanaat İşi, 
Ve hepsi tek örnek, başka kimsede 
vok. İşin güzel kısmı da 0. 

Kendi tarzınızı nasıl tarif edersiniz? 

Ben normalde epey spor 
giyiniyorum. Çok kokoş, evden 
çıkmadan saatlerce hazırlanan 

bir tip değilim günlük hayatla. 
Zaten devamlı spor yaptığımdan, 
gün içinde şehirde her vere 
yürüdüğümden en rahat şekilde 
olmayı seviyorum. Bu yüzden 
dışarıdan bakan insan pek 
anlamaz ama hep en parlak şeyleri 
seviyorum. Parlak taytlar, elbiseler, 
pembeler, payetler. Bir keresinde 
liseden bir arkadaşım şimdiki 
dolabım hakkında “Bir genç kızın 
rüya gardırobuna sahipsin,” dedi. Bu 
laftam beni anlatıyor galiba. 

Bir yandan spor ve sanatla da oldukça 
içiçesiniz. O tarafta neler oluyor? 

Nol So Vintage'in yanı sıra koşu 


grubum İstanbul Koşu Kuvvetleri 
ve Galeri Baraz'la uğraşıyorum 
Galerimizde çok vakın bir zamanda 
genç sanatçılar ve koleksiyonerler 


için yeni bir projeye başlıyoruz. 
bu kısmını daha çok ben üstleniyor 
olacağım fakat babam Yahşi 

Baraz da bu işin bir duayeni 

olarak bilgisi ve fikirleriyle 

beni destekliyor olacak. 


# kamilgibibisey 


YENİ YILDA 
IŞIĞINIZLA PARLAYIN! 


CVK Safira Spa & Fitness yeni seneyi formda, sağlıklı ve enerji dolu 
geçirmek isteyenleri bekliyor! 


Eşsiz masaj ve terapi salonlarıyla şehrin merkezinde konumlanan 
CVK Safira Spa & Fitness, pilatesten fitness'a dilediğiniz alanda deneyimli 
antrenörlerden alacağınız özel derslerle de sizi ideal formunuza daha 
hızlı kavuşturuyor. 
Spa, üyelik ve 
paket ders bilgileri için: 
e” 0212 377 88 88/0212 377 87 67 
spa.satis(a)parkbosphorus.com 
© parkbosphorus CİK ölüden Mahallesi ii Caddesi 
© safiraspafitness No:8, 34437 İstanbul 


cvkhotelsandresorts. com 


HOTELS & RESORTS 


PALA 


Jaeger-Lecoultre, Rendez-Vous modelini 
tanıttı. Sadece kadınlara özel bu yeni 
koleksiyon, tüm mekanizmasını görünür 
kılan safir camdan arka paneliyle mekanik 
saat arayışında olanlara hitap ediyor. 


1833 


Saatlerin tasarlandığı 
ve üretildiği atölyenin 
İsviçre'deki Vall&e de Joux'da 
kuruluşu. Jaeger-LeCoultre, 
1880'den bu yana, 
bilezikli saat tutkunu 
kadınlara ilk kez küçük 
boyutlarda üretilmiş yuvarlak 
kalibreli saatleri sunuyor. 


267 


Altın rotora sahip, otomatik fonksiyonlu 
saat mekanizmasını oluşturan parçaların 
sayısı. Her bir parça, yüksek saatçilik 
geleneklerine sadık kalınarak ve titizlikle 
çalışılarak hayata geçiriliyor. 


Güncelkük 


CE 


26.600 


Bir saatteki alternans sayısı. Saatin 
kalp ritmi sayılan alternans frekansı, 
Rendez-Vous Moon Medium modelinin 
mükemmel dakikliğinin ardındaki güç. Bu 
olağanüstü mekanizmanın üzerinde bir 

de Ay fazı göstergesi bulunuyor. 


2.) 


Kadranın alt tarafındaki 
fonksiyon her gün değişerek, 
yaklaşık 29,5 gün süren 
ay döngüsündeki fazları 
gösteriyor. Her 972 yılda 
bir, yalnızca bir günlük 
düzeltmeye ihtiyaç duyan 
fonksiyon, ayın fazını 
mükemmel bir kesinlikle 
gösteriyor. 


Dünyadaki mağaza sayısı. Bu adreslerde 
Rendez-Vous koleksiyonunda bulunan, 
olağanüstü fonksiyonlara sahip özel saatleri 
yakından inceleyebilir ve deneyebilirsiniz. 
Bir randevunuz olduğunu usulca bir zil 
sesiyle hatırlatma fonksiyonuna sahip 
Sonatina modeli bunlardan biri. 


#jaegerlecoulire 


JAEGER-LECOULTRE 


Zamanın efendisi 


2012'de em Rendez-Vous koleksiyonu, bu son derece kadınsı Moon 
Medium modeli başta olmak üzere, bu yıl yine en gözde aksesuarlar arasında. 


YAZAN SEGOLENE WACRENİER / İLLÜSTRASYON VERONICA DALL ANTON!A 
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24. 
İvi münsi | 


2018 yılı itibariyle 


online alışveriş hizmetinizde 


m, 


vücudunuz en iyisini hak ediyor 


www.larosedessables.com 


la çeki © /arosedessablasparis 


© /larosedessablasparis 
des sa bles © Narosedessablasparis 


) 


y4 


A 


Güncellelefonumdakiler 


MEHTAP ELAIDI 


Moda tasarımcısı 


BUSINESS OF FASHION 


En çok tıkladığım 


DUVAR KAĞIDI 
Son defilemden bir 
görsel. Çok istediğim 
gibi olmuştu her şey 
ve her baktığımda 
içim açılıyor. 


TEKNOLOJİ ARACI 
iPhone 7S kullanıyorum 
Kamerasının çok İyi 
olması ve ekranın 
büyüklüğü sayesinde 
seferi olduğum 
zamanlarda aynı 


website'lardan. Her gün 
mutlaka bir kere bakıp 
okuduğum veya daha sonra 
okumak için kenara ayırdığım 
çok güzel makaleler oluyor. 


m —— 
zamanda bir ipad y 
görevi görmesi E-DERGİ 
tercih sebebim Hiç yapamam dediğim 
—— bir şeyi yapıyorum 


ve artık dergileri ve 
yabancı gazeteleri 
app'lerinden takip 


v 


E-BAĞIMLILIK 


2048 ve 10101 Bende İ 
e çok SEVDİKLERİ ediyorum. Bu anlamda 
meditasyon etkisi yaratan Gittiğim yerlerde yeme içme New York Times 
oyunlarım. mekanları anlamında bana ve bütün dergileri 
im — — — yardımcı olan appleri seviyorum 


indirip boş kaldığım 
zamanlarda -özellikle 
çok seyahat ettiğim için 
uçak yolculuklarımda- 
okuyorum. 


mesela where chels cal, 


r 


GÖZÜNÜ AÇTIĞINDA ENERJİ PLAYLIST'İ 


Whatsapp: çünkü artık vi Mİ 
iye N Genelde çalışmak için sessizliği 


tercih ederim ancak yürüyüş 
yaparken hazırladığım bir playlist var, 
genelde onu dinliyorum. Bana enerji 
veren ve biraz daha yürü dedirten 
müzikler bunlar. İndirip boş kaldığım 
zamanlarda -özellikle çok seyahat 
ettiğim için uçak yolculuklarımda- 


iletişimin büyük bir yoğunluğu 
onun üzerinden dönüyor. İş 
gruplarım da aile gruplarım 
da orada. Güncellenerek INSTAMANIA 
Sanıyorum en sık 
kullandıklarımdan 


biri. Açıkçası, 


güne başlıyormuşum gibi 


hissediyorum. Birkaç tane de 


arkadaş grubum var aktif olan; 


onlara ilk baktığımda vakit özellikle takip ettiğim 


de; dinliyorum. YE 
ayıramayabiliyorum bazen ama biri vok genelde 
daha sonra boş zamanlarımda a, karşıma çıkanlara 
Na mutlaka bakıyorum. bakıyorum. 
HAZIRLAYAN ÇİMEN UZSOY G. 
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kendinizi 


in 
> pir li 


Casia Spa Levent'in merkezinde, 2000 metrekarelik alanda birçok seçenek sunan ödüllü bir spa'dır. Üç katlı spa içerisinde jakuzi, 
sauna ve duşların bulunduğu çift kişilik özel suit oda, ısıtmalı iç havuz ve jakuzi köşesi, gym, geniş fitness ve pilates alanları, 
macera duşları, kar odası, erkek ve bayanlar için ferah hamam ve dinlenme alanları ile birlikte 12 adet masaj odası bulunmaktadır. 
Masajlar ve hamam bakımları profesyonel terapistler tarafından yapılmakta olup, tüm vücüt masajlarında iddalı bir kadro yer almaktadır. 


Güncelbakış 


ŞANSIM ADALI ile tanışın 


HAREKETLİ VE EĞLENCELİ SUDİ ETUZ MARK 


ININ YARATIC 


ANSIM ADALI, 


TIPKI ÜRETTİĞİ PARÇALAR GİBİ ENERJİSİ YÜKSEK BİRİ. İNS O İVE EDEN 


T 


ARIMLARI, İÇİNİZDEKİ MUZIR ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKARTIYOR. 


u sıralar gündeminizin ilk 
sırasında ne var? 

Bir yandan mart 

sonu Zörçekleştirilecek olan Moda 
Haftası'na hazırlanıyorum, bir yandan 
da kızlarımın varı yıl tatilini organize 
etmeye çalışıyorum 

Kendi karakterinizde sevdikleriniz ve 
sevmedikleriniz neler? 

Beni tanıyanlar genelde sıcakkanlı, 
güler yüzlü ve pozitif olduğumu söyler 
Bu özellikler cirafımdakileri de olumlu 
etkilediği için memnunum. Bazen 
gereksiz çekingen ve kendine güvensiz 
olabiliyorum. Bu özelliklerimden pek 
hoşlanmıyorum 

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Şu anda 
çocukluk hayallerinize ne kadar yakınsınız? 
Harika bir çocukluk geçirdim, bunun 
için hep şükrederim. Zaten sokakta 
özgürce oynamak. ağaçlara tırmanmak 
gibi aktivitelerin tadını çıkarabilen 


son jenecrasyonduk. Okullar kapanır 
kapanmaz yazlığa gider, üç ay boyunca 
denizden çıkmaz, derisiz tasasız harika 
günler geçirirdik. Çocukluğumun en 
güzel anıları hep vaz aylarından kalma. 
Tasarım serüveninizin başlangıç sürecine ve 
bugüne dair neler söylemek istersiniz? 
Kariyerime ilk başladığımda sudan 
çıkmış balık gibiydim. Deneme 
yanılmayla edindiğim tecrübeler 

biraz pahalıya patladı ama vardığım 
sonuçlan memnunum. Moda haftalarına 
katılmaya başladıktan sonra çok daha 
hızlı yol kat ettiğimi düşünüyorum. 
Mesleğinizle ilgili geleceğe dair hayalleriniz 
neler? 

En büyük ist 
başarılı bir Tür 


m dünyaca tanınan 
markası yaratmak. 
Dolayısıyla markamı geliştirmek, yurt 
dışında satış noktalarımı çoğaltmak ve 
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SANSIM'IN. 
EÇTİKLERİ 


En sevdiğim film 
Tosun Paşa 


Ker, TÜRE, 


Vazgeçemediğim 
parfüm: Balenciaga 


———7z 


Tatil için en 
sevdiğim lokasyon: 
Miami 


V 


Bu aralar Chlo pembe 
çantamı çok seviyor ve 
devamlı kullanıyorum 


en sonunda kendi mağazalarımı açabilmek. 

Sizce önümüzdeki sezonun en moda parçası ne olacak? 

Bu yaz pastel tonlar, volanlar, fırfırlı kollar göreceğiz. 
Şeffaf aksesuarlara da sıkça rastlayacağız. 

Yurt dışında en çok hangi Moda Haftası'na katılmak istersiniz? 

İlk tercihim (Londra Moda Haftası. 

Bu sezonki tasarımlarınızı üç kelimeyle özetleseniz... 

2018 yaz koleksiyonum: Pastel, pozitif, eğlenceli. 

Bugüne kadar hangi trendi hiç sevmediniz? 

2000'li yılların başında özellikle İstanbul'da 
gözlemlediğim Barbour mont, eşofman altı ve Timberland 
üçlüsünü hiçbir zaman anlayamadım 

Geçmiş ya da gelecekte, hangi yılda yaşayıp koleksiyon tasarlamak 
isterdiniz? 

3D yazıcıların gelecekte giyilebilir malzemeden çıktı 
vereceği ve bunun tıpkı dikiş makinasının icadı gibi ikinci 
bir devrime yol açacağı zamanda, gerekli donanıma sahip 
bir tasarımcı olmak isterdim. Geçmişe ilgim var ama ben 
göremeyeceklerimi merak ediyorum. 

Türkiye'den ve dünyadan takip ettiğiniz modacı ve tasarımcılar kim? 
Şu sıralar Dilara Fındıkoğlu bende hayranlık uyandırıyor. 
Yine Jacgucmus'nun koleksiyonlarını çok seviyorum 
Klasiklerden de Chanel bana hep ilham veriyor. 


Giyim tarzınız hakkında tek cümle kuracak olsanız, bu ne olurdu? 
Ana akım trendlerin dışında giyinmeyi seviyorum 
Vazgeçemediğiniz, takıntılı olduğunuz giysi ya da aksesuar var mı? 
En son aldığım kıyafeti veya aksesuarı hevesimi alana 
kadar kullanırım 

Nasıl alışveriş yaparsınız, ikinci fikre ihtiyaç duyar mısınız? 
Genelde tek başıma alışveriş yapmayı tercih ederim 
“Hayatta giymem” dediğiniz bir şey var mı? 

Crocs terlikler ve Ugg botlar. 

Sizi ne baştan çıkarır? 

Yüksek topuklu ayakkabı reyonlarından kendimi 
alamıyorum 

Sizin için şahane bir tatil rotası nerede başlar, nerede biter? 
Henüz gerçekleştiremedim ama Brezilya'ya gidip önce 
Cristo Redentor'u. sonra Peru'ya geçip Machu 

Picchu'yu ve oradan da Meksika'ya Chichen ltza'yı 
görmeye gitmek istiyorum. Kızlarımın biraz daha 
büyümesini bekliyorum. 

Son olarak gündeminizdeki projelerden kısaca bahsedebilir misin? 
Şu sıralar beni çok heyecanlandıran bir sanat projesi 
üzerinde çalışıyoruz. Eserlerini çok beğendiğim Yonca 
Karakaş ile güzel bir iş birliğimiz oldu. Yakında bir 
sergimiz olacak. 


MmadamerGaRoZ 
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mi LONGİNES 


—.. 
185.YIL KUTLAMASI 


İsviçreli saat markası Longines, 185 
yılını Pera Palace'ın tarihi atmosferinde 
görkemli bir davet ile kutladı. Davetlilere 
1930'ların nostaljik şık çav partilerinin 
zarif havasını yaşatan partinin dekorları, 
şık ikramları, Swing İstanbul'un dans 
gösterileri, özel hazırlanan şık şapkalar 
ile davetliler keyifli bir zaman geçirdi 
Davete Demet Sabancı Çetindoğan, Esra 
Ollaz Güvenkaya, Feryal Gülman, Etel 
Baler Gül Gölge Saygı, Ahu Orakçıoğlu ve 
Özlem Avcıoğlu gibi pek çok isim katıldı 
Longines Marka Müdürü Özlem Kıroğlu 
Geylan ile mücevher ve lüks marka 
danışmanı, Şebnem Balkan'ın organize 
eltiği davet geç saatlere kadar sürdü 
1. Ziya Savcın, Özlem Kıroğlu Geylan, 
Beliz Erdem Ünsal, Tufan Buçukoğlu 2. Gül Gölge Saygı 


3. Şebnem Balkan 4. Hülya Eltemur 5. Etel Baler 
6. Esra Oflaz Güvenkaya 7. Feryal Gülman 


18. MARKA KONFERANSI 
HİLTON İSTANBUL BOMONTİ 


3u yıl, 18 saat süren 12 oturumda 62 
konuşmacının sahne aldığı 18. Marka Konferansı 
büyük ilgi gördü. Türkiye'deki iş dünyasının 
liderlerini buluşturan ve Kenan Doğulu'nun 
konseriyle kapanan etkinliği. 13 11 Aralık'ta 
Hilton İstanbul Bomonti'de, yaklaşık 3.500 kişi 
izledi. Moderatörlüğünü. 18 yıldır olduğu gibi. 
marka filozofu olarak tanınan BJ Cunningham'ın 
yaptığı etkinlikte dünyanın en büyük sosyal 
pazarlama ajansı Social Chain'i 18 yaşının 
enerjisiyle kuran Steven Bartlett, gazeteci Ahmet 
Hakan. Kürk Mantolu Madonna ile tiyatro 
sahnesine adım atan Tuba Ünsal, 


1. Cem Hakko, Pia Hakko Yeşil 2. Atasay Kamer, Burcu 
Esmersoy 3. Cem Yılmaz 4. Betina Hakko 4. Nevşin Mengü, 


Cem Yılmaz'da konuşmacı olarak ver aldı. Kenan Doğulu 
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GIZIA GATE X SWAROVSKİ 


KOLEKSİYON DAVETİ 
Türkiye'nin beğenilen tasarımcıları Arzu 
Kaprol, Ezra Tuba, Hakan Yıldırım, Raisa 
Vanessa, Zeynep Tosun ve Gizia tasarım 

ekibinin, Swarovski sponsorluğunda 
hazırladığı görkemli koleksiyon geçen 
haftalarda Gizia Gate'te tanıtıldı. Tanıtımda 
cemiyet moda ve sanat dünyasından bir çok 
isim bulunurken geceye kristal işlemeleri ile 
dikkat çeken Zeynep Tosun imzalı elbisesi ile 
katılan Ahu Yağtu ve Hakan Yıldırım elbisesi 
ile katılan Çağla Şikel damgasını vurdu. Abdi 
Ipekçi Caddesi'ndeki mağazanın vitrininde 
Nihan Peker imzalı kristal işlemeli kırmızı 
elbiselerle show yapan canlı mankenler 
ise hem davetliler hem de cadde sakinleri 
tarafından büyük ilgi gördü 


1. Zeynep Tosun, Ahu Yağtu 
2. İsmail Kutlu, Turgut Toplusoy 3 Raisa & Vanessa Sason 
4. Çağla Şikel, Hakan Yıldırım 5. Özgür Masur, Arzu Kaprol 
6. Sedef Çalarkan, Elif Tapan, Ayşil Koyucuoğlu 


DUBALI FILM FESTIVALI 
WC DAVETİ 

Tuba Büyüküstün. Dubai Uluslararası 
Film Festivali'ne *Resmi Sponsoru” 
ve 'Festival Zaman Ortağı WC'nin 
davetlisi olarak katıldı. Kırmızı 
halıdaki şıklığı ile göz kamaştıran 
süyüküstün, IWC Schaffhausen 
CEO'su Christoph Grainger -Herr ve 
Türkiye ve İsrail Pazarlama Müdürü 
Pınar Yılmaz ile objektiflere poz 
verdi. Grainger Herr'in ev sahipliği 
yaptığı gala yemeğine, WC'nin 
marka elçileri iki Oscar ödüllü 

Cate Blanchett, Sir Patrick Stewart 


ve Sonam Kapoor gibi sinema İ 1.Sir Patrick Stewart 2.Sanat direktörü Masoud Amralla Al Ali, 
DIFF başkanı Abdulhamid Juma, Hend Sabry, WC film ödülü 
kazananı Haifaa al-Mansour, Cate Blanchett, WC Schaffhausen 
CEO'su Christoph Grainger-Herr 3. Tuba Büyüküstün 


dünyasının önemli isimleri katıldı. 


Gündem/eni sezon 


İLKBAHAR-YAZ 2018'E İLK BAKIŞ 


Balenciaga 
Louis Vuitton 
Saint Laurent 


ÖN GÖSTERİM 


İLKBAHAR-YAZ 2018 KOLEKSİYONLARI FARKLI TRENDLERİN AHENGİYLE 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR. SOYUT DESENLER, GLAM GÖRÜNÜMLER, KAT KAT 
GİY İLMİŞ PARÇALAR VE SINIRSIZ RENK SKALASIYLA, TASARIMCILAR 
KOLEKSİYONLARINI SINIRLARIN ÖTESİNETAŞIYOR. 


HAZIRLAYANLAR KÜBRA KONCA, MERAL ZÜLKADİROĞLU 
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Cöline 


EDİTÖR FAVORİSİ 


üz 


aldanmayın, doğru kullanıldıklarında son derece 
iddialı bir görünüm yaratıyorlar. 


SERİNLETİCİ RENK! ER 


İ renklerle bu sezonda da bol bol karşılaşacağı, 
Bebek mavisi, limon sarısı ve pastel pembe 
parçalar koleksiyonların kilit parçaları. Nina 
Ricci'deki gibi monokrom bir görünümün veya 


ize çekebilirsiniz. Pastel renklerin naifliğine 


MA 
KÜBRA KONCA 
MODA DİREKTÖRÜ 
Oversized, çizgili parçalar ve spor 
ayakkabılar gardrobumun olmazsa 
olmazı. Cdline'in mas 
görünümlü pardösü elbiseyle 
tamamladığı pantolon. stilimin 
özet görünümü. Çift çanta yoğun 
günlerimde yanımda olması gerekenler 
için başvurduğum bir yöntem. 


"TÜYLÜ 
TOPUKLULAR 
AYAKLARINIZI YERDEN 
KESECEK "IT" PARÇALAR 
GELİYOR. SAINT LAU- 
RENT'IN TÜY DETAYLI 
STİLETTOLARI AYAKLARI 
YERDEN KESECEK. 


e gi 
MERCEK 


Lİ 


ABARTILI PÜSKÜLLER ÇANTALARDA ÖNE ÇIKIYOR. 
Alexander-Wang 


ie 
S 
5 
3 
8 
S 
& 


SANATTAN GELEN İLHAM 


2018 podvumları adeta sanat galerisindeymişiz hissi 


uyandırıyor. Canlı renkler ve soyut çizimler daha 
çok karşımıza çıkarken, Celine gibi tasarımcılar 
klasik desenlerden uzaklaşmıyor. Bakmaya 
doyamadığımız. zarif bir görsel şölen yaşatıyorlar. 
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4 Sonia Rykiel 


alexander wang 
Giambattisa Valli 


ULTRA MİNİ 


Gündem/eni sezon 


Saint Laurent 


Jacguems 


İlkbahar yaz sezonunda kesin olan bir şey var; etekler, şortlar, 
elbiseler daha iddialı bir boya çekiliyor. Cesur ve iddialı bir görünüm için, 
bu mini parçalar doğru bir tercih olacaktır. 


VE 


TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA 


AN 


Tercihleri transparanlıktan yana kullanan tasarımcılar, 
hepimizi heyecanlandırdı. Şeffaftık da en az 
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renkler kadar çarpıcı. 


MERAL “mi Mi 


STİL EDİTÖRÜ 

Şehirden kaçmak isteyenlere 
çözüm -en azından moda 
alanında Balenciaga'dan geliyor. 
Pastoral yaşamı şehre uyarlayan 
parçalar favorilerimiz arasında. 
Özellikle deri parçalarında 
kullandığı gün batımı baskısı 
benim kalbimi çaldı. 


Balenciaga 


Chloe 


EDİTÖR FAVORİSİ 


ÇİMEN UZSOY G. 


YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ 
Tek parça, hafif giysiler her zaman 
için favorim. Tercihim sıcak 


© 
g renklerden ve iri, sıkıcı olmayan 
8 g desenlerden yana. Chloö'nin bu 
8 
8 2 tasarımını görür görmez gözlerimde 
5 £ g kalpler belirdi. Elbiseyi iri gözlükler 
5 wv 5 ve nude sandaletlerle tamamlamayı 
2 EN 3 düşünüyorum. 
5 
8 baml 


GLAM ORDUSU 
İLKBAHAR-YAZ PODYUMLARINDA 
OLDUĞU GİBİ DİSKO IŞILTISINI 
GARDIROBUNUZDAN EKSİK 
ETMEYİN! ÇANTALARINIZI 
ELİNİZE ALIN, LAMELİ, PARLAK 
ELBİSELERİNİZİ ÜSTÜNÜZE 
GEÇİRİN. 


ÜST ÜSTE 
Elbisenin altına giyilen 
pantolonlar bu sezon avangard 
olmaktan çıkıp hayatımızda 
daha çok yer buluyor. 


TESPİT 


GÜZELLİK İPUCU 
Kıyafet tercihinizi 
natürel renklerden 
yana kullandıysanız, 
görünümünüzü 
canlandırmak için 
ihtiyacınız olan tek şey 


parlak ve renkli bir 
eyeliner'dan fazlası değil. 


WESTERN GERİ DÖNÜYOR! 
1. Maison Margiela 2. Givenchy 
3. Calvin Klein 4. RI3 


Alexander Mcguğen” * 
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YILLARDIR İÇİNDE BULUNDUĞU MODA SEKTÖRÜNÜN 
MUTFAĞINA GEÇEN BAŞAK BOZTEPE'YE YENİ MARKASI JUBELLE/ 
VE BU ARALAR HAYATINDAKİLERİ SORDUK. 


Jubelle'in kurucusu 


BASAK BOZTEPE 


odayla ilişkiniz ilk nasıl 

başladı, hangi yollardan 

geçerek buralara geldi? 
Lisede okurken, 16 yaşında modellik yapmaya 
başlayarak girdim sektöre. Yaklaşık beş sence 
voğun bir biçimde de devam etti. Sonrasında 
kızlarımın doğumu ve başka sebeplerden 
dolayı ara vermek durumunda kaldım ancak 
aklımın bir tarafında her zaman kadınlara 
yönelik bir şeyler üretme fikri canlıydı... Ve 
şimdilerde kendi giyim markamla tamamen 
kendi zevkime göre, heyecanla oluşturduğum 
koleksiyonlarla da geri dönmüş oldum. 
Markanız Jubelle'in yaratım sürecinden biraz 
bahseder misiniz? Fikir nerede, nasıl ortaya çıktı? 
Jubelle aslında uzun zamandır cebimde 
biriktirdiklerimin bir zamana yayılarak 
yansıması diyebiliriz. Seyahatlerden her 
anlamda çok beslenen bir insanım. Gördüğüm 
her farklı kültür, mimari, dekorasyon 
aklımda birçok şeyin şekillenmesine ilham 
verdi aslında..'Tüm koşullar yolunda giderse 
gerçekleştirmeye çalıştığım, hayal ettiğim 
konseptin ilk aşaması giyimle başladı. 
devamında başka adımlar da olacak. 
Jubelle'in isim annesi siz misiniz? Nereden geliyor? 
Uzunca zaman çok ince eleyip sık dokuduğum. 
belki de en hassas olduğum konuydu markanın 
ismi. İsmin algıyı şekillendirici, enerjisini 
belirleyen bir unsur olduğunu düşünüyorum. 
Yaratmaya çalıştığım şeve denk düşmesini, 
yakışmasını çok istiyordum. Pozitif, iyi gelen 
bir yönü olsun diye araştırma yaparken 
sonunda imdadıma kızım ye Jubel. 
Almanca neşe ve kahkaha dolu insan anlamına 
geliyor. Sonuna da Fransızca *güzel' anlamına 
gelen *belle* kısmını ekleyerek, coşkulu, 
neşeli, güzel kadın manasına getirdik. Tam 
da elbiselerimi üzerlerinde görmek istediğim 
kadınlar diyebilirim! 
Kullandığınız renk paletinin, desenlerin sanki hep 


RÖPORTAJ ÇİMEN UZSOY 6G. 
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bir'dolce vita” havası var. Sizin hayata bakışınızı mi 
yansıtıyor? 

Mevsim ne olursa olsun elim hep daha 

canlı renklere, özellikle mavi ve tonlarına 
gidiyor, insana yaşama sevinci ve umut 
verdiğini düşünüyorum, en azından benim 
için öyle... 'Dolce vita”, insanın ömrü boyu 
sürdürebileceği, gerçekçi bir şev değil 

bence... Hayatın evreleri olduğuna inanan bir 
insanım, bir veya birkaç dönemini bu coşkuda 
yaşayabiliyorsak oldukça şanslı bile sayılırız... 
ilkbahar/yaz 2018 koleksiyonunuzda neler göreceğiz? 
Doğada rastlayabileceğimiz tüm desen ve 
renkleri, yalın modeller ve en güzel kumaşlarla 
buluşturup capcanlı bir koleksiyona 

dönü iyoruz diyebilirim rahatlıkla. 

Jubelle'i nerelerden satın alabiliriz? 

In yaygın satış ağımız internet 

üzerinden www.jubelleoflicial.com. 
İstanbul'da şimdilik sadece Mac Zac 
mağazasındayız. Bursa'da Onig Balat, 
Ankara'da da S 9 Butik aracılığıyla 
satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

İşinizin dışında hayatınızda bu ara neler var? 
Hayatımın odağında her daim kızlarım. 

eşim ve ailem var. Onlar mutluysa ben de 
mutluyum. Buna katkı olarak diğer keyif 
aldığım, beni rehabilite eden dostlarım, 
doğada geçirdiğim vakitler ve her daim 
heyecanlandıran yeni seyahal rotaları var. 

Son dönemde en çok dinlediğiniz müzik ve elinizden 
düşüremediğiniz kitap hangileri? 

Yeni keşfim Roosevelt grubunu usanmadan 
dinliyorum bu aralar. Yerli ve yabancı klasik 
80'ler müzikleri, Birsen Tezer, Jülide Özçelik 
ve her daim beni ters köşeye yatıran, allak 
bullak eden türkülerimiz de hep dinlediklerim. 
Uzunca bir süre spiritüel kitaplarla vakit 
geçirdikten sonra şimdilerde olan biteni 
anlayabilmek için Jim Marrs'ın *Gizli Dünya 
İmparatorluğu - Dünyayı Yöneten Gizli Güçler 
kitabını hayretle okuyorum. 


Tama) basakboztepe 
1 jubelleofficial 


2202095 


66 Mevsim ne olursa olsun 
sıcak renkleri, özellikle mavi ve 
tonlarını seçiyorum. Bu rengin 
insana yaşama sevinci ve umul 

verdiğini düşünüyorum. .. 
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CE 


OLİMPİK görünüm 


kullanarak şık olunamayacağı 
algısı artık eskilerde kaldı. Ünlü 
podyumlarda sıkça karşılaştığımız. 
Sportif parçaları, tasarımcılar 
uzun süre elden bırakmayacak 
gibi & nüyor. Eorsuz ve cool 
bir görünüm sağlayan ve dinamik 
renkleriyle dikkat çeken bu stili nasıl 
oluşturmak istediğiniz size kalmış. 
Uzun çizmelerle ya da rahat 

bir çift spor ayakkabıyla eşleştirip 
bu modern görünümü 
yakalayabilirsiniz. # 


Çok renkli sarkıt 
aydınlatma, 


Hamm Design, 
fiyat istek üzerine. 


Sonbahar-Kış 
Zadig&Voltaire 


Otomatik kurulumlu / v4 
kamera, Lomography, o ği (9) f 
269TL 


ol kapşonlular, 
ecşolman 
takımları, 
spor tulumları 


AMAMNNNN'''''' 


BİZ NASIL GİYİYORUZ? | 


1. Gözlük, Versace, 263 Euro. 2. Viskoz balıkçı 
yaka triko, Vakkorama, 237 TL. 3. Kilit şeklinde 
metal küpe, Michael Kors, 375TL 

4. Büyük çanta, Balenciaga, 995 Euro. 5. Örgü 
bere, Zadig & Voltaire, 1 10 Euro. 6. Çizgi detaylı 
topuğu bağcıklı çorap çizme, Fendi, 3.500 TL. 

7. Fermuarlı çanta, Eastpak, 110TL. 8. Platformlu 
spor ayakkabı, Feniy x Puma, 760TL 


SIYLING MERAL ZÜLKADİROĞLU 
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ADVERTORIAL 


FRANSIZ ALPLERİÜNDE 
YENİ SOLUK 


Club Med,'her yıl yeni bir kayak tesisi" geleneğini 
bozmayarak Alpler'deki 20 küsür tesisine bir 
yenisini ekledi. Fransa”da bulunan beş yıldızlı 
Grand Massif Samoöns Morillon'da 423 oda 
bulunuyor ve konuklarına Premium servis, 
concierge ve transfer gibi hizmetler sunuyor. 265 
km'lik pistleriyle Fransa'nın en büyük 4. kayak 
bölgesi olan Grand Massif Samoâöns Morillon, 
Cenevre Havaalanı'ndan 1 saat 15 dakikada 
ulaşılabilmesi, Edouard Loubet yönetimindeki 

iki Michelin yıldızlı restoranı, Carita imzalı 
bakımları, spa hizmetleri ve çocuklu ailelerin göz 
bebeği Mini Club' ile kayakseverlerin favorileri 
arasına girdi bile. Sömestr tatili için elinizi çabuk 
tutmanızda fayda var. 


www.clubmed.com.tr 


Güncel/noda 


RENG ÜRENKT ASARIMLARI DÜ MANN DÖRT BİR) ANINDA KADINLARIN 
GÖZDESİ OLAN L'ATELIER CACHE'NİN KURU CUSU MHAN TOPALOĞLU, 
MARKASINI VE YARATIM SÜRECİNİ ANLATTI. 


Gizli bir ATÖLYE 


odayı meslek edinmeye karar verdiğiniz anı 

hatırlıyor musunuz? 

Sanata karşı olan ilgim sonucu 
kendimi, İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken 
buldum. Eğitimim sırasında, modanın beni bu yolda 
tamamlayacak ve estetik vizyonumu daha ileri taşıyacak 
bir sanat formu olduğuna karar verdim ve mezun 
olduktan sonra yeni bir serüvene atılarak İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Fashion Institute of Technology'de (New 
York) moda tasarımı okumak üzere yola çıktım. 

Markanızı kurmak için İstanbul'a dönme kararını nasıl aldınız? 
Henüz New York'ta okurken Tommy Hilfiger Amsterdam 
ofisinden iş teklifi aldım fakat börokratik engellere 


takılınca İstanbul'a dönüp hemen aktif iş hayatına atılmaya 
karar verdim. 

VAtelier Cachö'nin ismindeki gizem nereden geliyor? 

*Nihan' gi aklı, gözden ırak demek. “Cache de 
Fransızca'da aynı mânâda. Bu nedenle I Atelier Cach&'yi 
marka adım olarak tercih ettim. 

Son koleksiyonunuzda nelerden beslendiniz? Çizimler ortaya 
çıkarken kulağınızda hangi müzik, çalışma masanızda hangi 
kitaplar vardı mesela? 

Atelier Cachö, Sonbahar Kış 2017 *Grace' koleksiyonu, 
güzelliği ve zarafetiyle zamanının en güzel kadınlarından 
biri olan Grace Kelly'den ilham alınarak hazırlandı. Onun 
gibi kendine güvenen, limitlerle yetinmeyen, modern. 
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AÇ ÇA KE Rİ İM İZ 


zevkli ve mücadeleci kadınlar her zaman ilham 
kaynağım. Çizim yaparken sadece Vivaldi dinliyorum. 
Araştırma yaparken ise Nat King Cole, Frank Sinatra, 


Kürklü, 
kapşonlu 
Ray Charles ve Louis Armstrong dinlemeyi tercih moni. 
ediyorum. Masamda her zaman Balenciaga, Dior gibi 
moda üstadlarının kitapları olur. 

VAtelier Cache ürünleri dünyanın dört bir yanında satılıyor. 
Bize farklı coğrafyaların tepkilerinden biraz bahsedebilir 
misiniz? Nerede hangi ürünler en çok gidiyor mesela? 
Atelier Cache'nin birbirinden çok farklı 
coğrafyalarda satılması tasarımcı olarak çok ” 
memnuniyet verici, Amerika'da New York ve Florida 
gibi iklimi tamamen farklı satış noktalarımız var. 
Bütün müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin en 
önemli nedeni modellerimizde yakaladıkları rahatlık 
ve şıklık, 

Tasarımlarınızı en çok kimin üzerinde görmek sizi mutlu 
ederdi? 

Tasarımlarımı kendine güvenli ve severek taşıyan 
herkesin üstünde görmek beni mutlu ediyor. 
Dolabınızın demirbaşı sayılacak, eskise de giymekten asla 
bıkmadığınız parça hangisi? 

Siyah tek düğme blazer ceketim ve Prada 
sncaker'larımı giymekten asla bıkmıyorum 

Moda zaaftarınız var mı? 

Her kadın gibi ayakkabı ve çanta sanıyorum ki en 
büyük zaafım. Bunun dışında en çok almayı sevdiğim 


Yakası kürk 
detaylı, 
kuşaklı palto. 


parça ise şal 

Bu yıl için planlarınız, projeler nedir? 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Paris ve Milano'da 
katılacağımız uluslararası fuarlar var. Ayrıca | Melier 


Geniş yakalı 
kısa ceket 
Cache Home ve aksesuarlar üzerinede farklı 
projelerimiz var. 

Cümleyi tamamlar mısınız? ”....... olmadan çalışamam”. 
Müzikle başbaşa kaldığım bir ortam olmadan. 

En sevdiğiniz tasarımcılar kimler? 

Cristobal Balenciaga ve Christian Dior en hayran 
olduğum tasarımcılar. 


Yakası ve 
e) lateliercache cepleri kürk 
detaylı palto. İ 
MEM NEW YORK F A V O Rİ L E Ri m 
RESTORAN BÖLGE MÜZE 
Gyu-Kaku Japanese BBO Chelsea New York'ta en Metropolitan Museum of 
gitmekten en keyif aldığım sevdiğim, çünkü hem Art her zaman açık ara 
mekânlardan biriydi. okuluma hem evime yakınlığı favorim. Sanat tarihi eğitimi 
Masaların ortasındaki küçük ve bölgedeki küçük şirin aldığımdan dolayı koleksiyon 
grili'lerde kendi seçtiğiniz. kafelere yürüyüş mesafesinde zenginliği beni büyülüyor. 
etleri pişirmek çok eğlenceli, olmasıyla çok güzel ve Defalarca gezmeme rağmen 
lezzet ise muhteşem. sıcak bir bölge. asla sıkılmıyorum. 
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RENK DERSLERİ 


HAVALAR SOĞUDUKÇA KIYAFETLERİN YAPILARI AĞIRLAŞIYOR, RENKLERİ DE 


GİTGİDE KOYULAŞIYOR. PEKİ BUNA MECBUR MUYUZ? 
iz” 


Yün şapka, Stetson, Kesi 
Beymen, 430TL. 


Yarım balıkçı triko, 
İpekyol, 142TL. 


Açık kahve deri 
bileklik, İnci Deri, 
59,99TL. 


Marc Jacobs FW17 


Nina Ricci FW17 


Brandon Maxwell FW 17 


Dosal 
TONLAR 


Yılan detaylı süet çanta, Salvatore 


Asla, Eğer beyaz renk kış için çok iddialı geliyorsa Ferragamo, Brandroom, 5.0801. 
camel tonları ile dengeyi bulabilirsiniz. Konlorun 

garanlisi spor ayakkabılarınızı giyip, renkleri Platformlu İ 

birbirleriyle karıştırarak elegan ve sportif'bir spor ayakkabı, 


görünüm yakalamak çok kolay. Puma, 390TL, 


PODYUM FOTOĞRAFLARI GETTY IMAGES 
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Gündüzden 


Caheye gözlük, GE GC HYE 


Fendi, 1.500TL 
Sonbahar-kış koleksiyonlarında gök 


tasarımcıya ilham oldu. ( .hanel, Dior gibi bir çok 
— d marka mavinin her tonunu koleksiyonlarında 
— kullandı. Pastel maviler daha minimal bir 


görünüm sağlarken, gece mavisi daha keskin bir 
gi oluşturuyor: Bu rengi kadife pantolon-cekel 

takım, tülü etekler veya minimal bir elbiseyle 
kullanabilirsiniz. Gece veya gündüz fark elmez, 
şıklık her saatte baki. 


Kadife blazer, Academia, 1.145TL. 
Kadife bol paçalı pantolon, 
Academia, 695TL. 


Koyu Ig 
eldiyön, Lanvin, 
Brandroom, 638 TL. 


PODYUM FOTOĞRAFLARI GETTY IMAGES 


Çengelli iğne saplı 
Parlak topuklu deri ayakkabı, çanta, İpekyol, 
Nine West, 343,201. 199TL. 


Monse W17 


Dior FW17 
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Güncel/noda 
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Püsküllü parlak 
taş detaylı küpe, 
H&M, 49,99TL. 


Balon kollu yarım 
balıkçı triko, İpekyol, 


Parlak taş 

detaylı saat, 
Tommy Hilfiger, 
| 770TL. 


MaxMara FW17 


Emilio Pucci FW17 


Ninna Ricci FW17 


Iİrend 
KIRMIZI 


Askılı kare çanta, Hotiç, İN Son iki sezondur kırmızı renk tutkunun 
SAD temsilcisi olma iddiasından özgürleşip 
sokak stili kombinlerinin vazgeçilmezi 
haline geldi. Bu bazen kırmızı bir çifi 
chelsea bol, bazense sade oversized 
bir wikoyla karşımıza çıkıyor Başlar 
aşağı kırmızı görünümler bile bu 
rengin çağrışlırdığı iddiayı beyaz spor 
ayakkabılarla kırmayı başardı. Artık kırmızı 


eskisinden daha “cool. 


Yüksek topuklu 
bağcıklı süet 

bot, İnci Deri, 
259,99TL. 
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Güncelinoda 


CE 


Günlü 
VITAMIN sm 


Kendinizi daha dinamik hissetmeniz için e 
kış soğuklarında bolca C vitamini almanız 
gerektiğini biliyorsunuz. Renklerinin 
verdiği enerjiyi de es geçmemek gerekir 
Günlük vitamin dozu niteliğindeki ) 
kıyafetlerle enerjinizi artırın. v 
, 


Doğal taş 
©  detaylıyüzük, 
p Yargıcı, 


a - 
DEN 
| Vm? N “ o9901. 
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Deri püsküllü çanta, Maje, 
Brandroom, 818TL. 


Parlak broş detaylı yün 
kaban, Machka, 2.2501TL. 


Platformlu süet spor 


Kadife pileli etek, 
ayakkabı, Puma, 639,90TL. 


Marks&Spencer, 249,951. 


Valentino FW17 


STYLING MERAL ZÜLKADİROĞLU 


Triko kazak, 
H&M, 39,99TL. 


Acne Studios W17 
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Güncel/noda 
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1. Çiçek taşlı çift yüzük, İpekyol, 64 TL. (www.ipekyol.com.ir) 2. Parlak çiçek görünümlü sarkıtlı küpe, Lanvin, 758TL. (www.brandroom.com.tr) 3. Metal tokalı 
deri kemer, Network, 195,30 TL. ( www.network.com.tr) 4. Asimetrik ekose yün etek, Faith Connexion, 652 Euro. (Wwww.farfetch.com) 5. Yuvarlak burun metal 
tokalı bot, Toga Pulla, 2.325 TL. (www.beymen.com.ir) 6. Kalın halka bileklik, Yargıcı, 17,45 TL. (www.yargici.com.tr) 7. Zincirli deri çanta, Twist, 184TL. 
(www.twist.com.tr) 8. Şifon fırfırlı bluz, H&M, 69,99 TL. (www.hm.com.ir) 9. Koton peplum gömlek, Vakko, 895 TL. (www.vakko.com.ir) 


STYLİNG MERAL ZÜLKADİROĞLU 


4 Âmadamensaro 


Güncel/noda 


1. Oyster Perpetual Lady- 
Datejust 28, sarı altından, 
pırlantalarla döşeli kadran ve, 
Prâsident bilezik ile, Rolex. 
2. Mini D Satine Tressâe, 

sarı altından ve pırlantalı, 
Dior Horlogerie. 

3. Boy-Friend Tweed saat, bej 
altından, Chanel Horlogerie. 
4. Da Vinci, otomatik, beyaz 
fonlu, pırlanta çerçeveli, 

altın bilezikli, IWG. 

Fiyatlar istek üzerine. 


STYLING SABINE CARRANCE / 
FOTOĞRAF CLAUDE GOBILLOT 
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BUYUK ADIMLAR 

1. Sarkıtlı küpe, Koton, 19,99TL. 2. Bisiklet yaka bomber 
ceket, Diane von Furstenberg, Beymen, 2.997 TL. 
3. Kadife şerit detaylı triko, Maje, 1.325 TL. 4. Çorap 

görünümlü çizme, Balenciaga, 1.080 Euro. 5. Kadife 

pileli etek, Marks&Spencer, 249,95TL. 6. Dikdörtgen 

çerçeveli kemik gözlük, Gucci, 1.329,79 TL. 


4 Oradamersaro 


Güncel/noda 


2) 


SOKAK Sili . 


TREND:NEON 
1. Pembe altın kaplama kolye, Swarovski, 239 TL. 
2. Baskılı koton tişört, Academia, Beymen, 130TL 
3. Platform sneaker, Hotiç, 179,40TL, 4. İspanyol 
paça pantolon, Emilio Pucci, (farfeteh.com), 
530 pound. 5. Altın oval halka küpe, Batya Kebudi, 
1.520TL. 6. Kruvaze ceket, H&M, 269 TL. 


Güzelbahçe Sok. 17/3 Nişantaşı-İstanbul Tek: 490 212 234 30 15 www.crocodilycom Bifacebook.com/Crocodilykids Bcrocodily 


1. Pochette Domaine 
Broderie, deri, Balmain, 
ç 1.490Euro. 

2. Armalı deri çanta ve 
* anahtarlık, Polo Ralph 
Lauren, 249 Euro ve 
79 Euro. 

3. Zincir askılı, işlemeli 
deri çanta, Alberta 

, Ferretti, 1.404 Euro. 


STYUNG SABINE | 
.CARRANCE / FOTOĞRAF 
i NICOLASMENU 


A Bnadamersaro 


Güncel/noda 


Alternatif 
DESTEK 


1. Yazı baskılı dama topuklu bot, Dolce & Gabbana, 4.375TL. 
2. Metal sivri topuklu düğme detaylı bot, Nine West, 343,201. 
3. Metal halka detaylı deri bot, Marni, Beymen, 3.775 TL. 

4. Deri yuvarlak burunlu asimetrik topuklu bot, Alexander 
McGueen, 5.7501. 

5. Metal geometrik topuklu bot, Hotiç, 180,18 TL. 

6. İnci topuk detaylı deri bot, Gucci, 5.7201TL. 


Soldan sağa: Siyah kadife kurdele detaylı ayakkabı, Tory Burch, 2.925 TL. Sormal metal topuklu süet ayakkabı, Le Silla, Brandroom, 2.655 TL. Zımba 
detaylı deri ayakkabı, İnci, 169,99 TL. Kürk detaylı deri ayakkabı, Fendi, 2.745 TL.Yıldız desenli topuklu ayakkabı, Aguazzura, Beymen, 3.715 TL. 


STYLİNG MERAL ZÜLKADİROĞLU 
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SE 


ILHAM ALINI 


İKİ ÜNLÜY AKIŞIKLI ARASIND AKİ STİL FARKI ORTADA. BEYLER, DOĞRU 
SEÇIMLERLE ONLARIN IŞILTISINI HAYATINIZA TAŞIYIN. 


SPORTİF GÖRÜNÜM VE POP ENERJİSİNİN KARIŞIMI, 
GÖSTERİŞTEN UZAK VE RAHATINA DÜŞKÜN 
SANATÇININ ÖZGÜR RUHUNU YANSITIYOR. 


| 
3 A) dl 
» PHARELL WILLIAMS » 
5) N 


1. Kulaklık, Urbanears, 196,64 TL. 2. Renkli kayışlı yuvarlak kasa saat, Armani Exchange, Saat ve Saat, 693 TL. 3. Deri çerçeve detaylı gözlük, Julbo, 
446,95TL. (smartbuyglasses.com) 4. Düğmeli yağmurluk, Alexander Wang x Adidas, 1.449 TL. 5. Kamuftaj desenli sırt çantası, Superdry, Brandroom, 
255TL. 6. Çok renkli bağcıksız spor ayakkabı, Nike, 599 TL. 7. Parfüm, Zadig&Voltaire, 355 TL. 8. Elektirkli kaykay, Segway, 3.790 TL. 9. Koton slim fit polo 
tişört, H&M, 29 TL. 10. Deri bileklik, Cacharel, 79 TL. 11. Kamuflaj desenli bere, Mudo, 29,95 TL 


STYLİNG MERAL ZÜLKADİROĞLU 
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Güncel/naskülen 
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RYAN GOSLING 


DOĞAL TONLARIN UYUMUNA EK 
OLARAK RAHAT VE LÜKS PARÇALAR 
KANADALI AKTÖR'ÜN STILTERCİNLERİ, 


1. Koton, sıfır yaka tişört, Mudo, 39,95TL. 2. Altın detaylı kulaklık, Sennheiser, 529,90TL. 3. Deri kayışlı saat, Tommy Hilfiger, 783 TL. 4. Parfüm, Diesel 
(75m1), Sevil Parfümeri, 280TL. 5. Ahşap kol detaylı berjer, Hamm Design, fiyat istek üzerine. 6. Koton cep detaylı ceket, Hartford, Vakkorama, 747 TL. 
7. Deri seyahat çantası, H&M, 699TL. 8. Deri yuvarlak burun chelsea bot, Church's, Beymen, 1.733 TL. 9. Deri saplı, ahşap pikap, Lenco Classic Phono, 
799,90TL. (idefix.com) 10. Altın köprü detaylı gözlük, Ray Ban, 870TL. 11. Bavul, Longchamp, 2.2251. 
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Güncelgüzellik 


SEZONA 
ÖN BAKIŞ 


HAVALI KİRPİKLER, PORTAKAL TADINDA TIRNAKLAR, ŞEKERLİ DUDAKLARLA, 
İLKBAHAR / YAZ 2018 ÇOK GÜZEL GEÇECEĞE BENZİYOR. 


Rouge Couture 
No:323, 155TL, 
Givenchy. 


They're Real Red On ruj, 
139 TL; Benefit 


Givrvehy 


ÇABASIZ “JJ 


Dolce&Gabbana'nın imza makyajı olan eyeliner ve 
kırmızı ruj ikilisi yine radarımıza takıldı. Ancak bu kez 
modeller kusursuzca çizilmiş dudaklarla değil, parmak 
uçlarıyla dokundurulmuş rujla karşımıza çıktılar. Max 


Mara kızları da kiraz rengi dudaklarıyla özlediğimiz yaz 
enerjisini hissettiriyor. 


HER YER SİM 
İLKBAHAR / YAZ 
2018 SEZONUNDA 
GÖZ KAPAKLARI, 
KİRPİKLER, DUDAKLAR, 
TIRNAKLAR SİMLERE 
TESLİM OLUYOR. 
GUCCI ŞOVUNDA 
GÖRDÜĞÜMÜZ 
"KİRPİK FESTVALİ'YAZ 
GECELERİNİN EN HİT 
GÖRÜNÜMÜ 
OLACAK GİBİ. 


Rouge Rouge, 
119TL; Shiseido 


Gold Light Topcoat 
maskara, 135TL; 
Guerlain. 


HAZIRLAYAN GÜL ÇİTAL 
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kça 


Louboutin. 


FOREMER 


Dior 


Diorskin Forever 
Undercover, 
52 Dolar, Dior. 


Youthful Wear 
Spolless fondöten, 
951TL; Physicians 

Formula. 


PORTAKAL | 


SAĞLIKLI BİR CİLT, 
YOKMUŞ GİBİ BİR 
MAKYAJ, DOĞAL BİR 
GÖRÜNÜM... İLKBAHAR 
/ YAZ 2018 SEZONUNDA 
TEN MAKYAJINI BU ÜÇ 
TANIMLAMAYLA İFADE 
EDECEĞİZ VICTORA 
BECKHAM DEFİLESİNDE 
OLDUĞU GİBİ, BOLCA 
NEMLENDİRİLMİŞ, ÇOK 
İYİ BAKILMIŞ TAPTAZE BİR 
CİLDE SAHİP OLMAK 
ÖNCELİKLİ AMACIMIZ. 
OLACAK 


Fondant of You ole 
40TU Esse. 
(makyojsoati.com) 


Pure Color Envy Lash 
Waterproof maskara, 
1251. Este Lauder. 


SAÇINI 
YÜZÜNDEN 
ÇEKİ 


En hoşumuza giden 
soç trendlerinden 
biri, saçl 

ortadan ayırıp 
metal tokalarla 


diği Versace 


podyumundan 
kt, BU cici kız 


hem de plajda 
geçerli olacak.Tüm 
ihtiyacınız doğal 
haline bırakılmış 
saçlar ve duruma 
uygun tarzda 
tokalar 


KİRPİKLER 
ÇILDIRMIŞ 
OLMALI 


Bu sezon kirpi 
planda ki,bu 
var diye düşünebi 
makyojımızda kaçındığımız 
topaklanmış kirpik görünümü, 
Dior modellerinin makyajında 
stor oldu. 60'lardan günümüze 
ışınlanan kat kat maskara 
görünümünde alt kirpikler de 
kendine yer buluyor. 


Shutter Lash. 
maskara, 
195TL 
Tom Ford. 


RR 
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YAĞ YAKAN 

YEŞİL ÇAYLI LİMONATA 
Sağlıklı beslenme ve egzersiz 
yanında yeşil çayı günde beş 
fincan düzenli içmek yağ 
hücrelerini küçültüyor. Bu tarif, 
zayıflarken daha fazla yağdan 


kaybetmenize olanak sağlayacaktır. 


Bir su bardağı koyu demlenmiş 
yeşil çayı büyük bir sürahiye 
koyun ve içine dört adet lime sıkın. 
Farklı bir yerde 1 4 demet taze 
naneyi katı meyve sıkacağından 
sıkıp sürahiye ekleyin. Son 

olarak bir yemek kaşığı bal ile 
tatlandırıp karışımı 1-1 olacak 
şekilde suyla tamamlayın. 

Her gün 11 içebilirsiniz. 


FERTİLİTE İÇİN 

B12 VİTAMİN DESTEĞİ 

BI2 vitamini sadece hayvansal 
yiyeceklerde bulunan, anemiden 
bevin sağlığına kadar birçok 
sağlık sisteminde önemli 
görevleri olan önemli bir vitamin. 
Son yapılan araştırmalar BI2 
vitamininin kadınlarda yumurtalık 
sağlığında koruyucu bir rol 
üstlendiğini bildirdi. Yumurtalıkta 
üretilen yumurtaların embriyo 
olabilmesinde de rol oynayan 

BI2 vitaminini sağlıklı beslenme 
ile alınması Zorunlu olduğu da 
landı. Somon, yumurta ve 


aç 


YA MdemeRsaRo 


Güncelsağlık 


rı 


NN 


Selahattin Dönmez ile 


iyi yaşamın TEMELİ 


İYİ YAŞAM, KÜÇÜK 
BESLENME İPUÇLARI 
SAYESİNDE BÜYÜK 
DEĞİŞİMLER 
YAŞANMASI ANLAMINA 
GELİR. BU AY 
SİZİNLE YAŞAMINIZI 
DEĞİŞTİRECEK MİNİK 
BESLENME SIRLARIMI 
PAYLAŞIYORUM. 


hindi etinin anne olmak istevenler 
için mutlaka her gün bir öğünde 
tüketilmesinin BI2 alımı açısından 
yeterli olduğu da bilimsel notlar 
arasında ver alıyor. 


İNCECİK BEL İÇİN 
KAHVE VE TARÇIN: 
"Tarçın, nefis aromaya sahip 
olmasının yanında bolca 
antioksidan içeriyor. Bu 
antioksidanlar sinnar 
türevlerinden. Bu 
fitokimvasal, bel bölgesindeki 
yağların azalmasında etkili 
olduğunu gösteriyor. Kahve ise 
nedeniyle iştah 
ılayıcı olup. tarçın ile beraber 
tüketildiğinde zayıflamayı da 
hızlandırıyor. Kahvenizi fincana 
koyun ve içine bir çubuk tarçın 
atıp aromanın kahveye geçmesini 
bekleyin. Günde dört fincan kadar 
tüketerek hem tok kalabilir, hem 
de bel bölgesindeki yağlarınızdan 
zamanla kurtulabi 


NODÜLER TİROİTTE 

İYOT TOKSİK 

Vücudumuzda boynumuzun ön 
tarafında bulunan tiroid bezinin 
yeterli hormon salgılavabilmesi 
için günlük en az 150 mikrogram 
ivodun besinler ve suyla alınması 
gerekiyor. Eğer yeteri kadar iyot 
alınmazsa guatr hastalığı oluşur. 
Guatr hastalığını önlemek için 
ailelerde önceden bilinen bir tiroid 
hastalığı öyküsü olmayan çocuklar, 
erişkinler ve hamile kadınlar 
iyotlu tuz yemelidir. Fakat nodüler 
guatrı, hipertiroidisi olan hastalar 
özellikle ivotsuz tuz tercih etmelidir. 
Nodüler guatrlı bir hastanın aldığı 
iyot, nodülün fazla çalışmasına 
neden olur. Yine anti 'TPO antikoru 
kanlarında yüksek olan hastalar 
iyotlu tuz vediklerinde tiroid 
bezinin az çalışmasına neden olur. 
Bu tür hastalığı olanlar da özellikle 
iyolsuz tuz tüketmeli. İyolsuz 

tuz bulunamadığında, kaya (uzu 
tüketilebilir. 


| STRES YAĞ DEPOLARINI ARTIRIR | 


Stres ciddi bir hastalık faktörü. Çünkü 
stres ile oluşan biyolojik değişiklikler 
sinsi bir şekilde uyuyan hastalıkların 
aniden açığa çıkmasına neden 
olabiliyor. Kanserin temelinde önemli 
bir yeri olduğu bilinen stresin obeziteyi 
de yüksek oranda tetiklediği bulundu. 
Eğer kronik ve yüksek yoğunlukta 
stresiniz varsa biyolojik olarak kanda 
kortizol düzeyiniz artmakta ve buna 
bağlı doku altında yağlar birikmektedir. 
Stresin yemek yeme açısından yüksek 
kalorili besinlere yönelttiği de gerçek. 
Stresi azaltan tek besin ise muz. 
Her gün bir küçük muz, strese bağlı 


| yağlanmanızı azaltabilir. | 


e) selahattindonmez 


Günceleüzellik 


SE 


Güncelgüzellik 


Kışa HAZIR MIYIZ? 


KAR VE SOĞUK HAVA, KAYAK 
TATİLİ DEMEK. PİSTLERDE (o ALI 
GEÇİRDİĞİNİZ EĞLENCELİ LI 
SAATLERİN FATURASI 
KURUYAN CİLDİNİZ, 
ÇATLAYAN DUDAKLARINIZ, 
GÜNEŞTEN YANAN YÜZÜNÜZ 
VE PUL PUL DÖKÜLEN, 
KIZARAN BACAKLARINIZ 
OLMASIN, BU MANZARAYLA 
KARŞILAŞMAMAK İÇİN 
KAYAK TATİLİNDE YANINIZA 
ALMANIZ GEREKENLER 
LİSTEMİZE GÖZ / 
ATABİLİRSİNİZ. 


İİ 
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Anthelios SPF 504 Cream 
Comfort güneş koruyucu, 
59,90TL, La Roche-Posay. 


Premium Elixir bakım yağı, 
515TL, Lierac. 
zararlı. Gerekli önlemi almazsanız, 
pişman olursunuz. En az SPF 30 
koruma faktörü içeren, hassas 
ciltlere uygun ve suya dayanıklı bir 
güneş kremi sürün. 


—— 
Almond el kremi, 
39,90TL, LOccitane. 


İ 


Dudak nemlendiricisi, 
551TL, Burt's Bees. 


3. BB KREM 

“ dd “Kayak yaparken makyaj mı yapılır” 

> demeyin. Yüzünüzün soğuktan 
kızarmasını önleyecek, ince yapılı 
ve nemlendirme özelliği olan bir BB 
> . krem tercih edin. 
KARLI DAĞLARIN SOGUK 
RUZGARLARINA KARŞI CILDINIZI 


KORUMAK İÇİN: 


EL KREMİ 
iIdivenle bile olsa elleriniz çok 
vecek, kuruyacak ve gerilecek. 


üş 
Cebinizde mutlaka minik boy el 


LL BAKIM YAĞI 

Günlük nemlendiriciniz yeterli gelmiyorsa, 
gözenekleri tkamayan bir cilt yağını nemlendirici 
yerine uygulayın. Yağlı bir cildiniz varsa direk 
yüzünüze sürmek yerine fondöteninize bir damla 
ekleyebilirsiniz. 


2. GÜNEŞ KORUYUCU 
Karda güneş ışınları plajdakine oranla 2,5 kat daha 


9 Oradamersaro 


kremi bulundurun. 

5. RENKLİ DUDAK 

NEMLENDİRİCİSİ 

Dudaklarınızı nemlendirmeden a 
dışarı adımınızı atmayı aklınızdan 


bile geçirmeyin. Mümkünse güneş 

koruyucu içeren, hafif renk veren 

bir ürünü yanınızdan ayırmayın. 
HAZIRLAYAN GÜL ÇİTAL 


Hydra Floral BB krem, 
115TL, Decleor. 


OTELİN BARINDA 
PARTİLERKEN İYİ 
GÖRÜNMEK İÇİN: 


LIŞIKTILI FAR 

Makyajınızın tek dikkat çeken 
noktası göz kapaklarınızdaki yanar 
döner renk olsun istiyorsanız, ışıltılı 
gümüş renkli veya buz mavisi 
farları deneyin, Günlük hayatta 

pek tercih etmeyeceğiniz bu tonları 
makyajınıza taşıyarak buzdan 
bakışlar elde edebilirsiniz. 


2. MASKARA 

Gündüz kayarken akma ve 
bulaşma riskine karşı maskara 
sürmediyseniz gece mutlaka bu 
eksiği telafi etmelisiniz. Açık renk 
farı en iyi şekilde tamamlayacak 
simsiyah bir maskara sürün. 


3. BRONZ PUDRA 

züneşten korundunuz ama bunu 
kimsenin bilmesine gerek vok. 
Sadece şakaklarınıza ve elmacık 
kemiğinize yaza göre bir iki ton 
açık bir bronz pudrayla minik 
dokunuşlar yapın. 


LL RUJ 

Dudaklarınız da gözlerinizle aynı 
güce sahip olabilir. Koyu kırmızı. 
şarap tonları hatta mürdüm rengi 
bir rujla gecenin en seksi kadını” 
Oscar'ı size gelecek. 


SAÇINIZI DA KORUYUN 


— 


BUNLARI YAPMAYIN 


Kayak sonrası kendinizi sıcak duşun altına 


İ sokmayın. Bu çok keyifli olsa da cildinizin 


koruyucu bariyerini bozarak daha da fazla 


kurumaya neden olur. 


Kış tatili boyunca peeling'i unutun. Ölü 

derilerden kurtulmayı bir süreliğine 
ml erteleyin. Aksine duşta besleyici ve 
nemlendirici bir yağ uygulayın 


Yüzünüzü sert temizleyicilerle 
temizlemeyin. Mümkün olduğunca 


doğal içeriklere sahip makyaj temizleme 


mendilleri veya hassas ciltlere özel krem yapıda bir 


ürün kullanın. 


Tonik, akne kurutucu, retinol gibi 

yaşlanma karşıtı bakım ürünlerinizi evde 

bırakın. Bu ürünler cildinizin daha da 
hassaslaşmasına neden olacaktır. 


SOĞUK VE RÜZGÂR SAÇLARINIZI DA KÖTÜ 
ETKİLEYEBİLİR. KAYAK SONRASI GECEYE 


HAZIRLANMAK IÇİN ŞAMPUAN YERİNE DERİN BİR 
NEM MASKESİ UYGULAYARAK ELEKTRİKLENMEYİ N 
KABARMAYI KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ. 


ALIŞVERİŞ 


LİSTESİ 


Caviar & Rubies far paleti, 
315TL, Bobbi Brown. 


False Lash x Fiber Xtreme 
Resist maskara, 56,99TL, 
LOrâal. 


© 


Snow Ball Face Bag in 
Peach pudra, 135TL, 
M.A.C. 


Rouge Allure Velvet No: 3, 
158TL, Chanel. 


MACİdMERGARSI / 


Genital estetik M 


2018 planlarınız içine düzenli 
jinekolojik muayeneyi mutlaka 
ekleyin. Klişedir ama 'asla 
pişman olmayacaksınız." Ve bu 
kararı hayata geçirmek, jinekolojik 
muayeneyi rutine dönüştürmek hiç 
de zor değil, 
Jinekolojik muayene, ergenlik 
çağının başlangıcı itibariyle 
başlamalı. Genç kızların, cinsel 
gelişimlerini anlayabilmeleri için 
annelerinin desteği elbette önemli 
ama uzman gözü gibisi de vok. Her 
şeyin yolunda olduğundan emin 
olmanın tek yolu bir jinekoloğun 
kapısını çalmak. Yılda en az bir kez 
yapılacak jinekolojik muayene, 
aktif cinsel yaşama geçişle birlikte 
ikiye çıkarılmalı, Unutmayalım ki 
ulanma duygusuyla ihmal edilen 
muayeneler, uzun vadede sorunlar 
karşısında çaresiz kılabiliyor. 
Jinekolojik muayene ile rahim. 
rahim ağzı. yumurtalık ve 
vajen kanserleri çok erken 
safhalardayken tespit edilebiliyor. 
Yine rahim ağzı bölgesindeki 
enfeksiyonlar henüz bir yaraya 
ki bundan çok korktuğunuzun 
farkındayım - yol açmadan teşhis 
ve tedavi edilebiliyor. Hiçbir sorun 
çıkmaması halinde ise “Gerek 
verine, “Şükür ki 
bedenimden haberdarım.” denmeli. 
JİNEKOLOJİK MUAYENEDE 
öncelikle kadının dış genital 
organları gözle incelenir. Bu sırada 
dış dudaklarda, kitleler ve sert 
dokular varsa değerlendirilir. 


yokmuş. 


akıntının rengi, görünümü. 
kızarıklık ve şişlik olup olmadığına 
bakılır. Daha sonra vajen ve rahim 
ağzına spekulum denen aletle 
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Uzman görüşü 


JİNEKOLOJİK 
MUAYENENİZİ 
İHMAL ETMEYİN. 
KONTROL, TEŞH 
VETEDAVİNİN YANI 
SIRA DOKTORLARIN 
SUNDUĞU ESTETİK 
ÇÖZÜMLERDEN DE 
FAYDALANABİLİRSİNİZ. 
MA, 


gözle bakılarak incelenir. Bu 
esnada vajen ve serviksteki çeşitli 
lezyonlar, yaralar, kitleler ve varsa 
akıntı direkt bakılarak incelenir. 
Lezyonlardan smcar denen sürünlü 
veya icap ediyorsa biyopsi (parça) 
alınır. Smear denildiğinde vajinal 
parçanın koparılması düşünülüyor 
kadınlar arasında, vok öyle bir şey. 
“Teravağından kıl çeker gibi acısız 
ve ağrısız bir işlem ve kadınların 
mutlak yılda bir yaptırması gereken 
bir test smcar testi. Akıntı varsa 
bundan kültür alınabilir ve direkt 
mikroskopta incelenebilir. Vajen 

ön ve arka tarafında sarkma olup 
olmadığı r torbasının ve "üretra 
denilen idrar yapılan kanalın 
durumuna bakılır. İdrar kaçırma 
olup olmadığı tespit edili 
gibi genital estetik ile uğr 
hekim bir de işin estetik kısmına 
farklı bir gözle bakar. Dış dudaklar 
nasıl, yaşa bağlı sarkma var mı? 

O bölgeye dolgu gerekiyor mu 
mesela? Ya da iç dudaklarda sarkma 
ya da asimetri var mı? Çok doğum 
ya da zor doğum yapmış ise vajina 


Benim 
aşıyorsa, 


YAZAN DR. GÖKÇEN ERDOĞAN 


CİZELERİ 


geniş mi? Daraltmaya gerek var 
mı? Orgazm sorunları yaşıyorsa G 
noktasına dolgu vaplırmak ister mir 
Yeni estetik mucizelerinden haberi 
varmı? 

EN SON ELLE MUAYENE 
yapılır. Bu muayenede bir elimiz. 
işaret ve orta parmaklar vajende 
diğer el ise karında basınç 
uygulayarak iç genital organlar 
değerlendirilir. Kisu miyom. 
enfeksiyon, balında yapışık kitleler 
hissedilmeye çalışılır. Hassasiyet 
olup olmadığına bakılır. Son olarak 
muavenemizin olmazsa 
olmazı ultrasonografi 
yapılır. Gerekli görülürse 
ek tetkikler ya da testler 
istenebilir. Tüm 
okuyuculara sağlıklı bir 
2018 dilerim... 


| JİNEKOLOĞA BAŞVURULMASI | 


GEREKEN DURUMLAR: 
* Kötü koku, kaşıntı, kızarıklık, 
renkli akıntı 
* Vücudun normalin üzerinde 
tüylenmesi, erkek tipi kıllanma 
halleri ve memelerden süt ya da 
benzeri sıvı gelmesi 
* Düzensiz, sık ya da seyrek adet, 
çok fazla ya da çok az kanama, 
adet dışı kanama 
e Korunulmadığı halde gebe 
kalınamaması 
* Karında ya da diş genital 
organlarda, kasıklarda kitle veya şişlik 
e İlişki esnasında ya da 
sonrasında kanama 


e Adetlerin aşırı sancılı olması, 
ağrılı ilişki ve geçmeyen kasık ağrıları 


Günceldres defteri 


ECE 


Şehrin ortasında rahatlama mekânı 
RELAX BY SE 


28 GÜNLÜK FIT 
SEKİZ SEANS 
LPGALLIANCE 
ENDERMOLOGLE 
VE 28 GÜNLÜK 
SAĞLIKLI 
BESLENME 
PROGRAMINDAN 
OLUŞUYOR. 
RANDEVUNUZL 

ALDIĞINIZ ILK | 
GÜN RESİMLERİNİZ 
ÇEKİLİYOR, 
KILONUZ 
ÖLÇÜLÜYOR, 
SANTIM SANTIM 
ÖLÇÜLERİNİZE 
BAKILIYOR. 
BESLENME 
PROGRAMIYLA 
BIRLIKTE, 28 
GÜNLÜK RANDEVML 
ÇIZELGENİZ 
OLUŞTURULUYOR. 
tiler'in sakin ve yeşillikler içinde SIKI BIR TAKIPLE 
bir arka sokağında yürürken Relax AMACINIZA 
by Se yazısı sizi içeri çekecek. ULASIYORSUNUZ. 
Şömine karşısında zencefilli salatalıklı suyunuzu vi 
yudumlayacağınız, zarif ev sahibi Güzellik Danışmanı 
Seren Edalı ile sohbet edeceğiniz bir mekân burası. Relax 
By Se, kişiye özel cilt ve vücut bakımları, anti aging ve 
bölgesel incelme, epilasyon, Balili uzman eşliğinde masaj 
teknikleri ve detoks programlarını bir arada sunuyor. 
Kendinizi ev ortamında hissede: üm detayların b 
ve inceliklerin Relax By 
Se'de günün yorgunluğunu ve stresini atmanın yanı sıra 
sağlıklı ye: eceklerden oluşan geniş detoks barını da 


GİRİNVE 
RAHATLAYIN 
“Relax by Se misafirler kapıdan girdiği 
andan itibaren şehrin koşturmasını, 
yorgunluğunu, gürültüsünü dışarda 
bıraksın istiyorum.” 


“YAŞLILIK kullanabilirsiniz. # © relax by se 
BİRAZ BEKLESİN 5 
Relax by Se en sevilen kişi 
uygulamalardan biri, yaşlanmayı | e | 
geciktirici ve “lifting” etkili Babor BİR YUDUM e a 
HSR Lifting Treatment. 90 dakika DETOKS ALIR MIYDINIZ? ADA 
HALEN BUyguldmeda PezEiye “Burası ayrıca bir detoks kafe. BAKIMI 


ve soya fasulyesi ile doyurulmuş 
pamuk lifleri maskesiyle cilde 
elastikiyet kazandırılıyor. 


Misafirler balkonda veya şömine 
karşısında keyif yaparken farklı yeşil 
içeceklerle sağlıklı beslenme 
imkânı da bulabiliyor.” 


Jet sosyetenin vazgeçilmezi 
St Barth yağlarıyla yapılan vücut 
masajını deneyimleyenler, rahatlatıcı 
etkisini anlata anlata bitiremiyor. 


HAZIRLAYAN GÜL ÇİTAL 
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Tıptaki gelişmeler, hastalıkların 


is ve tedavisinde kullanılan yeni 
yöntemler sayesinde insan ömrü 
her geçen gün daha da uzuyor. 

Son yapılan çalışmalar yaşlanmayı 
önlemek için en önemli anahtarın 
genomik haritayı ortaya çıkarıp 
doğru okuyarak ve zamanında 
tedbir alarak bunun mümkün 
olduğunu gösteriyor! 


GENLERİNİZ KADERİNİZ 
DEGİL 

Yaşlandıkça ya da doğuştan vücut 
kimyasını yöneten enzimlerde 
hasarlar oluşuyor. Beslenme ve 
yaşam Stiliyle bu hasarlanma 
bastırılabiliyor ya da tam tersi 

daha aktif hale gelebiliyor. Önemli 
olan bunun önceden farkına 
yarılıp. problemli bölgelerin 
düzeltilm: e çalışmak. Genleriniz 
ne söylerse söylesin, yaşam şekli ve 
beslenmenizle hasarı kontrol altına 
alabiliyorsunuz. 


GENOMİK HARIİTANIZDA 
LER BELİRLENİYOR? 
Liv Hospital'dan Estetik Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut. yeni 
uygulanan 'Stop Aging” programı ile 
kişinin genomik haritası çıkarılarak, 
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Güncelsağlık 


ww 


100'LÜ YAŞLARINIZA 
GELDİĞİNİZİ VE 
KİMSEYE MUHTAÇ 
OLMADAN, HAYATA 
AKTİF BİR ŞEKİLDE 
KATILARAK, SAĞLIKLI 
VE KEYİFLİ BİR YAŞAM 
SÜRDÜĞÜNÜZÜ 
HAYAL EDİN. PEK 
ÇOĞUNUZ HAYATA 


PEMBE GÖZLÜKLERLE 


BAKTIĞIMIZI 
DÜŞÜNEBİLİR AMA 
BU HAYAL ÇOK 
YAKINDA GERÇEĞE 
DÖNÜŞECEK. 


ilerleyen yaşlarında beklenenden 
çok daha sağlıklı olabileceğinden 
söz ediyor. “Genomik haritanız. 
hangi sporun size uygun olduğunu. 
kullanacağınız ilaçların etki ve 
yan etkilerini, besinlerin size 

nasıl faydalı veya zararlı olacağını 
gösteriyor. Hatta doyma genleri 

ve şeker duyarlılık genlerinize 
bakılarak. obezite eğiliminiz olup 


olmadığı önceden tespit edilebiliyor. 


HAZIRLAYAN GÜL ÇİTAL 


100 yaşı görmek 
ARTIK MUMKUN 


Kalp ile ilgili risklerden kansere 
olan yatkınlığına kadar ayrıntılı 
bir rapor ortaya konularak önlem 
alınması sağlanıyor.” 
Haritanızdan çıkan sonuca göre, 
biyokimyadan estetiğe, metabolik 
balans uzmanından, mikro besin 
tasarım uzmanına kadar pek çok 
uzmanın görev aldığı Sağlıklı 
Yaşam Yönetimi Konseyi, size özel 
Stop aging programını hazırlıyor. 
Kişinin ihtiyacı ve beklentisine göre 
vücudunun hangi kimyasal formül 
üzerinden ilerlediğine bakılıyor, 
telomer boyuyla biyolojik yaşı 
tespit ediliyor. cilt yaşlanması hızı 
öngörülerek yaşlanma hızı kontrol 
altına alınıyor. 

Beslenme şeklinizden, stres 
yönetimine (integratif (ıp. yoga, 
pilates, nefes) kullanmanız gereken 
cilt bakım ürünlerine kadar her 

şey kişiye özel olarak belirleniyor. 
Böylece vücudun yıpranma kat 
sayısı da düzeltilerek sağlıklı bir 
Ide yaş alınması sağlanıyor. 


STRES DEPOLAMAYIN 
Stop aging programının amacı, 
ölümsüzlük veya gençlik değil, 
Mutlak iyilik hali ile sağlıklı ve 
kaliteli yaşlanmanızı sağlamak. 
100 yaşınıza geldiğinizde 

hayata katılmaya devam 

ederek yaşamanız. Stop aging 
programına katılarak. pek çok 
hastalığa karşı önlem almanız 
mümkün ancak hayatınızdaki 
stresi yönetemediğinizde atılan 
adımlar yetersiz kalıyor. Uzmanlar. 
tamamlayıcı tp, maneviyat, sifa, 
yoga. nefes gibi stresi hayatımızdan 
uzaklaştıran uygulamaların 

Stop aging programına mutlaka 
eklenmesi gerektiğinin altını 
çiziyor. 


Jgosoinunppu 
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Güncellekorasyon 


-SHOP 


Morun asaleti 


1.Kristal kadehler, Waterford Crystal, 195 Dolar. (horchow.com) 2.Dekoratif yastık, Altıncı Cadde, 119TL. (altincicadde.com) 3.Abajur, Heathfield & Co., 
790 Euro. (lightplanlighting.com) 4.Kristal vazo, Baccarat, 1.950 - 3.700TL. (beymen.com) 5.Çiçek formunda mumluk, Daum, 2.205 TL. (luksbazaar.com) 
6.Sandalye, Innit Designs, 430 Dolar. (innitdesigns.com) 7.Tavla, Jonathan Adler, 395 Dolar. (jonathanadler.com) 


HAZIRLAYAN HANDE RAKICI 
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PODYUM DANY ATRACHE FALLI7 


Güncellekorasyon 
2) 
Altun IŞILTISI 


1. Porselen fincan ve tabak adet, Versace, 1 19-140 Euro. 2. Sakıt lambalar, Tom Dixon, 450-830 Euro. 3. Kase, Micheal Aram, 100 Dolar. 4. Tuzluk-biberklk, 
Vobjet, 185 Dolar. 5. Porselen vazolar, Jonathan Adler, 199-290 Dolar. 6. Pirinç sehpa, Zara Home, 499 TL. 


HAZIRLAYAN HANDE RAKICI 
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Baby& You 
Ocak sayısı bayilerde, 
dergiye sığmayanlar her gün 
Instagram'da. 


NH (o) babyandyoutr 
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Lİ ARİF NV 216 

ga Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği 
yapımda Cem Yılmaz. Ozan Güven ve Özkan Uğur 


başrollerde. Hikâye G.O.R.A nın devamı niteliğinde. 


AYLARDIR BÜYÜK MERAKLA İnsan olma hayali kuran robot 216, dünyaya gelip 


BEKLENEN CEM YILMAZ FİLMİ arkadaşı Arifle birlikte yaşamaya başlar. Bu sırada 
“ARİF V 216" NİL TAYET 5 OCAK'TA kötü niyetli bir işadamı 216'yı kandırır ve kopyalarını 
VİZYONDA. SENEYE BOL üretip dünyayı ele geçirmek için planlar yapmaya 


başlar. Arkadaşını ve tabii dünyanın geleceğini 
kurtarmak kahramanımız Arife kalır... 


KAHKAHAYLA BAŞLAMAK İÇİN DAHA 
IYLBIR YOL OLAMAZDI. 


2 A'A'H'H'H'H':;:;:>:':el ll << 
HAZIRLAYAN ÇİMEN UZSOY G. 
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Kültürsanai 


GİŞEDE İDDİALI YAPIMLAR 


Bu ayın yerli yapımı “Rüzgar” ise romantik komedi 
tarzında. Evlilik arefesindeki bir çiftin başına gelen 
beklenmedik olayları konu alan filmde Belçim Bilgin. 
Halil Sezai Paracıkoğlu ve Maberk Mutlu oynuyor. 
Bu ayın en iddialı yabancı filmlerinden biri, Oscar 
almasına da kesin gözüyle bakılan “Ihe Mountain 
Between Us”, Oyuncu kadrosu çok sağlam; Kate 
Winslet, Idrıs Elba ve Beau Bridges. Yönetmen Hany 
Abu Assad. Aksiyon dram türündeki filmde trajik bir 
uçak kazasından sağ çıkan iki yabancının, vahşi doğada THE MOUNTAIN 
hayatta kalma çabası konu ediliyor. Yine son dönemin BETWEEN US 
en çok beklenen bir başka Hollywood yapımı “Ihe Grcatesi 
Showman' ise gösteri dünyasının dev ismi PT. Barnum'un 
hayatını anlatıyor. Michael Gracev'in yönettiği filmde 
Hugh Jackman, Michelle Williams ve Zac Efron var. 
Kadro böyle olunca bu filmin de en az birkaç Oscar'a 
göz diktiğini söylemek yanlış olmaz. Ana akımdan 
uzak bir film izlemek isteyenlere ise tavsiyemiz 
Cannes'da Altın Palmive'ye aday olan *Loveless”, 
Andrey Zvyagintsev'in yönettiği filmde, boşanmakta 
olan bir çiftin, ortadan aniden kaybolan çocuklarını 
bulmak için bir araya gelişi ve bu süreçte yaşadıkları 
psikolojik gel gitleri konu alıyor. 26 Ocak'ta vizyonda. 


KAÇIRMAYIN , 
DA VINCI EXPO: Dahi Istanbul'da 


Leonardo da Vinci'nin dehasını keşfe çıkmak için çok 
uzaklara gitmenize gerek yok. Da Vinci'ye adanmış 
en büyük sergi olan bu uluslararası organizasyon 
prömiyerini Belçika'da yapmıştı. Dünya turuna ise 
İstanbul'dan başlıyor. Sergide Da Vinci'nin orijinal 


eskizlerinden hareketle hayata geçirilmiş 100 parçanın 
yanı sıra orijinal el yazması, tablo ve çizimlerini içeren 
200'e yakın eser var. Ailece güzel vakit geçirmek için 
harika. 7 Nisan'a kadar UNIÇ Müze'de. www-.unigistanbul.com 
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SERGİ 
BABATOMIVE 
OPUCUK 
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
“Babatomi' ve *Öpücü 
serilerinden otuza yakın 
çalışma bu sergide bir araya 
geliyor. Cinsellik ve bütünleş 
temalarının hakim olduğu eserler 
karakalem, guaj ve akrilik gibi 
farklı tekniklerle çalışılmış. 
Sanatçının farklı coğrafyalardan 
beslenerek ortaya koyduğu 
desenleri yakından görmek için 
harika bir fırsat. 


me 


1 Ocak'a kadar Dirimarı Nişantaşı'nda. 
www.dirimarı.com 


A SANAT İ 
EBRU UYGUN 


Kanvasları boyadıktan sonra parçalayıp yeniden bir araya getirerek düzensizlik 

içinde bir düzen yaratan sanatçı, *Cloud in a Raindrop' sergisini Barcelona'da CU | | ) h- 
açtı. 5 Ocak'a kadar Galeria Senda, Barselona'da görülebilir. 

Serginizin başlığı olarak neden *Cloud in a Raindrop'u seçtiniz? 

Sergi üzerine düşünürken bir anda aklıma geldi 
“Cloud in a Raindrop'un Türkçe karşılığı, yağmur 
damlasındaki bulut. Yağmur damlası buluta 
dönüşecek, bulut da yağmur damlasına. Bütünün 
içindeki detayı, detayın içindeki bütünü görmek 
gibi. Her ikisi de değişivor ve birbirine dönüşüyor. 
Hayatı yaşarken kaçırdığımız detayları yakalamak 
ve hatırlatmak hoşuma gidiyor. 

e yer alan eserleri 


i SAC 
N ışan taşı nda 
“zat Yeman'ın dört yıldır üzerinde 
çalıştığı son sergisi *Cul de Sac, 
Nişantaşı'nda açılıyor. Cihangir 
Art Projeci'in sanatseverlerle 
buluşturduğu serginin başlığı 
Fransızcada çıkmaz sokak” 
anlamına geliyor. Yeman'ın 
fırçasıyla tuvale yansıttığı insan 
portreleri, adeta fantastik bir 
rüyadan fırlamış gibiler. 
10 Ocak'a kadar Arı212'de. 
www.272 studio.com 


len biraz bahseder 


Sergiyi daha önceki sergilerimden çok farklı, 
yepyeni bir konseptte hazırlamadım aslında. 
Son dönemde ğım işler vardı 
ve aralarından 12 işi sergi için seçtim. Kanvası 


erinde çalışı 


boyuyorum. parçalıyorum sonra o parçaların 
bir araya gelişini takip ediyorum. Belirli bir 
düzen. aslında düzensizlik içinde veni bir forma 
kavuştuklarını seyrediyorum. 

İşleriniz daha önce İstanbul Modern & Vakko 


uygulanmıştı. Bu bağlamda sanat ve moda arasındaki ilişkiyi nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Artık güncel sanatı hayatın her alanında görebililiyoruz. Farklı sanat dallarını da 
her anlamda bütünleyici olarak görüyorum, hepsi birbirini besliyor ve iletişim 
halindeler. Moda da buna çok uygun. sanatın başka bir dalını görsel olarak 
modanın içinde kullanabilirsiniz. 


madamcasarol / 


Kültürsanai 


MÜZİKAL 


Bu sezon mü 


ikal prodüksiyonlar açısından şanslıyız. Öne çıkan yapımları 


izlemek için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz, biletler çıktığı gibi tükeniyor. 


TAHİR İLE ZÜHRE 

19 Aralık'ta ilk kez seyirci karşısına konser 
formatında çıkan müzikal, oldukça iyi eleştiriler 
aldı. İsminden de aslında anlaşılabileceği üzere, 
bir Romeo ve Jülyet öyküsü var karşımızda. 
Anadolu Selçuklu döneminde geçen trajik 

aşk hikâyesi, tamamen Broadway/West End 
formatında yazılıp bestelenmiş. Tahir ile 
Zühre'nin tüm ekibi, Türkiye'de müzikal alanının 
en iyilerinden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda 
daha evvel Rent”, 'Broadway'den İstanbul'a 

gibi yapımlarda kendini ispat etmiş olan Onur 
Turan var. Sahnede ise Ayça Varlıer, Barbaros 
Büyükakkan, Can Bora Genç, Renan Bilek, Seyyal 
Taner, Kenan Dağaşan ve Zafer Erdaş! izliyoruz. 
Tarih ve mekân bilgileri için: tahirilezuhre.com 


SERTAB'IN MÜZİKALİ 

Bu yıl 25. sanat hayatını 
kutlayan Sertab Erener, 
hikâyesini sahnede bir gösteri 
ile anlatıyor. 120 dakikalık bu 
müzikal şovda Sertab Erener'in 
sesine danslar da eşlik ediyor, 
"Mecbursun', Zor Kadın”, 
“Kumsalda” gibi en sevilen 
hitlerinin bu gösteride olacağını 
söylememize gerek var mi? 

19 Ocak'ta UNO Hall'da. www, 
unigistanbul.com 


İİ ; 
MÜZK A 
VITALY PISARENKO 
Istanbul'da 
İstanbul Resitalleri'nin bu ayki konuğu Rus piyanist, 
“genç E Liszt olarak anılıyor. 1987'de Kiev'de dünyaya 


gelen Pisarenko, pek çok uluslararası yarışmada derece 

aldı ve New York Times tarafından üstün yetenekli 
piyanist olarak anıldı. İlk resitanlini altı yaşında 

veren ve eğitimini müzik dünyasındaki çok önemli 

isimlerden alan genç sanatçı İstanbul'a kadar gelmişken 

kaçırılmamalı. Programda Schuber *Drei Klevierstücke D 

916”, Liszt *Macar Rapsodilerinden No.10 & No.13, 5.214, 

Rachmaninov “Fantezi Parçaları, Op.3' ve Prokofiev *10 

Piyano Parçası Op.12' yer alıyor. 
9 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi, 'Ihe Seed'de. www.1heseed.com.ir 


O8madamensaro 


TAJ EXPRESS 

Broadway müzikallerine alternatif arayanlara, 
sadece sekiz performans için Türkiye'ye gelen bu 
Bollywood müzikalini tavsiye edebiliriz. Hindistan 
film endüstrisinin sırlarını keşfetmeye davet eden 
gösteride renkli kostümler, eğlenceli danslar ve 
kıpır kıpır şarkılarla eğlenceli birkaç saat geçirmek 
garanti. Konusu bir film için beste yapmaya çalışan 
genç bir müzisyenin yaşadığı zorluklar ve hayranı 
olduğu A.R. Rahman'ın yolunu takip ederek 
başarıya ulaşması etrafında şekilleniyor. 

23 28 Ocak. Zorlu PSM Ana Tiyatro. 


DAMDAKI KEMANCI 
Zorlu Performans Sanatları'nın yapımı olan 
Damdaki Kemancı, tüm dünyada çok sevilen 
bir klasik. Türkçe olarak sahnelenen eserin 
yönetmenliğini Mehmet Ergen üstleniyor. 
Oyuncu Kadrosunda ise Binnur Kaya, 
Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik, Selçuk 
Borak, İzzet Bana, Nihal Koldaş ve Defne 
Koldaş gibi yıldız isimler var. 
2.3 25 ve 26 Ocak'ta Zorlu PSM Drama 
Sahnesi'nde. 


ii di 
yaş 
KİTAP 


BOSPHORUS PRIVATE, ASSOULINE N ar VEN 
Boğaz'ın cazibesi, İrem Kınay ile birlikte Nevbahar Koç'un küratörlüğünde 
kitap sayfalarında yeniden hayat buldu. Giriş yazısını Andrew Finkel'in 
kaleme aldığı kitapta yirmi ev. kapılarını okuyucuya açıyor. Emre Güven 
tarafından çekilen fotoğraflarda çok özel köşeler, renkli sakinlerinin 
misafirperverliğini de yansıtıyor 


snJoHdsoa 


Berrak Barot salonu. Sevil Sabancı'nın bahçesi Rahmi M. Koç'un evi 


madamerserol') 


2018'DE FORMA GİR > 500 KALORİ YAKTIRAN EN AlIT7 ses 


Acil Durum Planı ile 
10 günde yağları yak « 


ENLEZZETLİ “ 
vE SAĞLIKLI 
FİTTARİFLER 


Men's Fitness Ocak sayısı 
bayilerde, dergiye sığmayanlar 
her gün Instagram'da. 
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Li — 
RÖPORTAJ 
Nicole Kidman 
572 
/ 
PORTFOLYO 
Parlayan Yıldızlar 

5.74 
/ 
ÇÖZÜMLEME 
Nasıl Yapıyorlar? 


5.80 
GERÇEK / 
BIR RÖPORTAJ 
YILDIZ Özgür Çevik 
Aile, zarafet, cesaret... 
Oyuncu Nicole Kidman, 5.84 


tüm içtenliğiyle Madame 
Figaro'ya konuştu. 


FOTOĞRAFLAR MATIAS INDJIC, GÖK MAVİSİ PAMUKLU FOLYO BLUZ VE ZÜMRÜT YEŞİLİ STREÇ KALEM ETEK, FENDİ. 


SAÇ JOHN NOLLET. MAKYAJ CHRISOPHE DANCHALUD. 


FOTOĞRAF MATTHEW BROOKES / SIYLING LEİLA SMARA 
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Mag/röportaj 


&  İ 


aris'te Printemps'ın bir katedrali 

andıran Art Deco kubbesinin 

altında beliriverdiğinde, teni 
saydam. gözleri göl mavisi, sesi yumuşak ve bakışları 
masum görünüyor. Nicole Kidman, onu su kamışı 
misali upuzun gösteren zümrüt yeşili kalem eteğiyle 
gerçekdışı bir heybete sahip. Bukleleri bilhassa 
bozularak açık bırakılmış sarı saçları, sonu gelmeyen 
bacakları, Boticelli'nin *Annonciation' adlı tablosunda 
resmelliğine benzer cennet mavisi muslin bluzuyla fazla 
büyük, donuk, erişilemez ve mükemmel görünüyor. 
Kulaklarından, ip gibi uzun boynu boyunca sallanan 
akrep şeklindeki küpelerini tutarak, itiraf eder gibi 
fısıldıyor, dikkatle anlatıyor, hipnotize etmek ister gibi 
gözlerinize odaklanıyor. Tüm bunlar: meleksi havasının 
ardında Stanley Kubrick'in *Eyes Wide Shut filmindeki 
esrarengiz kahramanın veya Gus Van Sant'ın, *Pröteâ 
Tout filmindeki zehirli katilin saklı olduğunu hatırlayalım 
diye mi? 50 yaşındaki Oscar ödüllü Bayan Kidman. 
hem melek hem de şeytan mı? Hollywood Walk of 
Fame'de onurlandırılan Kidman, yıldızlar kaldırımındaki 
ıslak çimentoya ellerinin izini bırakması istendiğinde, 
sonrasında kült haline gelen bir sözün altına imza atmıştı: 
nsanların yıllar boyunca ayaklarıyla beni ezmeleri 
hiç bu kadar cazip gelmemiş 3öyle bir yorumda 
bulunduğunu hatırlamıyor olsa da, Meryem Ana gibi 
gülümseyip eli şeker kavanozunda yakalanan k k bir 
çocuk gibi gözlerini yere indi 


DÜNYANIN EN MEŞHUR A 
OYUNCUSU, FENDİ'NİN MARKA 
ELÇİSİ NICOLE KIDMAN İLE $ 
ZARAF 
VE HAYIR İ 


NİCOLE 


IDMAN 


ikon statüsünde 


ŞHUR AVUSTRALYALI 
TİL, 
ZT, BAHÇIVANLIK TUTKUSU 
LERİ ÜZERİNE 
OHBET ETTİK. 


FENDİ: KARLA OLAN TUTKUSU 
“Uzun yıllardan beri moda evinin yakın dostuyum ve 
daha uzun zamandır da olağanüstü koleksiyonların 

altına imzasını atan; dokuları karıştırmayı, elbiselerdeki 
asimetrik ölçüyü ve üzerimde gördüğünüz gibi 

hafif, kadınsı, seksi ve rahat bluzlar tasarlamayı çok 

iyi bilen, lüks kıyafetlerin ustası muhteşem Karl 
Lagerfeld'in dostuyum. Fendi kürkü, yünü, antilop ve 
timsah derilerini bir arada kullanmayı başaran nadir 
markalardan. Böylesine etkili malzeme kullanımı başka 
verde görülmemiştir. Bana dokunan bir başka konu da 
moda evinin. Sophia Loren veya Silvana Mangano gibi 
Cinecittâ yıldızlarını giydirdiği günlerden bugüne, İtalyan 
sineması ile olan bağlarını hiç koparmamış olması.” 
Geçen ay yil sonu kutlamaları için Printemps HMaussmann 
ile işbirliği yapan Fendi. seyahat temalı bir vitrin ve 
büyük mağazanın avlusunda konumlandırılan “perili bir 
pop-up dükkan tasarladı. 


MODA 


"Moda kaçınılmaz çünkü eğlenmek için bir araç. 
Görünümünüzü değiştirmek; kimliğinizi ve mizacınızı 
değiştirmek demektir. 


zel kıyafetler giymeyi 

orum. Bana göre hepsi birer sanat eseri. Raf Simons. 
Calvin Klein ve Karl gibi tasarımcılara büyük saygım var. 
Bence hepsi hem sanatçılar. hem de yüz yılda bir ortaya 
çıkacak beceriye sahip birer zanaalkârlar. Kadınları 


sev 
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FOTOĞRAF MATIAS INDJIC. GÖK MAVİSİ PAMUKLU FOLYO BLUZ VE ZÜMRÜT YEŞİLİ STREÇ KALEM ETEK, FENDİ. 


SAÇ JOHN NOLLET. MAKYAJ CHRISOPHE DANCHALUD. 


vücelimek adına devamlı kullandığımız *güçlendirme” 
kelimesini sevmiyorum. Bir kadının nasıl bir imaj ortaya 
koymak istediğine karar vermesi için bir başkasına 
ihtiyacı vok. Bir işi, rolü almak veya baştan çıkarmak için 
nasıl giyinmesi gerektiğini gavet iyi bilir." 


STIL IKONLARI 

“George Cukor imzalı “Ihe Philadelphia Story'de, muslin 
elbiseleri ve stras taşlı üstleriyle Katharine Hepburn; bir 
de 'Belle de Jour' filminde, yoldan çıkmış burjuva havası 
taşıyan klasik kıyafetleriyle Catherine Dencuve var. 
3ence ikincisi alt edilemez bir görüntü." 


VAZGEÇİLMEZLERİ 

“Jean pantolon ve tişört ama kızlarım sade giyinmemden 
hoşlanmıyor. Onları okuldan alırken bile şık bir 

kadın gibi etek ve yüksek topuklu ayakkabı giymemi. 

, tütüleri, pavetli 


saçlarımı yapmamı istiyorlar. Elbiselei 


ayakkabıları seviyorlar. Pazar günleri kiliseye gittiğimizde 


birer moda gravürü gibi giyviniyorlar.” 


NASHVİLLE 


“Kocam Keith Urban ile tanıştığımda evim veya bir 
dayanağım yoktu. Keith bana “Nashville benim şehrim. 
Orada çalışıyorum.” dedi. Ben de, bir *home sweet home” 


bulursa ona seve seve kalılabileceğimi söyledim. Ve 
işte! Tennessce'de yaşıyorum. Burada nehirler, göller 
zül 


ve çocuklarla yürüyüş yaptığımız ormanlar var. 
ağaçlarımı. gardenyalarımı yetiştiriyorum. Sebze bahçem 


de var. Önümüzdeki sene bahçecilik diploması alacağım. 
Annem bahçecilikle çok ilgilenirdi. Onu Avustralya 
çalılıklarından kolları ve bacakları çizik içinde ve elinde 
mantarlarla çıkarken görebiliyorum 


ZARAFET 

“Kuşkusuz. ifade edilmesi en güç özellik... Az önce 
sokakta yürüyen bir kadın gördüm. Üzerinde bal rengi 
bir palto vardı ve uçuşan koyu sarı bir eşarp... Zarafet 
sanırım sonucun uyumlu olabilmesi adına, neyi neyle 
bir arada kullanacağını bilmekten geçiyor. Tıpkı 
izlenimci bir tabloda, yeşillik bulaşmış bir gülün güneş 
batımını yansıtması gibi. Kendinden emin ve hafif 
adımlarla yürüyor. Tamamıyla özgürlüğü temsil eden bir 
örüntüydü. İşte budur, zarafet”. 


HAYIR İŞLERİ 


“Zamanımı kadınlara karşı şiddetle mücadele eden 
UNIFEM' e adıyorum (Fonds de döveloppemeni 

des Nations Unies pour la femme). On beş yıl önce, 
Kamboçya'nın gelişimi için kurulmakta olan fonlar 
hakkında BBC'deki bir programı dinledim. Hayat 


kadınlığından kurtulmalarını sağlamak için 
kadınlara bir meslek öğretiliyordu. Sesimi. 
enerjimi ve gücümü hayır galaları düzenlemeye, 
dünya çapında kadınlara yardımcı olmak için para 
toplamaya ve onlara haysiyetlerini geri vermek için 
yapılan çalışmalara adıyorum. Böylece dünyada 
bir yerim olduğunu hissediyorum.” # 


Çeviren Carina Göknar 
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Magportfolyo 


arlayan 
ıldızlar 


FARKLI ALANLARDA 
NLELERİNİN AÇTIĞI 
YOLA, YENİ SOKAKLAR 
KEŞFEDEREK DEGER KATAN 
GENÇ YETENEKLERİN ORTAK 
ÖZELLİĞİ CESARETLERİ, 
20'LI YAŞLARI HENÜZ 
TAMAMLAMAMIŞ, ANCAK 
YAŞININ ÇOK ÖTESİNDE 
IŞLERE IMZA ATAN BI 
ISIMLERI YAKINDAN 
TANIYALIM, 


HAZIRLAYAN BUKET BAYDAR / FOTOĞRAF ASYA CETİN / SIYUNG KÜBRA KONCA / SIYLING ASİSTANI MERAL ZÜLKADİROĞLU 
1 SAÇ YUNUS DEVER / MAKYAJ AKIN SERT.KUM AGENCY / STÜDYO KRANK PHOTOGRAPHY 


İd Vd 


bahçe, ancak başkalarının 
da bahçelerine değiyor. ub 


BOLKA BAŞARAN 
TASARIMCI 


YAPTIĞINIZ İŞ? Ilayal dünyamdaki büyülü 
atmosferi bir başlangıç olarak kıyafetler ve 


mobilyalarla gerçeğe dönüştürme çabası 
içindeyim. Bu işe mutsuz bir dönemimde, 
annemle yaptığımız bir Hindistan seyahati 
neticesinde başladım. Orada gördüğüm 
renkler, keşfettiğim gösterişli Hint kumaşları 
.Iindistan dönüşü 


beni çok cikiled 


annemle birlikte aldığımız antika ipeklerden 
birkaç elbise yarattık, çok beğenildiler. 
Voltaire'in ünlü felsefi masalı *Candide'in son 
cümlesi “bahçemizi ekip biçmek gerektir. 
Dış dünyayla ilgili yapabileceklerimizin sınırlı 
olduğunu kabullenip, değiştiremeyeceğim 
şevler için dertlenip tasalanmaktansa iç 
dünyama dönerek kendi bahçemi keşfetmeye 
ve ekmeve karar verdim. 

AİLEYLE ÇALIŞMANIN GÜZEL VE ZOR YANLARI? 
Annemin (Aslı Tunca) yanında geçen 
hayatım zaten bir nevi eğitim süreci gibiydi. 
son senede bu sadece yoğunlaştı. Babam da 
zamanının başarılı tekstilcilerindendi. Bir 
anlamda isteseniz de istemeseniz de - ki 
ben tepkisel ve başkaldıran çocuklardan 
olduğum için istemiyordum - bir şeyin içinde 
voğruluvorsunuz. Anncannem (Günseli 
Başar) bile kendisi güzel olmanın yanı sıra 
estetikle, giyimle, dekorasyonla çok ilgiliydi. 
Vileden gelen bir yeteneği sürdürmek aynı 
zamanda sıfırdan başlamamak, taş üstüne 
taş koymak demek... Benimki gibi bir 
durumda aile işini devam ettirmenin tek 
kötü yanı, sizden olan beklentilerin, çıtanın 
vüksekliği olabilir herhalde ama o kadar 
mükemmeliyetçi bir yapım var ki, ailem bu 
işte olsa da olmasa da bu konuda kendime 
işkence yapıyor olurdum! 

GELECEĞE DAİR HAYALLERİNİZ? Türkiye 
genelinde Halk Eğitim Merkezleri kuruldu. 


unutulmakta olan zanaatleri yaşatmak, ustası 
çok az kalmış işleri öğretmek için. Ben de 
hem bu merkezlerdeki insanlara motivasyon 
ve bir iş imkanı sağlamak, hem de kendi 
inandığım değerleri yaşatmak adına elimden 
geldiğince Türk el işlerini krecasyonlarıma 
katmaya çalışıyorum. Benim bahçem yalnızca 
bir bahçe, ancak başkalarının da bahçelerine 
değiyor. ve dünyanın bir ucundaki bir 
kelebeğin kanat çırpmasının etkisi dünyanın 
diğer ucunda dahi hissediliyor. 


bolkadeconstantinople 
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vi Müzik çok 


soyul bir şey 


olduğu için 
geleceğimi 
her açıdan 
etkileyeceğine 
ve bir parçası 
olacağına 
inanıyorum. .'. 


EMRE GARAN Dj 


YAPTIĞINIZ İŞ? Yaptığım iş DJ'lik. Babam (Memo 
Garan) vesilesiyle başladım diyebilirim. Henüz 
6-7 yaşındayken festivallere, konserlere ve 
radyolara gitmeye başlamıştım. yani genç yaşta 
zehirlendim diyebilirim (gülüyor). Zamanla 
organik bir şekilde bu işe girmiş oldum. 

AİLEYLE ÇALIŞMANIN GÜZEL VE ZOR YANLARI? Bence 
daha çok güzel yanları var ve ben de buna 
odaklanmayı seçiyorum. Sonuçta çok iyi bir 
öğretmenim var ve devamlı bir eğitimdeyim. 
Belki de bu yüzden daha çok artıları olan bir şey 
olarak gi 


/ Ona İLMERGARO 


GELECEĞE DAİR HAYALLERİNİZ? DJ'lik her 
zaman yapabileceğim bir iş ve yapmayı 

da sürdürmek istediğim bir kariyer planı 
benim için. Şu anda DJ'liğin üstüne bir de 
prodüksiyon yapmaya başladım. Yakında 
kendi parçalarım ve kompozisyonlarım 
olacak. Müzik çok soyut bir şey olduğu için 


geleceğimi her açıdan etkileyeceğine ve bir 
parçası olacağına inanıyorum. Ocak ayında 
New York'a taşınıyorum ve orada da fırsatları 
değerlendirmek, insanları dans ettirmek 
isüyorum. 


emregaran 


Magportfolyo 


ZEYNEP TÜMERTEKİN MİMAR 


YAPTIĞINIZ İŞ? Ben mimarım ve mimarlık yapıyorum. 
Mimarlık yapıyorum dememin sebebi ise mezun 

olduktan sonraki bir süre mimarlık yapmamış olmamdan 
kaynaklanıyor. Eğitiminin tasarım dallarından en 
kapsamlısı olduğunu düşündüğüm mimarlık akıl karıştırıcı 
olabiliyor. Bir çok alandan beslenerek geliştirdiğiniz 
herhangi bir tasarım sizi farklı dallarda da gelişmeye 
itebiliyor, ilgi alanlarınız genişliyor ve dikkat sanırım 

biraz dağılıyor. En azından benim için bu böyle oldu. 


Grafik tasarım, illüstrasyon, fotoğraf derken mimarlıktan 
koptuğum bir dönem yaşadım fakat artık kendime 
rahatl 


da “Mimarım” diyebiliyorum. Bu işe başlamamın 
temel sebeplerinden bazıları annemin ve babamın mimar 
olmasından kaynaklanıyor. Doğduğum evden tutun, akşam 
vemeklerimizdeki masa ve tabak düzenine bir çok hatıramda 
özen ve düzen olduğunu hatırlıyorum. Etrafımda konuşulan 
konuların çoğunluğunun mekan ve gözlem olduğu zaten 
kaçınılmaz. Sanırım mekanla her zaman ilgiliydim, seslerin 
nasıl büyüdüğüyle ya da içeri sızan gün ışığıyla. Universite 
hazırlığa başladığım güne kadar mimar olmayacağımı 
söyleyip durdum. Bir çok dalı denememe ver birakan Central 
Saint Martin's üniversitesinde okuduğum hazırlık senemde 


bie Bu işe 


başlamamın 
temel 
ebeplerinden 
bazıları 
annemin 
ve babamın 
mimar 
olmasından 


kaynaklanıyor. .. 


mimarlığa aslında ne kadar yakın olduğumu farkettim. Aynı 
okulda devam ettiğim mimarlık eğitiminden mezun olduktan 
sonra farklı bir mimarlık bürosunda da deneyim kazanmak 
için New York'a taşındım. Eisenman Architecis'te Peter 
Kisenman'ın yanında staj yaptım, 2016 ortasında Mimarlar ve 
Han Tümertekin'e katıldım. 

AİLEYLE ÇALIŞMANIN GÜZEL VE ZORYANLARI? İlk önce güzel 
yanlarından bahsedeyim, öncelikle birikmiş olan hazır bir 
arşiv ve bilgi kaynağı var bu benim için paha biçilemez bir 


ayrıcalık. Yılların düşünce ve inşa etme bilgisiyle oluşmuş 
büronun yapı kültürünü öğrenmek neredeyse yepyeni 

bir eğitim süreci. Bürodaki her günüm eğitimimin bir 
parçası. Sorunlu olabilecek yanları ise oturmuş bir tasarım 
kültürünün sınırlarının farkına varmadan Sizi kuşatması 
Bunun önünü alabilmek için hiç durmadan sürekli öğrenmek 
ve işin kolay yanına kaçmadan bu sorgulamayı zihnimde 
canlı tutmak. 

GELECEĞE DAİR HAYALLERİNİZ? Geleceğe dair hayallerimden 
bazıları geniş kitlelerin kolay ulaşabileceği tasarımlar 
yapabilmek. Bu kamusal alanlar olabileceği gibi bir 
sandalye ya da takı da olabilir. Tasarımın gücünü mekanla 
sınırlamak istemem 


zevneptumertekin 
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66 Bizler de yeni nesil BUŞÇE GEREN 
|: . pa: . YÖNETİCİ 
O la ra k X enilikçi fikirleri YAPTIĞINIZ İŞ? BNG markası ilk kurulduğu 
Ls > “a e günden beri bu serüvenin içerisindeyim. 
Val olan sisteme en tegr € Hatta ilk yabancı müşterimizin siparişini 
a a el .. | g > de 13 yaşındayken Paris Fuarı'nda ben 
€ ime k ıçın ça ışı) OTUZ. v9 almıştım; O zamanlar scooter'ıyla gezen 
Buğçe olarak anılıyordum (gülüyor). Liseden 
bu vana okulumdan dolayı daha çok fuar ve 
moda haftası gibi belirli günlerde aktif rol 
aldım. Hong Kong, Japonya ve İstanbul'da 
yaz tatillerimde yaptığım stajlar da tecrübe 
kazanmama yardımcı oldu. Üniversite 
hayatımın üç yılı New York'da, bir yılı ise 
Paris'te yani günümüzün iki önemli moda 
şehrinde geçti. Bu süreçte, bir yandan da 
BNG'deki tüm gelişmelerin takibindeydim. 
Kısacası, kariyerimi bugüne başlamak için 
tasarladım diyebilirim. Parsons Ihe New 
School'un stratejik (asarım ve yönelim 
bölümünden mezun oldum. BNG'de de 
bir yılı aşkın süre önce stratejisi olarak işe 
başladım. Gözlemlerimin ardından şirket 
yapısına veni bir bakış açısı katmak için 
fikirlerimi öne sürdüm. Son iki aydır ise, 
kendimi BNG'nin e ticaret kurucusu ve 
yöneticisi konumunda buldum. Dijital 
değişimin önemini her geçen gün daha çok 
hissediyoruz. Örneğin hiç şubesi olmayan 
bankalar var, ben de BNG'nin dijital 
yapısına bu gözle bakıyorum. Aynı hizmet, 
kalite ve samimiyeti online alışverişte 
müşterilerimize ve markamızla veni 
tanışacak herkese sunmayı hedefliyorum. 
AİLEYLE ÇALIŞMANIN GÜZEL VE ZOR YANLARI? 
tüvüklerimiz her zaman tecrübesi ve 
geleneksel bakış açılarıyla genç nesile, yani 
bizlere örnek oluyorlar. Bizler de yeni nesil 
olarak yenilikçi fikirleri varolan sisteme 
entegre etmek için çalışıyoruz. Tabii ki bu 
noktada, her iki tarafında birbirine uyum 
sağlaması gerekmekte. Aile şirketinde 
olmanın güzellikleri olduğu kadar zorlukları 
da olması kaçınılmaz. 
GELECEĞE DAİR HAYALLERİNİZ? BNG:'nin 
avangard ruhu ve farklılığı, aslında benim 
hayatımın her alanında uygulamak 
istediğim tek hedefim. Hayalim trendlerden 
en az bir adım önde olmak ve ülkem için 
faydalı bir birey olmak. BNG MFWe kabul 
olan ilk Türk markası, yur! içinde ailemin 
yarattığı başarı kadar, yurt dışında da 
fiziksel ve sanal mağazalaşma konusunda 
başarısına vesile olmak istiyorum. 
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ECE YILMAZ 
TASARIMCI 

YAPTIĞINIZ İŞ? Mile şirketimiz olan 
Delta Mobilya'da tasarım bölümünde 
proje yöneticisi ve Tasarımcı olarak 
çalışıyorum. Ailenin içinde gide gele, 
göre göre, bilinç altına yerleşen tasarım 
bilinci ile... Daha küçük yaşlarda ailemle 
beraber yurt dışında fuarlara gitmemin 
ya da okul tatillerinde soluduğum ofis ve 
fabrika havası, istem dışı ama geleceğimi 
şekillendireceklerini bilmeden yaşadığım 
zamanlar anlardı. Erken yaşlarda, bu 
işi tasarımcı kimliğine sahip olarak 
devam ettirmek istediğimi anlayınca 
Londra'da Central Saint Martins College ol 
Artand Design'da ürün tasarımı eğilimi 
aldım. New York'da Pratt Institute'da 
iç mimarlık master'ımı tamamladıktan 
sonra iç mimar ve endüstri ürünleri 
tasarımcısı sıfatlarımla vine New York>da 
Rafael De Cardenas Architecture At 
Large'da çalışmaya başladım. Ailemle, 
Delta'nın içinde başladığım tasarım 
soluğuna vine Delta ile devam etmek için 
ise bu senenin ortasında Türkiye'ye dönüş 
yaptım. 
AİLEYLE ÇALIŞMANIN GÜZEL VE ZOR YANLARI? 
Yıllardır işin içinde olan bir marka 
için, hazır kurulmuş olan bir sistem 
dahilinde ve sistemin içinde çalışan çok 
değerli tecrübeleri olan kişilerin, her 
daim yardımlarını esirgemeden seninle 
vürümeleri en güzel kısmı! Zor olanı ise 
muhtemelen herkesin yaşadığı jencrasvon 
farklılıkları ve var olanı geliştirmek 
adına katmaya çalıştığınız veniliklerin. 
alışkanlıklar ve ön yargılar engellerine 
takılması. 
GELECEĞE DAİR HAYALLERİNİZ? Aile işi 
demek bir bayrak yarışında olmak 
demek. Bayrağı teslim aldıktan sonra 
kısa zamanda en uzun mesafeyi 
kat etmek, kat ettiğim yoldaki 


5 > > sorumluluklarım sadece firmaya değil 
Alle ISI demek bir aynı zamanda Türkiye'deki tasarım bakış 
> açısına ve algısına da değer katmak demek. 
bavrak va rışında olma k Bu anlamda da arzum: yapmış olmak 


için değil, tasarlanmış olduğu için yapılan 


demek. o 9 mekanların varlığını arttırmak. 
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ONLAR 
KIŞIN EN SOĞUK 
GÜNLERİNDE DİZ ÜSTÜ 
ÇİZMELERLE ISINIYOR, 
STİLLERİNİ DEV KÜPELERLE 
GECEYE UYARLAYIP, EN CESARET 
GEREKTİREN PARÇALARI 
GÜNDELİK KULLANMAKTAN 
KAÇINMIYORLAR. STİL 
SAHİBİ KIZLARIN 
ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEYE 
BUYRUN. 


HAZIRLAYAN ÇİMEN UZSOY G. 
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KÜÇÜK DOZLAR 
HALİNDE UYGULAYARAK 


Sezonun bütün trendlerini üzerinde taşıyıp 

ayaklı bir moda dergisi gibi görünmek, stil sahibi 
bir yetişkinin asla düşmeyeceği hatalardan. 
Arkadaşlarınız trendleri sizi izleyerek mi öğreniyor? 
Tanıtımı yapılan ürün ertesi gün sizin elinizde mi? 
Bu konuyu yeniden bir oturup düşünün. Trendleri 


takip etmek tabii ki güzel ama her sezon değişen 
rüzgarlara kapılıp kendi stilinizden olmavın. 

İYİ FİKİR Leopar trendi mi var? Deseni baştan 
aşağı giyinip kedi kadın gibi dolaşmak yerine 
yalnızca ayakkabı veya küçük bir aksesuarınızda 
kullanabilirsiniz. Tek seferde birden fazla büvük 
trendi kullanmak yerine onu da tek parçada 
sınırlandırmakta fayda var. Çiçek işlemeli elbise 
altına metalik botlar, üzerine de kimono giyerek 
şansınızı fazla zorlamış olursunuz. Onun yerine 
göze çarpan tek bir parçayı gardrobunuzun 
demirbaşlarıyla birlikte kullanarak daha şık 
olacağınızı garanti edebiliriz. 


NY 


"a 


MERCEK ALTINDA: 
METAL ONLARDAN 
SORULUR 


Her ne kadar metalik giysi ve aksesuarlar ilk bakışta 
uzay çağı ya da disko kraliçesi imgelerini akla 
getirse de stil sahibi kızlar temel parçalarına onlarla 
hava katıyor. Altın ya da gümüş pantolonlar ve 
pardesüler trendin öncü parçaları. 


BEYAZ GÖMLEKLE 
OYNAYARAK 


En cesaret gerektiren trendleri dize 
getiren temel parça beyaz gömlek. 
En renkli, kürklü, payetli tasarımı 
bile beyaz gömlek ile kombinleyerek 
yumuşatmak mümkün. Stil sahibi 
kızların gardroblarında hatırısayılır 
sayıda beyaz gömlek bulunduğunu 
belirtelim. Bugün bu klasik parçayı 
her verde bulmak mümkün olsa 
da iyi bir bütçeyi hakeden, 
yatırımlık bir parça olduğunun 
altını çizmek gerek. 

İYI FİKİR: Beyaz gömleğinize 
stil katmak için klasik şekilde 
giymek yerine büstiyer gibi 
yukardan bağlamayı ya da yakasını 
omuzlarınızı dışarıda bırakan 
modern bir model tercih etmeyi 
deneyebilirsiniz. 
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ÇIZMELERİN EN 
UZUNLARINI 
SEÇEREK 

Tüm bacağı kaplayan uzun 
çizmeler altın çağını yaşıyor. Mini 
etek ve şortlarla olduğu kadar, 
dar pantolonlarla da rahatça 
kullanılıvorlar. Kış soğuklarından 
korumaları da ekstra puanı. 
Dikkat edilmesi gereken 

durum, vamp etkisi yaratmadan 
kombinlemek. 

İYI FİKİR: Çizmelerinizi 
siyah mini elbiseler, deri 
büstiverler yerine denim, 
sweatshirt, uzun kazak gibi 
sportif ve gündelik parçalarla 
kombinleyerek mükemmel 
dengeyi sağlavabilirsiniz. *Pretiy 
Woman' tekrar çekiliyor da 
başrolü size vermişler gibi 
görünmenize gerek yok. 


UZUNLUK. . 
HESABINI IYI 
YAPARAK 


Çorap-botlar bu sezonun en önemli 
akımlarından, her markanın kendi 
yorumunu bulmak mümkün. 

kat etmeniz gereken 


Kullanırken 
en önemli şey teninizin görüneceği bir 
alan yaratıp botlarla uygun kontrastı 
yakalamak. 

İYİ FİKİR: Çorap botlarınızı dizin en 
fazla birkaç parmak altında biten etekler 
veya kısa pantolonlarla kombinleyerek 
hem kış soğuğundan korunup hem de 
botlarınıza gereken birkaç santimlik ten 
alanı yaratabilirsiniz. 
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HERKESTE 
OLANDAN 
KAÇINARAK 

Bir trendin ömrünü kısaltan yegâne 
şey, geniş kitlelerce uygulanmasıdır. 
Sıradan olup da havalı olmayı 
başarabilen kaç şey sayabiliriz? 
Onlar hazineleri keşfetmeye bayılır, 
ama herkesin aynı anda keşfettiği 
hazineleri değil. Tabii ki kült parçaları 
bunun dışında tutuyoruz. 

İYİ FİKİR: Çok gözde, çok göze 
çarpan ama ulaşılabilirliği de kolay 
olan parçaların herkesin üzerinde 
olacağını kestirmek çok da zor değil. 
Ulaşılabilirlikten kastımız sadece 
maddi değil elbet, bazı parçalar seri 
üretime girince herkeste görülmesi 
kaçınılmaz oluyor. O halde herkesin 
elini attığı o model yerine daha a7 
göz önünde olan, dizilerde, reklam 
panolarında ver almamış olanı 
tercih edin. 


KONFOR ALANLARINDAN 
ÇIKARAK 


Rahat ettiğimiz alanlarda kalmak güvenli gelse de risk 
almadan yükselmek zor. Aynı şey kişisel stil için de 
gecerli. Stil sahibi kızlar, konforlu alanlarını terk etmekten 
korkmuyor, sık sık veni seyler denemeye cesaret ederek 
stillerini zenginleş 

İY FİKİR: 
Biraz eğlenmenin kimseye zararı olmaz. Anahtar kelime 
cesaret. Çok beğendiğiniz bir parça var ama daha evvel 
»na benzer bir sey giymediniz ve size yakışmayacağını 
inüvorsunuz. Yine de bir şans verin! 


riyor. 
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u sıralar ruh halinizi nasıl tanımlarsınız? 

Yeni bir oyuna odaklandığım. 

konsantrasyonum tek bir 

noktada olduğu için kendimi iyi 

hissediyorum. Bazen yorgun da 
olsam, bir şeylerin içinden çıkamadığımı düşünsem de 
odaklanmak bana iyi geliyor. Diğer türlü daha dağınık bir 
kafayla dolaşıyorum, o yüzden bu haliyle gayet iyiyim. 
Bu kadar mı? Sanki zorlarsak başka şeyler de çıkacak gibi... 
Tabii, zorlarsak bir sürü şev çıkar (gülüyoruz). Aslında 
hepimiz biraz ülkenin gündemi gibiyiz. Kafamızı çok 
soyutlayamıyoruz, çok soyutlamak da istemiyoruz çünkü 
bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Sadece adapte oluyoruz. 
Dolayısıyla sanırım benim kafamın içi de ülke gibi. 
Geçmiş günlerinize doğru uzanacak olsanız, hatırınızda kalanlar ne? 
Baba asker, anne polis emeklisi olunca, gezerek geçirdim 
çocukluğumu. Ana okulundan ilkokulun sonuna kadar 
olan en tatlı dönemimi Amasya'da 
bağların bahçelerin içerisinde 
geçirdim, o yüzden çok mutlu 
olduğumu anımsıyorum. Bu 
dönemi bir şehirde, binaların 
arasında geçirmiş olmayı 
istemezdim. Aklımın bir köşesinde 
hep durur o yeşil. Yorulduğum ve 
kendimi kötü hissettiğim zaman 
içimdeki o yeşili hayal eder, mutlu 
olurum. Bu, benim motivasyon 
kaynağım. 
Dinlenmek sizin için ne yapmaktır? 
Aslında çok boş durabilen biri 
lim bir taraftan, çünkü çok 


deği 
boş durduğumda kendime dı 
bakarsam eğer, ince bir depresif 
hal yakalıyorum kendimde. 
Aslında dinlenmek belki de 
benim için Zorunda olmadığım 
şeylere odaklanıp. onu yapmak 
oluyor. Mesela belki fiziksel 


olarak yorsa da, motorla yolculuk 

yapmak benim için dinlenme 

volu olabiliyor. Ya da istediğim arkadaşlarımla, istedi 
müziği çalıyor olmak benim için dinlendirici oluyor. Ne 
zaman kendimi yapmak istemediğim bir şeyi yaparken 
bulsam o zaman bir stres ve baskı başlıyor ve esas bu 
yorucu oluyor benim için. Yani ruhsal yorgunluk. fiziksel 
vorgunluğumun önüne geçiyor her zaman. 

Hakkınızda bilmediğimiz, öne çıkmayan şeylerden biraz bahseder 
misiniz? 

Aslında kişi kendinde bir persona yaratıyor ve göstermek 
istediği bir karakter. Ama televizyon, kamera bunun 


ee Oyuna 


konsantre 
olduğumdan 
beri aklımda 
başka hiçbir 
şey yok, 
ip Sadece içinde 
boğulmamaya 
çalışıyorum. "e çin 


bir kısmını alıyor. insanlar bir kısmını alıyor... Tüm 
bunlar bir algı oluşturuyor ama sanırım şunu heri 
söyleyebilirim ki: Orada gözüktüğümüzden daha renkliyiz. 
aslında çünkü ekranda ya da başka mecrada çoğu zaman 
tek renk olarak gözüküyoruz. 

Çok dallandırıp budaklandırmayı sevmeyen biriyim. İşim 
dışında fazladan bir verde olmak beni strese sokuyor. 
Yaptığım şekilde gözükmek, yaptığım işle gözükmek 
istiyorum çünkü diğer türlü hep bir verlere çekilebiliyor, 
hiçbir zaman olduğunuz gibi gözükemiyorsunuz. 

Belki gözüktüğümden daha neşeli biri olduğumu 
söyleyebilirim. Genelde bana hep kendinden emin ve 
ciddi biri gibi gözüktüğümü söylerler ama zannedildiği 
kadar ciddi değilimdir. 

İkizler burcu olduğunuzu söylediniz, bu soruyu biraz da bundan 
dolayı sormak istiyorum: Karakter özelliklerinizde sevdikleriniz ve 
sevmedikleriniz neler? 

Benim zihnimin içi çok hareketlidir, 

yani yıllardır orada duran hiçbir 

mobilya voktur. O mobilya değişir. 

Yani bunun özellikle altını çizmek 
istiyorum çok kolay yanlış bir yere 
gidebilir diye: Kerteriz noktaları hariç 
çoğu şey değişiyor, değişebilir. Çünkü 
değiştirmeye, genişletmeye çalışıyorum 
içimi. Herkesi almaya çalışıyorum, 
mesleğim de bunu gerektiriyor. 
Mesleğim gerektirmese de bu dünyada 
bu evrende yaşamak bunu gereki 
Kafamın içinde her şey değişti, 


s için 


olarak söylüyorum çünkü tam olarak 
ne yapmak istediğime dair karar 


veremiyorum ama bazen de bu bana 
esneklik, pratiklik, adaptasyon kolaylığı 


İnsan genelde kendi olduktan sonra 
gezer, ama ben daha ben olmadan bütün 
bu ülkeyi gezdim o yüzden hepsinin. her 
şeyin bir parçası var içimde. Kendimi 
erken oluşturduğum için var olan adaptasyon gücümü 
beğeniyorum. hayatta girdiğim her yere bir şekilde uyum 
sağlayabiliyorum. Kendimden ödün vermeden uyum 
sağlamam için gereken şeyleri doğal olarak biliyorum. 
Güzellik tanımınız nedir? 

3u çok Zor tanımlanabilecek bir şey: Hem estetiğin, hem 
felsefenin konusu ama aynı zamanda beşeri bir konu 

da olduğu için kolay kolay tek bir tanıma sığmayacağını 
biliyoruz. Tarihin önceki dönemleri ile şimdiye baktığımız 
zaman aradaki farkı görebiliyoruz. Demek ki güzellik 
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sadece şeklen değil va da sadece altın oran de, 
noktada çok sezgisel bir şey olduğunu düşü 
güzelliğin. Hatta kendi adıma kiş 
olabileceğine kanaat getirdim. Çocukluğunda yaşadığı 
bir şeyi anımsatan, kendinin bile farkına varmadığı, 
hatırlayamadığı. bilinçaltı emarelerini gördüğünde onu 
güzel olarak tanımlayabildiği bir şey güzellik. Çünkü 
nostaljik olan insanı her zaman saflığa götürdüğü için 
saflık her zaman güzellik ile yan yana gittiği için bir 
şekilde güzelliği orada bulabiliy 
Her halükarda bu bir kural mıdır, genel ge. midir 
bilmiyorum ama güzelliğin iyiliğe doğru evrilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Tabii insanın beşeriliğini de göz 
ardı ecmemek gerektiğini düşünüyorum: Yani kötücülük 
de insanda, iyilik de, kıskançlık da ama işte alçak 
gönüllülük de onda. Hepsi bir bütün olarak güzel. 

Bu aralar size geçmişten bir şey hatırlatan biri var mı? 
(Gülüyoruz) Yok, bu ara puslu bir 
hava var geçmişimde. Orayı net 
göremiyorum ama önüm nci. 

Sizi ne baştan çıkarır? 

Zeka ve sempati, bu ikisi bir 
aradaysa baştan çıkarır. Çünkü 
genelde birbirine Zil iki kavramdır: 
Çok zeka varsa sempati uzak 
duruyor gibi, çok sempali varsa 
zeka ile ilişkisi zayıf gibi. İkisi bir 
aradaysa beni baştan çıkarabilir. 
Çok cazibeli benim için, kolay 
bulunmuyor yani. 

Mesleğe adım attığınızdan bu yana 14 
yıl geçmiş. Bu süreç için neler söylemek 
istersiniz? 

Bende hep bir şeyleri vapıp. tekrar 
bozma eğilimi oluyor ve ben bunu 
on dört sene süresince hep yaplım. 
Yapılandırdım, bir şeyler öğrendim. öğrendiğim şeyleri 
kaydettim onlara kerteriz noktaları koydum, istasyonlar 
kurdum. Daha sonra onları tekrar yaptım, başka yerlere 
istasyonlar koydum. Kolav olmuyor, hatta yorucu oluyor 
sanki hi renmemişsin gibi işin başındaymış gibi 
hissettiriyor insana ama çok hızlı şekilde yıkıp yapmayı 
da öğretiyor. Ama artık bazı şeyleri sabitlemem gerekiyor. 
öyle hissediyorum tecrübe olarak. 

Şunları hep düşündüm hayatımda: Ben felsefe 
mezunuyum, akademisyen olmak da vardı aklımda. 
Çünkü çok seviyordum felsefeyi... Acaba bunu yapsaydım 
hayatım nasıl olurdu? Mutlu olur muydum? Bunların 
hepsini düşündüm. Bir sonuca varamıyor insan bunu 
göremediği için. Ya da 'Baştan başlasam,” dediğim 
zamanlarda, *Yeniden böyle yapar mıydım” diye 
sorduğum zamanlar oldu. Pes etmeye yaklaştığım, su 
dibinden kum çıkardığım zamanlar oldu. Bir şekilde 
ortayı buldum. Nefessiz kalsam da ölmedim. O yüzden 
yaşadığım hayattan memnun ve mutluyum. Daha iyisi 
olabilir miydi? Her şey için evet. Bu hayatın da daha 
visi olabilir, oynadığım karakterin de daha iyisi olabilir 
biliyorum. Şimdiye kadar oynadıklarımın daha iyis 
vardı biliyorum. Bu bende bitmiyor, bence kimsede 


ve 
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olduğumda ben 
yok oluyorum. 
Hareket 
elliğimde 
ben kendime 
geliyorum. MA m acemi. 


N yor muyuz, 
kesilmiyor muyuz? Önemli olan bu. Bende hemen *daha 
ç sesi kendini hep gösteriyor sağ olsun. 
Gündeminizden ve yeni başlayacak oyunundan bahsedelim mi? 

el gündemim şu an tamamen oyuna odaklı. 

Onun dışında üç senedir devam eden bir dizi var; 

Rahat çalıştığım bir dizi. çok sevdiğim bir ekip, çok 
sevdiğim yapımcı. Bana da alan ve zaman tanıyan bir 

iş. Bu noktada, oyuna zaman ayırabiliyor, konsantre 
olabiliyorum ve inan buna çok ihtiyacım varmış. Ben 
tiyatro sahnesinde çok yeniyim, On dört senedir bu 

işi yapıyor olmama rağmen sahnede yeniyim. bu işin 

ne kadar 7or olabileceğini biliyordum ama bilmek 
yetmiyormuş, görmek de gerekiyormuş. Oyuna konsantre 
olduğumdan beri aklımda başka hiçbir şey vok, sadece 
nde boğulmamaya çalışıyorum. Boğulmamak için 
aklımı başka bir yere çeviriyorum. İnsan bir şeyle çok 
uğraştığı zaman içinde kayboluyor ve 
kendini göremez hale geliyor, bunu 
müzikten de biliyorum. “Damdaki 
Kemancı'da yaptığım işten, çalıştığım 
ekipten çok memnunum. Çok iyi 
insanların olduğu, iyiyi yapmaya çalışan 
bir ekiple çalışıyorum. Bunun benim 
bundan sonraki sinema, televizyon 
bütün işlerime sirayet edeceğini 
düşünüyorum. Çok mutluyum o yüzden. 
Zorlanıyorum, zorlanmaktan çok 
mutluyum. Her akış aldığımızda, her 
provada sahneme girmeden önce elim 
ayağım birbirine dolanıyor, bundan 


Kişi 


va 


uykularım kaçtığı için çok mutluyum, 
Bir de sahnede ilk gösterimi yaptığımız. 
ve bitirdiğimiz zaman bundan çok mutlu 
olacağım. Çünkü sonraki oyunlarda 
biraz daha rahatlama ve biraz daha kendinden emin 
bir hal geleceğine inanıyorum. 2 Ocak'ta başlıyoruz, 
devam eden gösterimlerimiz olacak. Zorlu PSM'de, bu 
prodüksivonun içinde olmak benim için heyecan verici 
Tüm bu yoğunluğu atlattıktan sonra kendinizi nerede hayal 
ediyorsunuz? 
Güzel bir soru... Hep kafamda dönen iki tane hayalim 
var: Birincisi motor tahmin edersiniz ki, Ben motor 
kullanmayı, aynı anda tek bir şeye konsantre olmayı 
seven biriyim, motor da bunu gerektiriyor. Motorla 
yapacağım uzun bir yol var kafamda: Karadeniz ve 
belki Avrupa. henüz karar vermedim. 
Diğeri de, bana deseniz ki “Gözünü kapa, kendin 
ssettiğin bir yer hayal et: Yeşilliklerin, doğanın, sakin 
habitatın içerisinde karavanla hareket ettiğimi hayal 
xim yanımda, sevdiklerim yanımda, durma 
ve gitme özgürlüğüm benimle. Röportajın başından beri 
devamlı söylediğim gibi sabit olmayı sevmeyen biriyim. 
Sabit olduğumda ben yok oluyorum. Hareket ettiğimde 
ben kendime geliyorum. Mümkünse de tüm varlığımla 
hareket etmek istiyorum. Bir kaplumbağa olmak, evimi 
yanımda taşımak istiyorum galiba, sanırım biraz daha 
hızlı olabilirim (Gülüyoruz). * 
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Lows Vuitton Evine 


YOLCULUK 


BİR ZAMANLAR LOUIS VUITTON'UN PARİS ASNIERES'DEKİ 
EVİ BUGÜN SADECE ÇOK ÖZEL KONUKLARI AĞIRLIYOR. 
HEMEN YANINDAKİ MODERN ATÖLYESİNDE İSE ÖZEL SİPARİŞ 
SANDIKLAR EL EMEĞİYLE HAZIRLANIYOR. 


van AĞN or” 
KİLL ği 


HAZIRLAYAN PINAR ÇELİKEL “ pinarcelikell 
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n iyi maceralar her zaman kilometrelerle ölçülmez, 
yıllarla, neyi nasıl hissettiğinizle de ölçülür... Paris 
merkezinden 15 dakika uzaklaştığınız zaman Seine 
kenarındaki mahallelerden biri Asniöres. Daracık sokaklardan 
geçip yüksek duvarlı bir bahçe kapısında duruyoruz. Oan 
için her şey sıradanmış gibi görünüyor. Kapı açılınca ilk göze 
çarpan, ağaçlar arasında I.ouis Vuitton'un 1859'da inşa edilen 
art nouvcau tarzı evi ve hemen yanında bugün hâlâ sipariş 
parçaların üretimi için kullanılan dev atölyesi. Bu mekândan 
çıkan binlerce ürün özellikle de özel sipariş bavullar ve 
sandıklar çok uzun zamandır dünyayı dolaşıyor. Her biri 
kendine ait hikâyeler biriktiriyor. 
O gün orada olmamızın sebebi ünlü markanın seyahat ile 
yakın ilişkisini anlayabilmek için Louis Vuitton'un evinde 
vakit geçirmek. Birçok ünlü ismin misafir edildiği salonda bir 
fincan çay içip, Louis Vuitton'un seyahat geleneğinin ne kadar 
eskilere gittiğinden söz etmek. Ünlü film oyuncularından, 
politikacılardan tutun da Sultan II. Abdülhamid'e kadar pek 
çok kişinin bağımlısı olduğu sandıkların her birinin hikâyelerini 
dinleyip yepyeni seyahat hayalleri kurmak. 
Kimselerin girmesine izin verilmeyen ve fotoğraf çekmenin 
yasak olduğu 'özel atölye'de özel sipariş bir Louis Vuitton'un 
nasıl üretildiğine tanık olmak. Ardından da eğer şanslıysanız 
açık bulduğunuz özel Louis Vuitton Müzesi'nde markanın 
> başı nlerini yan vana görebilmek. Bu öyle bir müze 
ki tüm louis Vuitton arşivlerini içeriyor. Müşteri kayıtları, 
posterler, orijinal fotoğraflar, sandıklar, bavullar, çantalar 
ve hazır giyim koleksiyonundan parçalar. Lüksün hafızasında 
bir yolculuğa buyrun. 


ki 


SADE AMA 
GÖSTERİŞLİ 
Louis Vuitton evinin 
alt katındaki salon, 
yere kadar inen 
camlardan içeri giren 
ışıkla aydınlanıyor. 
Yeşil ağırlıklı duvarlar, 
firuze renkli şömine, 
deri- kadife koltuklarla 
mekân zamansız 
bir ortam sunuyor. 
Vintage sandıklar ve 
üzerlerindeki kitapların 
her biri göz alıcı. 
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HER BOYUT 
OLABİLİR 
Sandık deyince aklınıza 
sadece dev boyutlar gelmesin 
İçinde saklamak istediğiniz 
kiymetli eşyanızın boyutuna 
göre sipariş vermek mümkün 
Duyduğumuz en ilginç 
hikâyelerden biri uğurlu 
oyuncak ördeğini yanında 
güvenle taşımak için onun 
boyutunda bir Louis Vuitton 
sandık yaptıran adamınkisi. 
Olmaz demeyin. 


BEKLEMEYE 
DEĞER 
Louis Vuiton'un Paris'teki 
tek atölyesi Asniğres'de. 
Burada özellikle özel 
siparişler hazırlanıyor. 
Siz aklınızdaki sandığı 
anlatıyorsunuz, uzmanlar 
önce onu çiziyor. Kumaş ve 
deri seçimi yapılıyor ve elde 
üretim başlıyor. Siparişin 
detayına ve boyutuna göre 
sipariş zamanı değişiyor. 


HER BİRİ EL 
EMEĞİ 
Louis Vuitton'un 
sembolü monogram 
her zaman en çok 
tercih edilen görüntü. 
Her bir çanta ya da 
sandık monogramın h 
markaya özel kuralları 
unutulmadan, elde 
yapılıyor. Monogramın 
yerleşimi bir ürünün 
“gerçek” Louis Vuitton 
olduğunu da kanıtlıyor. 
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İHTİYACA 
YÖNELİK ÜRETİM 
Patrick Louis Vuiton'un 
da dediği gibi, "Bir Louis 
Vuitton valizin yapımı 
son derece komplikedir 
ve her zaman en güzel 
şeyleri taşımak için 
hazırlanır” Bu istediğiniz 
boyutta bir el çantası 
da olabilir, şampanya 
bardaklarını korumak için 
bir kutu ya da açılınca 
rulet masasına dönüşen 
dev bir sandık da... 


ANILARDAN BİRER PARÇA 
Asniğres atölye binasının en üst iki katında 
Louis Vuitton tarihi geçidi var. Alt katta özellikle 
bavullar, tarihi mektuplar, belgeler, ilginç detaylar 
yer alıyor. Üst katta ise ready to wear koleksi- 
yonlarının en unutulmaz parçaları, iz bırakan 
ayakkabılar... Mesela Marc Jacobs'ın son 
defilesinden parçalar... Ünlü sanatçılarla yapılan 
iş birliklerinden örnekler. Müze ne yazık ki yılın 
belirli zamanlarında ziyarete açılıyor. 


ÖZEL MEKÂNA 
ÖZEL 
KONUKLAR 
Müze, aynı zamanda 
Paris Fashion Week 
sırasında konukların 
ağırlandığı, partilerin 
yapıldığı bölüm. Mekânı 
kiralamak ve etkinlik 
düzenlemek isteyenler 
de yok değil. Şimdilik 
Louis Vuitton'un kendi 
etkinliklerinde ve yardım 
kurumları için galalarda 
kullanılıyor. Bir de şanslı 
konuklar burada vakit 
geçirebiliyor. 
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SANA 
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FARKLI BİR ALANDA 
YATIRIM YAPMAK 


TIYOT 


endi paranızla satın 

aldığınız ilk eser neydi? 

Kendi paramla satın 
aldığım ilk eserler iki adet Ara Güler 
fotoğralıydı. Bir sene sonra onların yanına 
iki tane daha eklendi. 2001'de İstanbul'a 
dönüp çalışmaya başladığımda Türkiye'de 
fotoğrafa dair bildiğim yegâne isimdi. 
23 yaşındaydım ve onun kitaplarına 
bakarak büyü bir nevi yaşayan 
bir efsaneydi benim için. Haliyle çok 
heyecanlanmışlim ve garip bir gurur hissi 
de vardı. O ilk alım itibariyle mecra olarak 
da fotoğrafa yönelmek istediğime çok net 
biçimde karar vermiştim. Şu anda dördü 
de televizyonun etrafına asılı, aynı duvarda onlara Zeki 
Vaik İzer, Sedat Pakav ve Peyman Houshmandzadeh'nin 
fotoğrafları eşlik ediyor. 
Bir sanat koleksiyonu yapmak isteyenler işe nereden başlamalı? 
Gezerek ve görerek başlamalı ama mutlaka beraberinde 
okumalı ve öğrenmeli. Göz kilometresi ve eğitimi elbette 
çok önemli ve değerli ama bir yandan da mutlaka daha 
derinlemesine sanatın ne olduğuna dair bilgi sahibi 
olunmalı. Beraber yürümeli ki bir bütünlük oluşsun. 
Bahsettiğim bütünlük halini şuna benzetebiliriz: 
Spor yaparken sadece bacak çalıştırmak vücudu 
dengesizleştirir, bütün vücudu çalıştırmamız lazım: her 


BİLMİYO! 


ÖNERİLERİ 


ne kadar karın ya da kol çalıştırmayı sevmesek de onu 

da yapmamız lazım. Ya da sadece karbonhidrat yiyerek 
dengeli ve sağlıklı beslenemeyiz, çocukluğumuzda olduğu 
gibi sevmesek de o ıspanağı vemek zorundayız. Okuma 
ve öğrenme kısmı biraz buna tekabül ediyor. Okumayı 
toplum olarak çok sevmiyoruz maalesef ama eğer sanat 
tarihini hiç bilmiyorsak bugünkü sanatı da anlamamız 
oldukça Zorlaşıyor, nerede olduğumuzu anlamak için 
buraya nereden ve hangi yollardan geçerek geldiğimizi 
bilmemiz lazım. Aksi takdirde, “Ben bunu anlamadım”, 
“Bunu ben de yaparım.” “Bu da sanat mı?” gibi cümleleri 
kurmaya başlamamız an meselesi. Sanatı yeni bir dil 
öğrenmek gibi düşünebiliriz. Evet, çat pat konuşarak. 
gittiğimiz yerlerde tarzancayla karışık yolumuzu bulabilir 
ya da Cin Ali seviyesinde okuma yeteneği kazanabiliriz. 


MESELA SANAT, 
AMA NEREDEN 


BAŞLA ACAĞINIZI 


SANAT DANIŞMANI 
MELİS 
TERZİOĞLU'NUN 


GÖSTEREBİLİR. 
A 


UNUZ, 


Yani kulaktan dolma bilgi ve isimlerle, 
arkadaşımda var bende de olsun güdüsüyle, 
“Görüp çok beğendim ama aslında nive 
beğendiğimi ve ne aldığımı hiç bilmiyorum,” 
ruh haliyle alımlar yapılabilir. Ne zaman ki 
o veni dilin dilbilgisi yapısını iyice anlayıp, 
kelime dağarcığımızı genişletirsek esas 

işte o zaman ufkumuz inanilmaz derecede 
açılır ve her şeyi çok daha iyi anlamaya 
başlarız. Düzgün ve doğru alımlar da 

işte o zaman gerçekleşmeye başlar, Soru 
sorarak başlamak ve hep sahici ve samimi 
bir merakı koruyarak sormaya devam 
etmek uzun vadede çok katkı sağlayacak 
yöntemlerden biri. Ancak bilmediğimizi 

ya da ne kadar az bildiğimizi kabul ettikçe öğrenebilir ve 
ilerlevebiliriz. 

Sanat pahalı bir yatırım diye uzak duranlar çokça. Diyelim ki 

benim bütçem kıstlı yine de kendime göre bir koleksiyon 

sahibi olamaz mıyım? 

Sadece basında ver alan bol sıfırlı satış haberlerine 
maruz kalan birisi bunun asla mümkün olamayacağını 
düşünebilir. Zaten sanata dair genel algı da, maalesef 
hem yanıltıcı bir biçimde çok pahalı olduğu hem de 
dışlayıcı biçimde sadece zenginlere ait bir dünyanın 
parçası olduğu yönünde, Ama sanat sadece yüzbinler 
ya da milyonlarca liraya satın alınabilen bir meta değil. 
Hele Türkiye'deki sanat ortamı, alıcı olmayı arzu edenler 
için inanılmaz imkânlar ve seçenekler tanıyor. Çok iyi 
sanatçıların çok iyi eserleri hâlâ gayet ulaşılabilir, global 
sanal piyasası rayiçleri açısından 'ucuz' diyebileceğimiz 
rakamlara satılıyor. Kaldı ki -şavet paranızı sanat 
spekülatörlüğünden kazanmıyorsanız - lütfen sanatı 
yatırım aracı olarak nitelendirmeyin ve sanal eserlerine 
yatırım aracı muamelesi yapmayın çünkü hayal kırıklığı 
yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Daha ziyade sanatı kişisel 
minize dair yaptığınız bir yatırım olarak görün ve 
birey olarak sizi nasıl zenginleştirdiğine odaklanın. 

Çok okumak, takip etmek tamam.Ama beni yönlendirecek birine 
ihtiyacım varsa bu kim olabilir? 

Bağımsız sanat danışmanlarının yaptığı ya da en 

azından idealde yapması gereken şey tam da bu tip 


UNUZ? 


ZYÖN 
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Hizmet verdiği kişinin iyiliğini ve 
carlarını göz önünde bulundurmak mecburiyetinde ve 
nledirmeyi de o kişi için doğru ve uygun olan şekilde 
yapmalı. Yani danışman kendi zevki doğrultusunda 
hareket eden birisi değil. Profesyonel bir yaklaşımla 

nin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

zel bir hizmet sunmalı. Ortada bir çıkar 
çalışması olmamalı. Müşterinin de bu durumda 

kendine uyan danışmanı bulması lazım. Biraz psikolog 
danışan il i gibi. Bizim gibi doktorundan daha iyi 

tüp ya da avukatından daha iyi hukuk bildiğine ya da 
kendi bilmiyorsa da eşinin dostunun bilgisi olduğuna 
inananların çoğunlukta olduğu toplumlarda bu tip 
yönledirmelere ne kadar açığız esas onu sorgulamak 
lazım. En azından spora yaklaşımımız konusunda biraz 
yol kal ettik, “Ne var ki gider iki ağırlık kaldırır biraz 
kardiyo yaparım.” anlayışından “Vücudumu tanıyan, 
ihtiyaçlarımı bilen, konusunda uzman bir kişisel antrenör 
ile çalısmam daha doğru.” noktasına yavaş yavaş 
evriliyoruz. Darısı sanatın başına. 

Koleksiyon yaparken bir ressamın tüm eserlerinin peşine düşmek iyi 


derinlemesine takip etmek, yani farklı 
üretim dönemlerinden eserler almak, takdir edilen 
birtutum olmakla birlikte asla mecburi değil, Eğer bir 
ze hitap ediyorsa hayli muhtemel ki sadece 
tek bir eserini beğenmekle kalmayacaksınız, şu ara 
ürettiklerinden beğendiğiniz olduğu gibi, geçmisteki 
»rlerinden de beğenecekleriniz çıkacak, ileride 
(tiklerinde de, Bu çok normal çünkü o sanatçı 
kendi söylemeye çalıştığıyla ve unduğu vizyonla 


“Yesim Akdeniz'in teatral resimlerinin arkasında aslında uzun 

ve ciddi araştırma süreçleri yatıyor. Geçen sene Düsseldorf 
Akademisi'nde profesör olmak için Almanya'ya geri taşınan 

sanatçı yarattığı kompozisyonlardaki her nesneyi, binayı ya 

da figürü önce mümkünse gidip yerinde ziyaret ediyor sonra . 
da hakkında psikanalizden, tarihe ve mimarlığa kadar uzanan 
derinlemesine okumalar yapıyor. Bir araya getirdiği yapılar, 

objeler, insan ya da hayvan figürleri doğal ortamlarından 

koparılmış olsa da hepimizde farklı cağrışımlar uyandırabilme 
gücüne sahipler. Yeşim'in resimleri gerçeği betimlemektense i 
ondan ilham alarak izleyiciye farklı hikâyeler kurgulama 

olanağı tanıyor. Bu esere bakan herkes eminim kendi öyküsünü 
yaratacak. Benim yarattığım öykü ile bir başkasınınki arasında 
kişisel yaşanmışlıklarımızdan ve bilgimizden doğan farklılıklar 


birbirimizden öğrenmeye ve beslenmeye başlıyoruz. Zaten 


karşı açmaya yarayan bir araç” 


İdmadamercaro 


mutlaka olacak.*Ben bunu anlamadım” demektense kendimizi | $ 
zihnen ve kalben biraz zorladığımızda ortaya çıkan fikirlerimizi .i 
bir diyalog yaratmak amacıyla paylaştıkça da sanattan ve a 4 


günün sonunda sanat bizi hem kendimize hem de etrafimıza ||“ 


Yeşim Akdeniz, 'Hands on Pasadena 5", tuval 
üzerine yağlıboya, 2013 » 


anal Akdeniz & Pi Artworks 


sizi yakalıyor. Evet çoğu iyi koleksiyoner takıntı 

ve tutkusunun sonucunda aynı sanatçının farklı 
dönemlerinden işler alıyor ama bu asla bir mecburiyet 
değil. 

Peki bir de,“2018'de şu sanatçılar ön plana çıkacak, aman 
kaçırmayın” var. Bdoğru bir yönlendirme mi? 

Hayır, değil. Şöyle bir şey oluyor. bazı çevrelerdeki 
bazı isimleri almaya başlıyor, o kişileri takip edenler, 
onlara özenenler ya da gıpta edenler de onların peşinden 
sorgusuz sualsiz aynı alım kervanına katılıyor ama bunun 
asla doğru bir yönledirme olduğuna inanmıyorum. Sanat 
alımı yapmak bireysellik yolunda atılan bir adım. Her 
seferinde sorulması gereken esas sorular “Bu sanatçı 

ya da eser bana niye hitap ediyor?” “Bana ne 
dokunuyor?” olmalı. den beyine, beyinden de kalbe 
giden bir vol bilmek önemli. Çok kişisel tercihlerle 
verilmesi gereken kararları lokal ya da global trendlere 
indirgemenin doğru olduğuna inanmıyorum. 

Peki Melis ne topluyor, neler seviyor, bu yıl için koleksiyonuna neler 
katmayı hayal ediyor? 

Melis fotoğraf seviyor, imkân buldukca fotoğraf alıyor. 
Alımlarıyla kendi haricinde kimseyi tatmin ya da mutlu 
etmek, kendi seçimlerini kimseye beğendirmek gibi bir 
örevi olduğunu düşünmüyor. “Melis'in bir koleksiyonu 
var” demek biraz haddini aşan bir laf olur ama şu sıralar 
gözüne kestirdiği biri Elmgrcen&Dragsel ve biri Nidhal 
Chamekh'e ait iki fotoğraf var. 


siler 


İnci Eviner, "Yeraltında Beuys”, 2017, 4K 


video enstalasyonu ve görüntü, Sharjah 
Art Foundation davetiyle üretilmiştir. 


İnci Eviner video, resim, fotoğraf ve performans gibi farklı mecralarda 

eserler üreten bir sanatçı. Temelde ise hepsi desene dayanıyor. Eylül 

ayında İstanbul'da ilk kez sergilenen son videosu 'Yeraltinda Beuys'tam 
anlamıyla aklımı başımdan aldı. İnci'yi 2000'lerin başından beri takip / 
ediyorum ve ürettiği eserler her daim beni şaşırtmaya, sorgulamaya / 
ve ufkumu açmaya devam ediyor. Kendine has görsel ve düşünsel dili ye 
kullandığı her mecrada inanılmaz bir tutarlılıkla aktarabilmesi ama # 

asla kendini tekrar etmemesi ne kadar güçlü bir sanat pratiğinin 

olduğuna dair önemli bir gösterge. Dünyadaki önemli müze ve kurum 
koleksiyonlarında eserlerinin yer alması ve son olarak 2017 Sharjah 

Biennial Art Prize'a layık görülmesi de yine çok iyi bir sanatçı olduğuna 

işaret eden diğer belirtiler. Umarım kimse 2018'de artık video da sanat 

mıdır?" diye ilkel bir sorunun esiri kalmıyordur. 


Basim Magdy, When We Looked At Them We Saw Nothing / Onlara 
Baktığımızda Hiçbir Şey Görmedik”, kağıt üzerine akrilik, sprey boya ve kolaj, 
2012 Courtesy: Basim Magdy & ArtSumer 


"İyi bir Komşu" başlıklı 15. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstlenen 
Elmgreen & Dragset esasen tanınmış bir sanatçı ikilisi. Texas-Marfa'daki 
Prada mağazalarını (!) bilmeyen ya da bu seneye kadar isimlerini 
duymayan yoktur. Eserlerinde ağır ve karmaşık görünen sosyo-kültürel 
meseleleri eğlenceli, hafif alaycı ve kolay anlaşılabilir şekilde ele alıyorlar. 
İşlerinin üretiminde en iyi teknisyenlerle çalıştıkları için (artık 21. yüzyılda 
olduğumuza göre sanatçının esas dehasının el becerisinden ziyade 

o fikri üretmekte olduğunu kabul etmenin zamanı çoktan geldi!) 'Eterity” 
örneğinde olduğu gibi inanılmaz detaylı ve mükemmel bir görsel sonuç 
elde ediyorlar. Boş bir çocuk yatağının üzerine tünemiş -ve 2012'den 

beri başka eserlerinde de yer alan- akbaba figürü tüyler ürpertici 

bir hissiyata yol açsa da esas vurucu darbeyi gerçekleştiren yatağın 
yanındaki duvara astıkları “Home is the Place You Left" yazılı nakış 
işleme. Bu eseri tecrübe ettigimizde kimimiz çok kişisel hikâyeler, kimimiz. 
ise çok daha global hikâyeler üretebiliyoruz. Akbabayı bir eleştirmen 
olarak nitelendiren sanatçılar hem sanat dünyası eleştirmenlerine hem 
de kendi iç dünyamızın eleştirmeni 
olan bizlere bir göndermede bulunuyor. 
Bu kadar açık uçlu olması da zaten 
onu iyi eser yapan faktörlerden biri, 
Leşlerle beslenen akbabalar izleyiciye 
başkalarının talihsizliklerinden 

kimin faydalandiğını da sorgulatıyor. 
Sindirmesi kolay mı? Elbette hayır, 
ama zaten sanat hayatı aynalayan 

bir alan ise nasıl sadece güzel 
duygular uyandırsın ki? Hangimizin 
hayatı sadece güzelliklerden ve hoş 
duygulardan ibaret? 


-— 


Elmgreen & Dragset 'Eternity" 2014/2017 
Ahşap karyola, epoksi reçine heykel, beyaz 
süper mat lake finiş ve çerçeveli nakış 
Courtesy: Sanatçılar & KÖNIG Galerie, 
Berlin/London 


Basim 2013 yılında gerçeklesen 13. İstanbul Bienali'ne davet edilmis 
sanatçılardan biri. Her ne kadar 2012 yılında İstanbul'da ilk sergisini 
gerçekleştirmiş olsa da benim radarıma esas bienal ile birlikte girdi. Video, 
fotoğraf, resim, yerleştirme gibi çok farklı mecraları kullanarak bir yandan 
insanın başarısızlığına işaret edip bir yandan da her şeye rağmen umut 
barındıran eserler üretiyor. 2013'te kariyerinin kazandığı uluslararası ivmeyi 
taçlandıran Deutsche Bank "Yılın Sanatçısı-201 6" ödülü sonucu gerçekleştirdiği 
sergide kağıt işlerinin büyük bir kısmı ilk kez bir arada sergilendi.*Onlara 
Baktığımızda Hiçbir Şey Göremedik” sanatçının sıklıkla ele aldığı yabancılaşma 
hissinin yoğunluk taşıdığı bir resim. Bu tedirgin edici hisle birlikte izleyici 
post-apokaliptik bir dünyaya (ki hangimiz zaman zaman o dünyanın şu anda 
içinde yaşadığımızın ta kendisi olduğunu düşünmüyor?) gözlerini açarak çok 
temel varoluşsal soruları kendine sormaya başlıyor. Sanat aslında, duvara 
astığımız bir süs objesinden öte hem etrafımızı anlamamız, hem de kendimizi 
birey olarak tanımamız için muhteşem bir araç ve Basim'in işleri bende tam 
da bu dışarıya ve içeriye dönük sorgulamayı tetikleyen bir etkiye sahip. İşin 
enteresan kısmı her baktığımda farklı duygular ve düşünceler uyandıracak 
derinlikte olması. Bu kadar iyi bir yabancı sanatçının İstanbul'da, yani rahatlıkla 
ulaşılabilir olması ise gerçekten çok büyük bir şans. 
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AZRA KOHEN, PINAR ABAY, 
DİLEK LİVANELİ, 
PINAR ÇANAKÇI, İDİL 
YAZAR, İPEK ILICAK 
KAYAALP; HER BİRİ 
KENDİ ALANININ EN 
İYİLERİNDEN. GENÇ, 
GÜÇLÜ VE İDEALİSTLER 
VE ELLERİNDEKİ 
GÜCÜ, BİR ŞEYLERİ 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN 
KULLANIYORLAR. 
Şe 


HAZIRLAYAN AYŞE ACAR 


9 Omadamersaro T 


İPEK ILICAK KAYAAL 
39, RONESANS HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 


şehrinde bir inşaat şirketi kuruyor. Üç yıl önce, bu 


kanıtlamak için zorlayıcı, eğitici v 
içine balıklama atlıvor. Bununla birlikte Kayaalp 


kendini sürdürülebilir projelei 


küçük yaşlardan itibaren çevrecilik eğitimi veriyor 


kız öğrencilere mentorluk yapıyor, gelec 
ve mühendisleri için *Sürdürülebilir Gelece; 


hem yaratıcılıklarını destekliyor. 
NE PLANLIYOR? Sürdürülebilir Kalkınma Akademi 


fakültesi mezunlarına bir yıl boyunca şirketleri 
bünyesinde çalışma imkânı sunuyor. Özellikle gen 


imkânı da sunuyor. 


İDİL YAZAR 
32, AŞÇI, YOUTUBER 


NE YAPIYOR? AB'de Babson College'da Pazarlama ve 
;irişimcilik okuduktan sonra New York'ta, dünyanın en 
büyük kozmetik şirketlerinden birinde çalıştı. Türkiye'ye 
dönünce bir yandan LigTV'de spiker olarak görev 
yaptı, bir yandan da Mutfak Sanatları Akademisi'nde 
itimi aldı. Dijital dünyanın gider 
önem kazanacağını düşündüğü için okulda öğrendiklerini 
Youtube kanalında uygulamaya ve kendi özel tariflerini 
paylaşmaya başladı. Yazar diyor ki: “Sıkı bir Youtube 
takipçisiydim. Ekran tecrübemi, pazarlama eğitimimi ve 
mutfak bilgimi kullanarak bu alanda başarılı olacağımı 
düşündüm. Yeni anne olmuştum. Bu şekilde evden çalışma 


profesyonel aşçılık 


sansım da olabilecekti.” 

NE PLANLIYOR? Kanalı sadece üç yıldır yayında olmasına 
rağmen, 2017 Youtube Rewind videosunda dünyanın 

en ünlü 200 voutuber'i ile birlikte ver aldı. Bu da onun 
uluslararası platformda tanınmasını sağladı. Teklif 

Google Türkiye ofisinden gelmiş. Yazar diyor ki: “Çok 
heyecanlandım. Bir youtuber için Rewind'da rol almak çok 


gurur verici. Daha yayınlanalı on gün olmasına rağmen 160 
milyon izlenme aldı! Umarım seneye de ver alabilirim.” 


NE YAPIYOR? Ağabevi 1993 yılında Rusya'nın St. Petersburg 
şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atanıyor. İnşaat 
gibi erkek egemen bir sektörde bir kadın olarak, kendini 


geliştirici bir serüvenin 


»adamış. Şirket olar, 
“Sürdürülebilir Yaşam Projesi! ile ilkokul çocuklarına 


meslek liselerinde inşaat teknolojileri bölümünde okuyan 


Tasarla” 
yarışması ile üniversite öğrencilerini hem bilinçlendiriyor, 


Ödülü'ne sahip bu proje ile, beş yil içinde 100 bin gence 
ulaşmayı hedefliyor. Bununla da bilmiyor. Kayaalp, 
iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik 


iş hayatına hazırlarken, onlara kurumsal tecrübe kazanma 


P 


ak, 


ç kızları 
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PINAR ABAY 


39,ING BANK CEO'SU 

NE YAPIYOR? ING Bank'a CEO olduğunda 
sadece 31 yaşındaydı. Türkiye'de bu pozisyona 
yükselmiş en genç k i Ktörü gibi 
erkeklerin dominant olduğu bu sektörde, bir 
anda tüm gözler onun üstüne çevrildi. “Böyle 
bir durumda korkmamak, endişelenmemek 
mümkün değildi.” diyor Abay. 

Abav göreve geleli altı yıl oldu ve bu altı yil 
nde yeni bir ekiple, kendi deyimiyle “oyunu 
değiştiren” bir bankacılık modeli kurdu. Klasik 
kanalların dışında bir dağıtım ağı oluşturdu ve 
Türkiye ING'yi yurt dışındaki ING ülkelerine 
yazılım ihraç eden bir noktaya getirdi. 

NE PLANLIYOR? In büyük başarısını, mezunu 
olduğu Harvard Business School'un, ING 

Bank Türkiye'de gerçekleştirdikleridönüşüm 
hikâyesini MBA öğrencileri için bir vaka 
çalışması olarak incelemesi ve bu çalışmayı 
elektronik kitaplığından satışa sunması, 
olarak görüyor. Kahramanmaraş'ta bulunan 
Operasyon ve Abay için kadın istihdamını 
artırmak çok önemli, Diyor ki: “Kadınların. 

iş yaşamında yükselme ve potansiyellerini 
ortaya kovma konusunda ciddi sıkıntılarla 
karşılaştıklarını biliyoruz. Onları kariyer 
yollarında desteklemek için iş ve özel 

yaşam arasında denge kurmayı sağlayacak 
uygulamaları hayata geçirdik.” 


AZRA KOHEN 
38, YAZAR VE PSİKOLOG 


NE YAPIYOR? Romanlarının her biriTürkiye'de satış rekoru kırdı (Fi 
7 685, 'Pi' 657, “Neden? 250 baskı). Kitapların dizi uyarlaması 
işi tarafından. 115 milyon kez izlenerek a' 
N eden'in sinema filminin ç 
Netflix'le flört eden Azra Kohen'in ünü, çok yakında 1 
sı 
NE DİYOR? Kendisinin “modern çağın filozofu” olarak 
adlandırılmasını da bilgiyi sevmesine bağlıyor: “Her birimiz filozof 
olmalıyız yoksa insan olamıyoruz. İnsanlık binlerce yıldır hakikatin 
peşinde ama hakikat asla kavrayamayacağımız bir derinlikteki 
ortak bilincin toplamı. İçinde v 
her deneyimi barındıran bir merkez. Tek başımıza ulaşabileceğimiz 
bir yer değil. Biz olmak, biz olma halini anlamak lazım. Hakikat 
arayışının değil, bilgi arayışının bizi o merkeze götürebileceğine 
inanıyorum. Özenli düşünmelerle hayatı anlayabiliriz ve 
anladığımız kadar anlamlıyız. Ben anlamlı olmak istiyorum.” 


arını aşacak. 
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k 1000 Günü 


#annelerin100Ogunu 


DİLEK LİVANELİ 
36, KOY ÖĞRETMENİ 


NE YAPIYOR? 1 yaşında, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kumköy 
Ilkokulu'na atandığında memleketin bu kadar ücra köşeleri olduğunu 
bilmiyormuş. Tabii bu okulda yapacağı çalışmalarla, bir köyün kaderini 
toptan değiştireceğini ve de dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına 


girecek ilk Türk öğretmen olacağını da... 
“Mesleğimin ilk günü, patika yol, kuş sesleri, ıssızlık... İleride 
dalgalanan bir bayrak görüyorum. Oranın okulum olduğunu 


anladığımda ağlamaya başlıyorum. Ben bunu hayal etmemiştim. 
diye anlatıyor. Birkaç dakika sonra pencereden gülerek bakan, “Yaşasın 
öğretmen gelmiş” diyerek boynuna atlayan çocukları 
görünce gözyaşlarını siliyor ve ilk günden itibaren bu miniklerin 


köyümüze 


hayatını iyil meve çalışıyor. 


NEDEN ÖNEMLİ? Okulu baştan aşağı yenilemek, bir hobi sınıfı ve 
2000'den fazla kitaba sahip bir kütüphane oluşturmak, oyun parkı, 
futbol, voleybol, basketbol sahaları kurmak yaptığı ilk işler arasında. 
Onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiğ 
etmen arasından 
öğretmen 
olması sadece onu değil, hepimizi çok gururlandıran bir başarı. 


Varkey Gems Vakfı tarafından, 127 ülke ve beş bin öğ 
“Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni? arasına seçilen ilk Türk 


nnelerir 


mİ 


Y 


a 


Pr 


şan Annel 
1000 Gü 


i NUTRICIA 


Pl 
LENSE 
NE YAPIYOR? İş hayatının belki de en zor 
alanlarından biri İnsan Kaynakları. Çalışanlar 
tarafından İnsan Kaynakları yöneticilerinin 
sevildiğini pek duymayız. Pınar Çanakçı 
istisnalar arasında. 16 senelik iş hayatı boyunca 
tek bir hedefi olmuş: o da her sabah uyanıp. 
şirkete gelen yüzlerce insana “iyi ki burada 
çalışıyorum” dedirtebilmek. Türkiye'nin 

en etkin 50 CHIRO'su arasında gösterilen 
Çanakçı, özellikle son beş yılda Danone'da 
yaptığı çalışmalarla adını duyurdu. 2015'e 
Danone Türkiye Çalışan Anneler Programı, 
3irleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme 
Protokolü'ne girdi. “Tutkumuz İnsan işveren 
markası programı, tüm gelişim platformlarının 
yönetildiği Danone Akademi, *İnsana saygı” 
temasıyla öne çıkan işe alım süreçleri birkaç 
kez Uluslararası Stevie Mvards'u aldı. 

NE PLANLIYOR? Şu sıralar Çanakçı, “İyi ki 

Annem Çalışıyor” projesiyle Birleşmiş 
Milletler'in New York'ta yapılacak olan “UN 
Women konferansına davet edilmenin ve Mart 
ayında bu projeyi tüm dünyayla paylaşacak 
olmanın heyecanını yaşıyor. “Gün geçtikçe 
daha fazla sayıda şirketin, kadınların iş 
hayatından kopmamaları için çaba harcadığını 
üyoruz” diyor. 


JAR ÇANAKÇI 


5 
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yapıyor, 
musun: 
sımsıkı 
Nesrin 
Cavadzade: 
Sporsuz 

bir hayat 

düşünemiyor 


dakik 


ildini yeter! 
kışa Sağlıklı X 

ezzeth 
hazırla tarifler 


D j LAK 
Detoksun ötesinde 1 İNE 


Besleyici Smoothie'ler! REZ 


Women's Vitness Ocak sayısı 
bayilerde, dergiye sığmayanlar 
her gün Instagram'da. 


Medialink G : 
YAYIN GRUBU (O womensİnessir 


msi 
MODA ÖZEL 
Kayak stili 


5. 102 


Kapak Hikâyesi 


& 112 


Taze Fikirler 


178 
s. 118 


Işıltılı Taşlar 
8. 126 
e 


LOGOLU 
SWEATSHIRT 


SLOGAN BASKILI KOTON 
SWEATSHIRT, MOSCHINO, 
BEYMEN, LİKRALI TAYT, PINKO, 
YÜN BERE, MANGO, ” 
DİKDÖRTGEN ÇERÇEVELİ 
GÖZLÜK, POLAROJD, SAFILO, 
BATON, DECATHLON. 
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Modaöze/ 


CANLIERENKLER, 
OVERSİZED PUF 
MONTLAR, FLORAL VE 
GRAFIK DESENLER... 
KAR TATILINIZDE DE 
TRENDLERİ YAKIN 
MARKAJ TAKIP EDİN. 


FOTOĞRAFLAR MUSTAFA NURDOĞDU / MODA EDİTÖRÜ 
KÜBRA KONCA / SAÇ TALAT KIVRAK / MAKYAJ 
ECE KARAGÜLLE / MODEL ELLE O. GNEW MODELS / 
MODA EDİTÖRÜ ASİSTANI MERAL ZÜLKADİROĞLU 


| OY madamencaro 


XL PUFFER 


KASK, DECATHLON, 
OL Ol 
BALENCIAGA, BEYMEN. 


— mİ 
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GRAFIK 
A 

YÜN BALIKÇI TRİKO, YÜN 
PANTOLON, MADELEİNE 
THOMPSON, BEYMEN, 
DOLGULU MONT, GANNI, 
VAKKO, KAYAK 


ki 
ÖNEK MA ene 


Ynadenernsaro 


Modaöze/ 


FLORAL NEON 


KASK, DECATHLON, ÇİÇEK DESENLİ DOLGULU CEKET, H&M, KAR GÖZLÜĞÜ, DECATHLON. 
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BÜYÜK 
AYAKLAR 


KOTON SWEATSHIRT, 


AACNE STUDIOS, BEYMEN, 


EKOSE TAYT, PINKO, 
KEMİK ÇERÇEVELİ 

GÖZLÜK, CARRERA, 
SAFILO, KÜRKLÜ YÜN 


ÇİZME, SANTONI, VAKKO, 


SÜET ELDİVEN, TOASTIE, 
BEYMEN. 
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Modaöze/ 


RENK 
SKALASI 
KAZ AYAĞI DESENLİ 
KAR PANTOLONU, 
MONCLER, BALIKÇI 
YAKA KOTON 
SWEATSHIRT, 
MACHKA, KAR 
GÖZLÜĞÜ, 
KASK, DECATHLON. 
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Kapak/ikâyesi 


RILK 


KEOLG 
UCUSTA! 


I | 2 MACineasaro 


VAHŞI BIR C AZİBE VE İNANILMAZ 
DERECEDE DÜZGÜN, ÇEKİCİ BİR , 
GÜZELLİK... “KRAL ELVİS PRESLEY'NİN 
TORUNU GE 'NÇ OYUNCU, SINEMADAKI 
ROTASINI ŞIMDİDE N ÇIZDI VE 
HOLLYWOOD ONUNLA CİDDİ 
“NLAMDA İLGİLENMEYE BAŞLADI. 
BIZIM IÇIN MANKE NLİK ROLÜNÜ 
ÜSTLENDİĞİ ÇEKİMDE, PATRICK 
DEMARCHELIER'NİN OBJEKTİFİNDEN 
LOUIS VUTTTON'UN CRUİSE 
KOLEKSİYONUNU YÜCELTİYOR. 


YAZI CLARA DUFOUR / FOTOĞRAFLAR PATRICK DEMARCHELIER, LOUİS VUITON İÇİN / STYUNG DELPHINE PERROY 


FOTOĞRAF LOUJS VUITTON İÇİN PATRICK DEMARCHELİR. 
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IŞILTILI 
BOHEM 


KOKTEYL 
ŞIKLIĞI 
SOLDA. VİZON DETAYLI 
SÜET PALTO, POPLİN 
GÖMLEK, YÜN PANTOLON 
VE DERİ BOTLAR, HEPSİ 
LOUJS VUITTON. 


VALIŞI 
KARIŞIM 
« SAĞDA VİZON VE 
DERİ DETAYLI SÜET CEKET, 
POPLİN GÖMLEK VE İPEK 
ETEK, HEPSİ 
LOUİS VUMTON. 


Kapak/akdyesi 


AKİP EDİLMESİ GEREKEN YENİ 
ENEKLER ARASINDA; Elvis Presley'nin torunu, 

en Danny Keough ve şarkıcı Lisa Marie Presley'nin kızı, 
el Jackson'ın da eski üvey kızı) Riley Keough'un yeri 
yaşındaki Amerikalı oyuncu, sekiz yıllık kariyerinde 
filmde rol aldı ve Altın Küre ödülüne aday oldu; ancak 
kendini usulca takdim etmeyi tercih ediyor. 
Xmerikalılar'ın, ansızın çıkışa geçenler için kullandığı özel bir 
ifade var: 'rising star” (yükselen yıldız). Onunla geçen mayıs 
ayında; Kyoto, Japonya'da, çalışmalarını çok beğendiği Nicolas 
Ghesguiöre'in tasarladığı | ouis Vuitton Cruise koleksiyonu 
defilesi bittikten birkaç saat sonra buluşuyoruz. “Öyle yetenekli, 
özel ve yenilikçi bir tasarımcı ki, Doğu ve Batı arasındaki ideal 
birliği, geçmişi ve geleceği simgeleyen çarpıcı bir koleksiyon 
sundu.” diye anlatıyor. O sabah uyanır uyanmaz, eşofmanları, 
makyajsız yüzü ve dikkatsizce toplanmış saçlarıyla bizi 

otel odasında kabul ediyor. “Evvelki gün Lars von Trier'in 

son filminin çekimini tamamladık. Başıma gelene hâlâ 
inanamıyorum. Hayatımdaki ilk sinematografik şoku “Breaking 
the Waves' ile yaşadım... Birkaç vil sonra onun filminde rol almak 
gerçekten sürrealist bir durum”. Film, Cannes Film Festivali'nde 
gösterilmek üzere önerilecek filmler arasında. 

KADER Mİ? Riley Keough inanılmaz bir soya sahip olduğunun 
farkında. Kaliforniyalı, en başından beri dedesine ait, 
dokunulmaz olduğu kabul edilen müzik kariyerinden ziyade 


sinemayı tercih etti. Doğumundan 12 yıl önce ölen efsane 
“Kral'dan söz etmememiz konusunda tembihlendik: “Onu 

hiç tanımadım,” diyor. Ancak mavimsi gri yoğun gözlerini ve 
isyankâr havasını ondan miras almışa benziyor. Riley Keough 
ünlü olmanın olumsuzluklarının farkında ve bunun için mesafeli 
duruşunu koruyor. “Çocukken arkadaşlarımın hepsi oyuncu 
olmak isterlerdi. Kim Los Angeles'ta oyuncu olmak istemez ki? 
Dikkat edin, ben kuralı bozmadım ama arkadaşlarımdan farklı 
olarak acele etmek istemedim. Büyük atlayışı yapmadan önce 


diplomalarımı almak, normal bir ergenlik dönemi geçirmek. 
büyümek için kendime zaman vermek, olgunlaşmak istedim 
çünkü bu sektörün insanı nasıl yutabildiğini biliyorum.” 
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2010 YILINDA, RUNAWAYS İLE 
KEŞFEDİLEN Riley Keough, sonrasında 
Steven Soderbergh tarafından fark edildi. 
Yönetmenin fetiş oyuncularından biri haline gelen 
Keough, *Magic Mike” filminde bir striptizciyi, 
“Ihe ( 
“Logan Lucky” filmindeyse yağmacı bir kuaförü 
canlandırdı. Steven Soderbergh'in, başrolünü 
Keough'a verdiği “Ihe Girlfriend Experience” 
televizyon dizisi güzel oyuncuya Golden Globe 
adaylığı getirdi. “Onun sayesinde geliştim. Çekim 
sürecinde az konuşur, keşfetmeniz için imkân 
lanır, doğaçlamaya izin verir ve test eder, Çok 
eğlencelidir çünkü özgür olursunuz ama aynı 
zamanda kafa karıştıran bir durum, zira hiçbir 
zaman doğru yapıp yapmadığınızı bilmezsiniz.” 
Onu George Miller'ın *Mad Max: Fury Road? ve 
Andrca Arnold'un *American Honey filmlerinde 
de gördük. Tüm bu rollerin ortak noktası nedir? 
“Sert karaktere sahip, güçlü kadınlar” diye altını 
çiziyor, Riley Keough. “Benim örnek aldığım 
kadınlar”. Bayan Keough'un 2018 yılında dört 
filmde ve Al Pacino ile birlikte gerilim, dram 

veya korku filmi tadında bir televizyon dizisinde 
rol alması bekleniyor. “Ailem sebebiyle üzerime 
yeteri kadar etiket yapıştırıldı. Kendimi tek bir 
sinematogralik türle sınırlamak istemiyorum. Her 
şeyi denemekten delice bir zevk alıyorum.” 


Ifriend Experience'da eskori kızı, 


“MAD MAN? FİLMİNİN —— 
ÇEKİMLERİNDE AŞIK OLDUGU BİR 
DUBLORLE EVLİ olan Riley Keough, özel 
hayatıyla ilgili konularda gizliliğe önem veriyor. 
“Annem ve babam bu mesleği icra ettiğim takdirde 
gerçeklik hissini kavbedeceğimden korkuyorlardı 
ama beni iyi yetiştirdiklerini düşünüyorum. İçki 


veya sigara içmiyorum, geceleri pek dışarıya 
çıkmıyorum. Bir gün telefonlarım çalmayabilir 
bunu biliyorum, beni uyardılar. Bu yüzden de 
hızla yönetmenliğe geçiş yapmak istiyorum. Kısa 
metrajlı bir film hazırlığı içindeyim. Başkalarının 
tutkusuna güvenerek onlara bağımlı olmaktan 
ziyade, kendi arzularınızı uygulamanın daha 


sağlıklı bir kafa vapısı olduğunu d 4» 


FOTOĞRAF LOUIS VUTTON İÇİN PATRICK DEMARCHELIER. 


w 


: k 
— - 

k. “e. 

vü | 


Eİ 

Bİ 
om 
52 
23 
| 23 
zi 
ete 
s 

z 


Modaöze/ 
ö TAZE 


İLHAM ALABİLECEĞİNİZ STİLLERİ YALNIZCA KIYAFET VE AKSESUARLA 
NIRLANDIRMADIK, GÜZELLİKTEN DEKORASYONA, MODADAN 
KOZMETİĞE, ENTAZE FİKİRLER BU SAYFALARDA, 


MODA FOTOĞRAFLAR HUGO MAPELLİ / STYLING CAROLE MATRAY / MODEL EMMY KRUGER ©GWOMEN MANAGEMENT 
/ STILL UFE FOTOĞRAFLAR DAVID MARGUET / STYLUNG SABINE CARRANCE 


Smokin ve tünik, ALTUZARRA, sütyen ETAM, şort VANNINA VESPERINİ. Mokasenler WHAT FOR. 


SAĞ SAYFADA. Kablosuz kulaklık, PHILIPS. Spor ayakkabı SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO. Vazo SOPHİE SEGUELA INTERİEURS 
Arabalar BONPOINT. Seçtiğiniz parfümle doldurulabilen Abeille şişeler, GUERLAIN. Dore ayakkabılar, BALLY. Drone BIONIC BIRD, LE BON 
MARCHE. Köpekbalığı çanta | KNOW THE SUEEN AU BON MARCHE. Mokasen ayakkabı TOD'S x ANNA DELLO RUSSO. Bohça çanta ve 
çanta süsleri FENDİ. Peluş JELLYCAT. Walkman şeklinde el çantası SARAH'S BAG. Buzdolabı MİELE. 
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FOTOĞRAFLAR HUGO MAPELLİ VE DAVID MARGUET, BUZDOLABI INOX K28202D, MELE 


İN ALNAN 
Lİ 


Modaöze/ 


Kombinezon GERARD DAREL, atlet MAJESTIC FILATURES, iç çamaşır takım, INTIMISSIMI. Kolyeler BURMA, çizme MAMBRINI. 


SAĞ SAYFA. Makaron kofre, LADUREE. Köpek oyuncakları, WARE OF THE DOG, THE CONRAN SHOP. Bot PIERRE HARDY. Çanta LOUIS VUITTON. 


Mavi çanta, CHANEL. Fotoğraf makinesi ve su geçirmez kutu DXO ONE. Robot LEGO BOOST. Spor ayakkabı GIVENCHY. Çanta JW ANDERSON. 


Krem BULLY SUR MRPORTER.COM. Bilezikler CELİNE. Buzdolabı HAJER. 
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FOTOĞRAFLAR HUGO MAPELLİ VE DAVID MARGUET, BUZDOLABI HR-385WSAA, HALER 


Modaözel 


Trençkot BURBERRY, ceket, pantolon ve sandalet, GIVENCHY, body ICÖNE LINGERİE. 
SAĞ SAYFA. Kamyon gloss ve kalemler, PLACE A. Kalpli gözlük, SAINT LAURENT, MARC JACOBS - SAFILO ve CHLOE. Parfümler NARCISO ROD- 


RIGUEZ. Çanta BURBERRY. Sandalet BOSS. Bao Bao bozuk para çantası, ISSEY MIYAKE. San cüzdan VERSACE. Porselen tavşan, JEFF KOONS, 
BERNARDAUD. Bardak SUNNYLIFE. Biblo ORANGE, kutular CHRISTOFLE. Çanta PRADA. Kulaklık LUZLI AU PUBLICISDRUGSTORE. Buzdolabı HALER. 
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FOTOĞRAFLAR HUGO MAPELLI VE DAVID MARGUET. BUZDOLABI HR-385WSAA, HAJER 
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Modaöze/ 


Palto UN JOUR AILLEURS, üst CARMEN MARCH, body LE PETİT TROU AUX GALERİES LAFAYETTE, etek BALMAİN. Küpeler, TASAKI, bot GIUSEPPE 
ZANOTTI DESİGN. SAÇ TOBIAS SAGNER. MAKYAJ MASAE (TO. 


SAĞ SAYFA. Lady Million parfüm, PACO RABANNE. Gözlük DOLCE & GABBANA EYEWEAR. Bot BOPY SUR SARENZA.COM. Yeşil çanta VALENTİNO 


GARAVANI. Swift mini çanta, HERMES. Sandalet GIORGIO ARMANI, Pasta çanta KATE SPADE NEW YORK. Ayakkabı JIMMY CHOO. Çanta RALPH 
LAUREN. Spor ayakkabı LANVIN HOMME. Buzdolabi MİELE. 
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FOTOĞRAFLAR HUGO MAPELLI VE DAVID MARGUET. BUZDOLABI INOX K28202D, MİELE 
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Modanücevher 


SLA 


Şişme moni ve sarı elmaslar, biker ceket ve df 
safırler, atlet ve zümrütler: En değerli taşlâr 
renklerini öne çıkarurken kodları bozuyor. 
Şoke edici bir görkem ve cazibe: Töp model 
Karmen Pedaru'nun yücelttiği 

olağanüstü bir çekişmeye buyrun. 


FOTOĞRAFLAR DAVID ROEMER / SIYLING GECİLE MARTIN 
/ MODEL KARMEN PEDARU ©NEXT MODELS 


Ümadamersaro 


TECE 
MUHTEŞEM 
YASTIK KESİM ? 
ZÜMRÜDÜN (20 KARAT) 
MERKEZDE OLDUĞU 
KOLYE İLE SAFİR, ZÜMR 
VE PIRLANTALARLA SÜSLÜ 
BEYAZ ALTIN KÜPELER, 
PIAGET. ŞİŞME MONT 
LOUJS VUITTON, ATLET 
MAJESTIC FILATURES 
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Moda/nücevher 


ŞATAFATLI 

e 5 

"SOLDA: DAMLA KESİM ZÜMRÜTLER VE PIRLANTALARLA BEZELİ BEYAZ ALTIN KOLYE VE ZÜMRÜT PIRLANTA İLE SÜSLENMIŞ BEYAZ ALTIN 
KÜPELER, GRAFF. ŞİŞME MONT, CHANEL, MAYO, TOOSHIE. 

SAĞDA: PIRLANTA VE SAFİRLI BEYAZ ALTIN KOLYE VE YÜZÜK, RITZ PARIS BY TASAKI. MAYO, GUCCI. 
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Moda/nücevher 


ÖGE N 
GÖSTERİŞLİ | 

SOLDA: PIRLANTA KESİMLİ SARI ELMASLARIN (161 KARAT) SÜSLEDİĞİ SARI ALTIN KOLYE, JACOB & CO. ÜST FENTY PUMA BY RIHANNA, YÜKSEK 
BELLİ KÜLOT, WOLFORD. me) 

SAĞDA: BLUE LONDON TOPAZ VE PIRLANTALI BEYAZ ALTIN YÜZÜK, GHIRLANDA KOLEKSİYONU, PASGUALE BRUNI, ZÜMRÜT KESİM SARI ELMASLI 
(40 KARAT) SARI ALTIN YÜZÜK, KABOŞON KESİM ZÜMRÜTLÜ (16 KARAT) VE PIRLANTALI PLATİN YÜZÜK, JACOB & CO. 
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FOTOĞRAF DAVID ROEMER 


Moda/nücevher 


PARLAK 


RADYAN VE PIRLANTA KESİMLİ SARI ELMASLARIN (95 KARAT) SÜSLEDİĞİ PLATİN KOLYE İLE RADYAN VE PIRLANTA 
KESİMLİ SARI ELMASLI KÜPE, THE INCREDIBLES KOLEKSİYONU, HARRY WINSTON. ŞİŞME MONT BALENCİAGA. 


FOTOĞRAF DAVID ROEMER 
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FOTOĞRAF DAVID ROEMER 


Moda/nücevher 


GÖRKEMLİ 

SOLDA: DAMLA KESİMLİ BLUE LONDON TOPAZLARI İLE MARKİZ VE PIRLANTA KESİMLİ BEYAZ ELMASLI BEYAZ ALTIN KOLYE VE KÜPE, GHIRLANDA 
KOLEKSİYONU, PASSUALE BRUNI. KISA MONT Y-3, BİKİNİ ALTI, BANANA MOON 

SAĞDA: PLATIN ÜZERİNE PRENSES KESİM YAKUT VE SAFİRLER İLE PIRLANTA KESİM ELMASLARLA SÜSLEMİŞ HAUTE JOAİLLERIE KOLYE VE KÜPE, FROM 
ROMETO NEW YORK KAPSÜL KOLEKSİYONU, BULGARI. KAZAK LACOSTE, BOYUNA ASILMIŞ ANAHTARLIK, GİVENCHY. 
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Moda/nücevher 


SEÇKİN 
v 

SOLDA: ELMAS VE PARAJBA TURMALİNLİ BEYAZ ALTIN KOLYE VE BİLEZİK, AKILLIS. ELBİSE NINA RICCI. SAĞDA: SAFİR VE ELMASLI BEYAZ ALTIN 
GRAND APPARAT KÜPE VE KOLYE, HERMES.TİŞÖRT AMERİCAN VİNTAGE, MAYO, HERMES, KEMER Y-3. 
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FOTOĞRAF DAVID ROEMER SAÇ NICOLAS ELDİN SART DEPARTMENT. MAKYAJ CHRİSTINE CHERBONNIER © THEWALLGROUP MANIKÜR YUK!E MIYAKAWA © KATE RYAN. 


ADVERTORLAL 


Haydı Hep Birlikte Ka; 


Dünyanın en iyi kayak pistlerinden biri olan 
Palandöken de kayak keyfini Polat Erzurum 
Resort Hotel kalitesi ile yaşayın 


Kristalize kar dokusuna sahip Palandöken'in 

en güzel konumunda ve İstanbul'dan sadece 

2 saat uzaklıkta bulunan Polat Erzurum Resort 
Hotel yeni sezon için hazır. Modern ve güvenli 

4 kişilik liftleri, otelin hemen önünde yer alan 
telesiyej sistemi, herkesin ısıtmalı özel dolabı 
olduğu 500 metrekarelik modern kayak odası, 
dağ manzaralı yeni kafesi ve karda çocuk oyun 
alanı ile kayak tutkunlarının vazgeçilmez adresi. 
Suni Karlama Sistemi sayesinde kış sezonu 
boyunca kesintisiz kayak keyfi sunan Polat 
Erzurum Resort Hotel'de pistlerin ışıklandırılmış 
olması sebebi ile gece kayağı yapılabiliyor. 
Kolay, orta, zor kategorilerinde toplam 23 adet 
pist olan Palandöken'de 4 adette doğal pist 
bulunuyor. Otele ait olan telesiyej sistemi ile dağ 
üzerinde bulunan kayak noktalarına kolay ve 
hızlı ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Özelleştirme 
Daire Başkanlığı'na ait olan pistlerde ücretli 
olarak kayılabilmektedir. Kristalize kar dokusunda 
kesintisiz kayabileceğiniz 50 km'lik kayak pisti 

ile Kayak severlerin buluşma noktası olan 
Palandöken'de; Polat 1,2,3 lift çıkışlarından, 
gondoldan, Erzurum-havaalanı, otel havaalanı 
transferlerinden yararlanabilirsiniz. 

Rezervasyon ve Bilgi için: 0442 232 00 10 


polaterzurumresorthotel.com 
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CİLDİNİZ 
YENİLENSİN 

Gravity Mud 
Edition Sonic 
maske, Firming. 
Treatment, 
Glamglow. 
Makyaj Jolanta 
Cedro. Saç Kazue 
Deki, Manikür 
Lucia Cheptene. 
Küpe Of&e. Yüzük 
H. Gringoire. 


BAKIM 
Yeni sen 
8. 140 
/ 
SAĞLIKLI 
YAŞAM 
Komplekslere son 
5. 144 
/ 
PARFÜM 
Kokular psikolog 
koltuğunda 
s. 752 


70007 


FOTOĞRAFLAR JENS STUART 
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1 OCAK İTİBARİYLE, YENİ AJANDANIZA CİCİ BİR EL YAZISIYLA 
NOTLAR ALMAYA BAŞLADINIZ. UMUT DOLUSUNUZ, İYİ 
ALIŞKANLIKLAR EDİNMEYE KARARLISINIZ. HARİKA! YIL 
BOYU YAPILACAKLAR LİSTENİZE EKLEYECEĞİNİZ BİR KAÇ 
ÖNERİ DE BİZDEN GELİYOR. YENİ YIL KARARLARINIZI BU 
KEZTÜM YIL UYGULAMANIZ DİLEĞİYLE, MUTLU SENELER... 


YAZAN GÜL ÇİTAL / FOTOĞRAFLAR JENS STUART 
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ERY ASSENAT, S.P. GUERLAIN, 5. P.BULGARI 5. R.NINA RİCCİ, $. PLANCÖME ET S. PR CHLOE. PICTO İVAN SOLDO 


FOTOĞRAF VALİ 


Rİ . 
TEMİZLİĞE 
ZAMAN AYIR 

Cildinizi temizlemek için günde 
ortalama 20 saniye vakit ayırdığınızı 
biliyor muydunuz? Bu süre gün 
boyunca ciltte oluşan makyajı, 

güneş koruyucularını, aşırı yağı ve 
çevresel kirleri arındırmak için yeterli 
değil. Ayrıca, günümüzde formüller 
daha uzun süre dayanmak üzere 
tasarlandıklarından her şeyi ciltten 
arındırabilmek için sabun “bazlı 

veya yüzeysel temizleyiciden daha 
fazlasına ihtiyaç var. Cildi makyajdan. 
gece boyunca ürettiği yağdan ve 
çevre kirliliğinden arındırmanın 

yeni volu balsam veya (07 halindeki 
temizleyiciler. 


UYGULAMA ÖNERİSİ: 

Kuru cildinize badem büyüklüğünde 
balsamı masaj yaparak yedirin. Forco 
gibi cilde titreşimlerle masaj yapan 
bir cihaz yardımıyla tüm cildinize 
uygulayın. Ardından ılık suyla 

yüzün slatarak ürünün aktive 
olmasını sağlayın ve masaja devam 
edin. Sabah uykunuzdan beş dakika 
feda edeceksiniz ama yumuşacık 
capcanlı bir cilt için buna değmez mi? 


Güzellikbakım 


D VİTAMİNİ 
DEPONU DOLDUR 


Uzmanlar güneşten korunmanın 
tartışılmaz bir gereklilik olduğunu 
savunurken aynı zamanda D vitamini 
eksikliğinin de sağlık açısından 
sakıncalarını saymakla bitiremiyor. 
Örneğin sebepsiz vere mutsuz ve 
hüzünlü hissetme durumu D vitamini 
eksikliğinin başlıca göstergelerinden 
biri. Bu çelişkili durumdan kazançlı 
çıkmanın yolunu açıklıyoruz: Güneş 
koruyucu olmadan dışarıda uzun 
vakit geçirme hatasına düşmeyin. 
Ancak kışın güneşi gördüğünüz her 
fırsatta, günde 10 15 dakika da olsa, 
mümkünse öğle saatlerinde avuç 
içlerinizi güneşe tutun. Ayrıca, somon, 
çipura, hamsiyi daha sık tüketmeye 
çalışın. Basit bir kan testiyle D vitamini 
eksikliğinizi öğrenebilir ve gerekirse 
doktorunuzun tavsiyesine göre D 
vitamini desteği alabilirsiniz. 


TESLIM OL 

En sık alınan veni yıl kararlarından 
biri kilo vermek. Bu niyetle yıla 
başlayıp daha ikinci haftaya gelmeden 
yelkenleri suya indirmek çoğu kadının 
yaptığı bir hata. Belki de sizi sürekli 
motive edecek, pes etmenize izin 
vermeyecek bir arkadaşa ihtiyacınız 
var. BOZI, sadece kilo vermek dej 
yenilenmek, öz i artırmak V 
hayata daha mutlu bakmak isteyenleri 
21 günde hedefine ulaştırmayı 
amaçlıyor. BO21, size beslenmenizden, 
uyku düzeninize, sporunuzdan 
eğlencenize kadar tüm yaşamınız 


ALIŞVERİŞ LİŞTEŞ 


i 


Precleanse Balm, 


290TL, 


Dermalogica. 


Purifying Rose Dı 


Sİ 


yüz temizleme tozu, 


69TL, Gülsha, 


lm 


Pro-Collagen 


Cleansing Balm, 
296TL Elemis. 


Luna Mini 2 


temizleme fırçası, 
570TL, Foreo. 


Immortelle Divine 
Cleansing Balm, 170TL, 
LOccitane. 


madamerssrol 41 


Güzellikbakım 


Predermine Sculpting Night 
Cream, 429TL, 
Darphin. 


Intensive Retinol Oil 
serum, 399 TL, Institut 
Esthederm. 


Ystheal intense Anti-Wrinkle 
Skin Renewal Concentrate, 
114,9TL, Avâne. 


boyunca uygulayabilece 
program sunuyor. Bu sağlıklı yaşam 
programının 21 güne yayılması, 

insan zihninin veni bir durumu 

tekrar edip tam anlamıyla alışkanlığa 
dönüştürmesi için 21 güne ihtiyaç 
duyması ile bağlantılı. BO21 ekibi, 
nerede olursanız olun, Sizi 7 21 takip 
ediyor, gerekirse Skype, Facetime, 
Whatsapp uygulamalarıyla her 

an yanınızda olan bir yaşam koçu 
görevini üstleniyor. Böylece, stres 

ve duygusal beslenmeden uzak 
kalarak, samimi ve cesaretlendirici 
yönlendirmelerle amacınıza keyif 
alarak ulaşabiliyorsunuz. www.bo21.fit 


ii N > 
GECE BAKIM 
RUTİNİNİ 
OLUŞTUR 

Cih hücreleriniz tüm günü ısı 
değişimleri, hava kirliliği, sigara, 
güneş gibi zararlı etkenlere karşı 
kendini korumakla uğraşıyor. Gün 
içerisinde yıpranan bütün dokularınız 


G 


uyku esnasında yenileniyor. Bu 
yenilenme fırsatını kaçırmanız daha 
hızlı yaşlanmanız anlamına geliyor. 
Cildinizi derinlemesine temizledikten 
sonra, onarıcı bir maske, bakım yağı 
ve gece kremini sırasıyla uygulayın. 
Dermatoloğunuza danışarak i 
ihtiyacına göre retinol içeren bir kremi 
de rutininize ekleyin, 


DAHA . 
ORGANIK YAŞA 
Bakım ürünlerinizin tamamının 
kimyasallardan arınmış olması Zor 
bir olasılık. Amacınız, günlük bakım 
rutininizde her geçen gün biraz daha 
iyiye yönelik değişiklikler yapmak 
olsun. Cildinizi mümkün olduğunca 
zararlı kimyasallardan korumayı 
hedefleyin. İşe paraben içermeyen 
ürünlerden başlayabilirsiniz 


UYKUNU YONET 
Kaliteli bir uyku düzeniniz yoksa göz 
altındaki koyu halkalara, sürekli sinirli 
olmanıza, zayıllamış bir bağışıklık 
sistemine şaşırmayın. Uyku sırasında 
vücudumuzda olup biten her şey 
sağlığımız için çok önemli. O nedenle 
daha iyi bir uykuyu hedefleyip bunun 
için ne gerekiyorsa yapın. Mesela, 
yatağa girdikten sonra Instagram 
takibini bırakın. Biyolojik saatinizi 
kurmak için her gece aynı saatle valağa 
gitmeye dikkat edin. Köpeğinizle 
burun buruna uyumak çok keyifli 
olabilir ama siz fark etmeseniz de gece 
boyunca hareket ederek uykunuzu 
bölebiliyorlar. Onu mümkünse 
odanızın dışında tutun. Son olarak, 
seksin en iyi uyku ilacı olduğunu 


SHOT İÇ 


Her gün en az sekiz bardak su içmek artık klasikleşmiş 
ama gerçek bir söylem. Su içmeyi sevmeyenler için 
ulaşılması imkânsız bir sonuç bu ne yazık ki. Önerimiz, 
suyunuzun içine limon, salatalık, elma dilimleri 
ekleyerek tadını daha sevilebilir hale getirmeniz. Hatta 
daha da eğlenceli bir önerimiz var: Masanızda minik 
shot bardakları bulundurun. Kendinizi barda hayal edin 
ve yarım saat arayla shot bardağından su için. Gün 
sonunda gerekli miktarı içmiş olacaksınız. 


hatırlatmamıza gerek var mı? # 


LElixir Des Glaciers Cure 
Majestueuse Votre Visage, 
1.460 TL, Valmont. 


Energie De Vie gece 
maskesi, 270TL, 
Lancöme. 


4 2 MACİNEAGARO 


LERY ASSENAT, 5. P KENZO, 5. P LES BAİNS GUERBOİS, S. P. KARL LAGERFLED, S.P ATELER COLOGNE 


ET JUSTINE MARCHAND. PICTO IVAN SOLDO 


FOTOĞLARLAR VA! 


YERÇEKİMİNE 
KARŞI 

Rubber 
maske, Firming 
Lover, Dr. Jart * 
Makyaj Jolanta 
Cedro. Saç 
Kazue Deki. 
Manikür Lucia 
Cheptene. 
Küpeler La 
Brune etla 
Blonde 


Güzellik&ağlıklı yaşam 


REJİM TAKINTIMIZA VE TEDBİRLİ 

OLMAYA SON VERİYOR; KENDİMİZİ 
SUÇLAMAKTAN, CEZALANDIRMAKTAN 
VE MAHRUM BIRAKMAKTAN 
VAZGEÇİYORUZ. DUYGULARIMIZLA 
YENİDEN BAĞ KURUP BEDENİMİZLE 
İLETİSİME GEÇMEK VE ARZULARIMIZLA 
UZLAŞMAK, DENGE KURMANIN 
SIRRIYMIŞ MEĞER! İYİ HİSSETMEK VE 
POZİTİF DÜŞÜNMEK ÜZERİNE DERSİMİZ 
BAŞLAMIŞTIR. 


YAZI CECİLE GUERRİER / FOTOĞRAFLAR GREG CONRAUX 
1 YÖNETMEN USA JOUVIN / MODEL MONICA CIMA GIMG 


KENDİNİ İYİ HİSSET 

Güzellik Jolanta Cedro. Saç Greg Everingham. 
Manikür Julie Villanova. Body Intimissimi. Külot Erös. 
Çizmeler Giuseppe Zanotti Design. 


FOTOĞLARLAR GREG CONRAUX 


1 4 4 MECİAMERGARO 


maclearmerGaro l 4 9 


G 


DOĞAL BESLENMEYİ BENİMSEMEK VE KEYİF ALMAK: FORMA 


üzelliksağl/ıklı yaşam 


KAVUŞMAK İÇİN İKİ TEMEL PRENSİP, 
—— ER 


REJİM TUTKUMUZU 
'RENLIYORUZ 


Mucizevi metodlar, izin verilen veya yasaklanan 

gıdalar, tavsiyeler, şişmanlama kaygısı veya kontrolü 
kaybetme korkusu... Yemek yemek, suçluluk duygusuyla 
ilişkilendiriliyor çünkü kilo almakla eşanlamlı. Suçluluk 
duygusunun ağırlığı ise hüsrana yol açıyor çünkü keyif 
almayı kendinize yasaklamış oluyorsunuz. Dengeyi 
bulmak çok zor! “Rejimlerin vaat ettikleri belli ki bize 
cazip geliyor. Kurallara harfi harfine uyduğunuz takdirde 
sonuç alınıyor ancak alışkın olduğunuz hayal tarzına 

geri dönmenizle birlikte kendinizi başlangıç noktasında 
buluyorsunuz. Hatta belki daha bile kötü durumda. Bu 
süreç boyunca her şeyden önce metabolizmanızı hasara 
uğratabilir, sağlığınızı bozabilirsiniz. Özgüven üzerindeki 
etkisine daha geçmedik bile” diye özetliyor, natüropal ve 
beslenme terapisti Cdline Toualti, '1.es Regimes, esi Fini” 
adlı kitabında (J(ouvence Editions). 


, VÜCUDUN 
LİİRLERİNE KULAK 
VERİYORUZ 


“İşaretleri algılayamayan; kendini her şeyden mahrum 
bıraktığı için acı çeken hastalara danışmanlık veriyorum. 
Bize neyin iyi geleceğini bilemez hale geliyoruz: Gıda ile 
ilgili diktalar ve kalori sayımı derken, gıdaların kalilesini 
.ardı ediyoruz. Bir n ne kadar doğalsa: besin 
değeri açısından katkı maddesi içeren, boş kalorilere 
sahip endüstriyel ürünlere göre o kadar daha anlamlıdır. 
“Glikozu vükseltmeyen gıdalarla “fizyolojik” bir beslenme 
tarzını seçebiliriz” diye altını çiziyor, beslenme stratejisi 
koçu, IFN diplomalı (Institut de Formation Naturopathiec) 
natüropat Catherine Malpas. *Faites La Paix Avec 

Votre iette" (Tabağınızla Barışın) kitabını yazan (La 
Martiniöre yayınları) Malpas. özgüven kazanmanıza ve 
form tutmanıza yardımcı olmanın yanı sıra. pozitif bir 
imaj geliştirmenizi sağlıyor. “Evet, kendimize iyi bakarak 
hayattan keyif alabilir ve mutlu olabiliriz. Yapmamız 

şev, hayatımıza tekrar anlam ve farkındalık 


gereken te! 


katmak.” 
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KARNIMIZLA 
DOST OLUYORUZ 


Vücudumuzla barışık olmak aslında 
karnımızla olan ilişkiden geçiyor. Duyguların 
sığınağı, enerjilerin buluşma noktası olan 
ikinci beynimiz düğümlenmeye, şişmeye 
ve biriktirmeye meyilli olan, hassas bir 
bölge. Onu sevmek ve kabul etmek için onu 
keşfetmeyi öğrenmeli, tekrar hissetmeli ve 
nefes almasını sağlamalıyız. Örnek: Derin 
bir nefes alarak karnımızı şişiriyor, birkaç 
saniye bekleyip nefes veriyoruz. Oryantal 
teknikler üzerine uzman masaj terapisti 
Nodmie Gelinas, “Kişinin karnına yaptığı 
masaj. hissetmesini ve kendiyle derin bir 
bağ kurmasını sağlamak için basit ve etkili 
manevralar uygulamanın bir yoludur. Amaç 
ister stresi azaltmak ve ruhu yatıştırmak 
olsun, ister sindirimi iyileştirmek, havali 
organların düzgün çalışmalarını sağlamak 
veya kasları gevşetmek...” diye açıklıyor. 
“Massage du Ventre* (Karın Masajı) adlı 
kitabında. (Les Editions de VIHomme). > 


İYİLEŞTİRİCİ SICAKLIK 


* KANADA'DA İCAT EDİLEN, modo yoga, aşırı sıcak bir 
salonda (35 ila 38 derece) yapılıyor ve geleneksel yoga 

ile tedavi edici yoga çeşitlerinin etkili bir harmanı olarak 
tanımlanıyor. Dinamik duruş pozisyonları ve kardiyovasküler 
egzersizler organizma üzerinde detoks etkisi sağlarken, stres 
seviyesi azalıyor ve kaslar güçleniyor, esneklik kazanıyor, 
yumuşuyor. Modo yoga özellikle kışa uygun, yepyeni bir sağlık 
deneyimi. 


FOTOĞLARLAR GREG CONRALX, PICTO IVON SOLDO 


BESLENMEYLE İLGİLİ 
DIKTALARDAN KURTULMAK 
Güzellik Jolanta Cedro. Saç 

Greg Everingham. Manikür Julie 
Villanova. Mayo, Calarena. 
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CATHERİNE 
/ 4 ER, Şİ 
MALPAS'DAN UÇ 
elman 2 ALN. 
yy TC ba Rİ 
ÖNEMLİ TAVSİYE 
Sebze ve meyveleri (çiğ veya pişmiş) her gün 
dilediğiniz ölçüde tüketin çünkü kilo üzerinde 
etkileri yok. 
Haftada iki defa kırk beş dakikalık yürüyüşler 
yapın. Yürürken kaslar çalışıyor ve oksijenle 
besleniyor, Aynı zamanda aktif bir şekilde 
meditasyon yapmış oluyor, endorfin 
salgılıyoruz. Yani kendimizi iyi hissediyoruz! 
Haftada bir gün. sadece sebze ve meyve 
tüketerek sindirim sisteminizi dinlendirin. 
a Rİ 
POZİTİF BİR 
Tr 2 TE | 
VUCUTALGISI 
“TNS Sofres tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, yüzde 65'i kadınlardan oluşan Fransız 
katılımcıların vüzde 5.(ü, kendini fiziksel 
olarak beğenmiyor. Ünlü yıldızların bile 
kompleksleri var. Kate Moss bacaklarından 
nefret ediyor. Scarlett Johansson kısa 
boyundan, Keira Knightley ise 85A göğüs 
ölçüsünden şikâyetçi. Oyuncu Kate Winslet 
gibi kimileri ise vücudunu olduğu gibi kabul 
ederek pozitivizm figürü haline geliyor. 
“Sokakta karşılaştığınız insanlara benziyorum: 
Mükemmel göğüslerim yok, şekilli bir 
vücudum ve selülitlerim var ama kalçalarım 
için minnettarım! Kendimi olduğum gibi kabul 
ediyorum ve bana verilenenin en iyisini orlava 
çıkarıyorum”. Güçlü özelliklerinizi doğru 
kıyafetler, malzemeler ve aksesuarlarla ortaya 
çıkarmaya ne dersiniz? 


üzelliksağl/ıklı yaşam 


HERKES İÇİN e 


Yaklaşık 2,8 milyon Fransız yoga yapıyor: 2650'si daha 
sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, 2638'i formunu korumak 
için, 2630'u bedeninde daha iyi hissetmek için, 2629'u silueti 
güzelleştirdiği için.(Kantar Media 2017 çalışması.) 

Türkiye'de son yıllarda fitness'a olan ilgi artıyor; nüfusun 
2646'sı fitness yaptığını söylüyor. Ancak yogaya olan ilgi hâlâ 
olması gerekenden az. 


DIK DURUYORUZ 
Kilolara yoğunlaşmak yerine, dik durmayı öğrenip 
kas gerginliği kazanmayı denesek? Zarif ve düzgün bir 


silucte sahip olmanın anahtarı burada yatıyor. nlük 
yaşantımızda: toplu taşıma araçlarında ve bilgisayarın 
karşısında yavaş yavaş çöküyoruz. Vücudun zamanla 
tekrarladığı tüm hareketler, postürü tehlikeye alıyor: 
Bağdaş kurmak, omuzları kasmak. boynu bükmek, 
kaskatı duran eller... Eğer kötü duruşa müdahale 
etmezsek, dolaşım sistemimiz ve kaslarımız sınırlı bir 
yaşam alanına hapsolur” diye anlatıyor: eski buz pateni 
sampiyonu ve Pilates eğitmeni Elise De Rouck ve Shiatsu 
eğitmeni, stres yönetimi danışmanı Geraldine |emoine, 
“la Petite Encyclopdic des Bonnes Postures' adlı 
çalışmalarında. (1.e Courrier du Livre yayınları). 


UYANMA ŞAN.ATINI 
OGRENIYORU 


Uykusuzluk kilo aldırıyor çünkü veterli miktarda veya 
kaliteli uyumadığımızda, iştah artışına sebep olan ve 
vücudun ener etimini azaltan ghrelin hormonu 
(açlık hormonu) yükseliyor. Dolayısıyla vatma saatini bir 
ritücle dönüştürmekte fayda var: Kendinizi ekranlardan 
uzaklaştırın, derin nefesler alın, vücudunuzu gerin... Eğer 
uyumak kafaya ve vücuda iyi geliyorsa, doğru şekilde 
uyanmayı da bilmeli. “Biyoritmleri dengelemek için 
önemli bir zaman” diye açıklıyor: beden psikoterapi 
hipnoz ve meditasyon uzmanı Karim Reggard. “Bien 

Se Rövciller Chague Matin' (Guy Trddaniel Editcur) 

adlı kitabında. Bize ne öneriyor? “Duyularınıza kulak > 


si, 


KUSURLARIMIZI UNUTUP DİKKATİ POSTÜRE VE BEDENİ ÖZGÜR 
BIRAKAN İYİ DURUŞ POZİSYONLARINA VERİYORUZ. 
—— ya 
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FOTOĞLAR GREG CONRAUX, PICTOIVANSOLDO 


KENDİMİZLE UYUM İÇİNDE 


Güzellik Jolanta Cedro. Saç 
Greg Everingham. Manikür Julie 
Villanova. Body Wolford. 


andaki İ 


G 


YÜRÜYÜŞ, MEDİTASYON, SESSİZLİK KÜRLERİ... ? 


üzelliksağl/ıklı yaşam 


/İHİN VE 


BEDEN ARASINDA BAĞ KURMAK İÇİN GEÇERLİ OLAN BÜTÜN 
YAKLAŞIMLAR. 


a 


verin. Uyandığınız ilk anlarda, birkaç dakika boyunca 
hareketsiz kalın ve gözleriniz kapalı şekilde bedensel 
duruşunuzu bulun. Hareket etme arzusu nüksedince 
spontane davranın. Sonrasında, gözleriniz hâlâ 

kapalıyken, ayaklarınızı ye: 
omuru tek (ek düşünerek düzleştirin.” 


KAFAMIZDAKİ 
ESLERİ 
SUSTURUYORUZ 


almayı öğrenmek ve sessiz olmak, Budisi rahibe 
Kankyo Tannier* tarafından geliştirilen meditasyon ve 
stres karşıtı terapilerin içinde yer alıyor. “Hem gerçek 
anlamda hem de mecazi anlamda sessizliği yaşamak 
(duygular yoluyla vücudu sessizliğe davet etmek)” diyor 
Tannier. Sadece birkaç dakika veya günde birkaç saat 
nefesle, kendi kendini hipnotize ederek ve dinleyerek... 
Amaç, kendimizi tarafsızlaştırarak ara vermek, zihni 
yatıştırmak ve kendimizle barışmak. Bir manastıra 
kapanmaya lüzum yok, evinizin rahatlığında veya 

masa başında (bilgisayar kapalıyken) basit egzersizler 
siniz: Gözleriniz kapalı vaziyette, rahat bir 
pozisvonunda kendinizi her şeyden izole edin. 

in yargısız ve iradesiz bir şekilde, özgürce 
akmalarına izin verin. 

*Ma cure de silence (birst Editions, www.dailyzen.Jr). 


GERÇEK BENLİĞİMİZİ 
ARIYORUZ 


şmek için birkaç günlük kaçamak yapma 
şansımız yoksa meşgulken sessizlik de etkili olabiliyor. 
Seymour - â Paris'i kuran Melissa Unger'in geliştirdiği 
ve kendi tabiriyle *ruh için spa' konseptine göre 
yaşam alanınızdaki bir mekânı sakinliğe, d 


şüncelere 


1 ( )madamersaro 


re koymadan önce sırtınızı her 


ve iç gözleme ayırın. Bir alandan diğerine 
gezinip artistik malzemelerle deneysel 
çalışmalar yapığınız: elinizde kâğıt ve 

kalem düşüncelerinizi, duygularınızı ve 

hayal gücünüzü günlük yaşamdaki engeller 
olmaksızın serbest bıraktığınız bir Jung sahnesi 
gibi... Fiziksel olarak varolmayan bir konsept 
olsa da, 2018 yılının başlarında indirilebilir 
dijital kit haline getirilerek, kişinin kendi derin 
düşünce alanını yaratmasına imkân tanıyacak. 
Yine *'derin düşünce" fikrinden ilerleyecek 
olursak, kişisel gelişim pratisyeni I.donard 
Anthony tarafından geliştirilen Mediphi'de 
(www.mediphi.com): sağlıklı yaşam, felsefi 
yaklaşım, hipnoz ve meditasyon karıştırılarak 
danışmanlık seansları ve konferanslar veriliyor. 
Ayrica psikologlar, sofroloji uzmanları, 
'gonomi uzmanları ve hipnoz uzmanları 
aracılığıyla koçluk scansları gerçekleştiriliyor. 
Ier şeyi analiz etme, kontrol etme ve hissetme 
isteğimize daha başka nasıl son verebiliriz? 
Hislerimize karşı daha duyarlı olmak, arınmak 
ve algılarımızı derinleştirmek için zihnimiz 

ve bedenimiz arasındaki bağı sağlıklı ve kalıcı 
şekilde tekrar nasıl kurabiliriz? Dondurulmuş 
vaziyetteki duyguları harekete geçirin ve hayal 
gücünüzün direksiyona geçmesine izin verin. 
Yaşasın rahatlık! # 


a 


DENGE SEVDALISI 
FRANSIZLAR... 


Fransızların 9663'ü için dengeli beslenmek önemliyken, 
21'i için birincil öneme sahip. Tüketicilerin 681'i gündelik 
hayatlarında dengeli beslendiklerini belirtiyor. (Harris 
Interactive 2017 çalışması.) 

Türkiye'deki oranlar henüz bunun çok gerisinde olmasına 
rağmen özellikle genç nüfusta bu bilincin artmakta olduğu 
gözlemleniyor. 


FOTOĞLAR GREG CONRAUX, PICTOIANSOLDO 


Uzman görüşü 


Sosyal medya DETOKSU 


“Sen bakarsan telefona, ben 


de bakarım,” deyip dakikalarca 


kimin ne yaptığı ile ilgilenmek, size 
olumsuz bir şey yazanlar yüzünden 
tüm gününüzü mahvetmek, bir 
fotoğraf koymak derdiyletüm 

günü kuaförde ya da mekânlarda 
geçirmek, en sıcak sohbetleri 
bırakıp, poz vermek derdiyle 

yüz tane fotoğraf çekip, hangisini 
koyacağının sıkıntısını paylaşmak, 
“bir saniye şu (oloğrafı koyayım, 
dinleyeceğim.” diyerek kesilen dost 
cümleleri, heran sanki gerçekten 
bütün gün öyle hissetmişsiniz gibi 
*şahaneyiz' postları, düğün makyajı 
ile çekilip paylaşılan *spor sağlıktır” 
fotoğrafları ve daha niceleri... 
Detoks zamanı gelmedi mi? 
Kendi değerinizi “takipçilerim” 
dediğiniz tanıdığınız, tanımadığınız 
insanların fotoğraflarınızı 

beğenip beğenmemeleri ile 
belirlemeseniz... Ya da takip etmek 
istediklerinizi, kaç takipçileri 
olduğuna göre sınıflandırmasanız. 
Paylaşımlarınızın niteliği ölçü 

olsa sadece. 

SOSYAL MEDYADAN 
hikâyelerini seyrettiğiniz insanlarla 
gerçekten vakit geç 
Sadece birlikte vakit geçirmek 
derdiyle buluşsanız sevdiklerinizle, 
yemeğin fotoğrafını koymaya 
uğraşmak yerine tadını alsanız 
sadece... Sporu kendinize zaman 
ayırmış olmak ve sağlığınız 
için yapmış olsanız; like'ları 
dostlarınızla ya da ailenizle 
geçirdiğiniz zamanlarda içinizde 
oluşan sevgi ve sıcaklıktan 
alsanız. Derdiniz, kurduğunuz 
sofraları sosyal medyada değil, 
dostlarınızla paylaşmak olsa. Her 
sıkıldığınız anda telefonu elinize 


eniz mesela... 


KENDİ HİKÂYENİZE 
ODAKLANMAK İÇİN 
BU AY ÇOK BÜYÜK BİR 
EBEBİNİZ VAR. YENİ 
BİR YIL BAŞLIYOR. 
BİNBİR DİLEKLE 
GİRDİĞİNİZ 

YENİ BİR YIL... 
TELEFONUNUNUZUN 
SOSYAL MEDYA 
APLİKASYONLARINDAN 
ÇIKIP, SAĞINIZA, 
ILUNUZA BAKMAK 
İÇİN ŞAHANE ZAMAN, 
EE 


almak yerine, bir şarkı dinleseniz, 
bir sayfa Dostoyevski okusanız 
ya da yürüseniz biraz mesela... 
Ya da iki dakika nefes egzersizi 
yapıp rahatlatsanız kendinizi. 
O'da olmazsa hayal kursanız 
'çekleştirmek zorunda 
olmadığınızı hissederek... 
BUNDAN GÜZEL BİR DETOKS 
OLUR MU? 
Şimdi siz yarın sabah “Evet. ben 
de bir süre bunu uygulayacağım. 
Hatta o gün bugün.” diyeceksiniz. 
Sabah uyanacak ve güzel bir 
vüş yaptıktan sonra kahve 
içmek için bir kafeye oturacaksınız. 
Emin olun kocaman bir boşluk 
hissedece! z. Herkes telefonuna 
bakarken siz önce etrafınıza, sonra 
da önünüzdeki kahveye bakacak. 


özgürce, & 


YAZAN PINAR SALAHOĞLU 


belki çok da sıkılacaksınız. Ve belki 
bu. gün içinde birçok ortamda ya da 
anda sizi oldukça rahalsız edecek. 
İçinizdeki o kocaman boşluğu 

nasıl dolduracağınızı düşünecek, 
veni arayışlara gireceksiniz. Daha 
önce sosyal medya bu kadar 
hayatımızın içinde değilken neler 
yaptığınızı hatırlamanız çok da 
kolay olmayacak. Çünkü zamanla 
siz de güncellendiniz, yenilendiniz. 
değiştiniz. 

O BOŞTA KALMA DURUMU 
size bazı eylemleri tekrardan 
hissettirecek. Daha çok anlayacak, 
daha çok bilecek ve daha çok 
hissedeceksiniz. Uzun süredir 
yokmuş gibi yaptığınız her şey 
daha da yakınlaşacak artık. 
İçinizde hissettiğiniz yalnızlığın 
acısı samimiyetle kabul 
bekleyecek belki de. 

KENDİ HİKÂYENİZE 
odaklanmaya hazır mısınız? 

Sosyal medya hâlâ sizin, Sadece 
o size değil, siz de ona hakim 
olacaksınız bundan böyle. 


olarak, bu arınma sürecini 


kendinize yaşatmanızı şiddetle 
tavsiye ediyorum. *İyi yaşam” 
ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak 
uyum içerisinde yaşamak demek. 
3u üçlü beraber çalışmadığı ve 
dengede olmadığı sürece sağlıklı bir 
iyi olma halinden söz edemeyiz. 
YENİ YILDA KENDİNİZLE VE 
çevrenizle yaşayacağınız anlarınızın 
bolluğuna ve yeni, unutulmaz 
anılara 


> pinarsalahoglu 
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Güzellikparfüm 


UYUM VE RUH 
Her koku, gerçek benliğinizi 
yansıtıyor. Essence de parfum, 

J'Adore L'Or, Christian Dior. 
Minyatür koltuk Charles & Ray 
Eames, 1956 Vitra. 


İD İmadamere 


BANA SEVDİĞİN PARFÜMÜ SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU © 
SÖYLEYEYİM. BİLİNÇALTINDAKİ GİZLİ DUYGULAR ÇOĞU 
#AMN BİR PARFÜMÜN NOTALARINDASORTAYA ÇIKAR, 
KENDİMİZİ İ İYİ HİSSETMEMİZİ SAĞLAYAN KOKULARLA 

“BIR ARAYA GELEBİLMEK İÇİN, DUYGULARA VE PEK DIŞA 
VURULMAYAN ARZULARA KULAK VERİYORUZ. 


HAZIRLAYAN GÜL ÇİTAL/ FOTOĞRAFLAR JONAS BRESNAN / SIYLING JULLE GİLLET / MODEL LANA © KARIN MODELS 
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ıllar önce gerçekleştirdiğim 

bir parfüm tanıtımında, 

katılımcılara beyaz 
zambak notasını sundum” diyor, parfümör 
Daphne Bugey. “Gazetecilerden biri, birden 
bire arına boğuldu ve mekândaki 
diğer herkes, (ek kelime etmeden ağlamaya 
başladı”. Kokuların anımsatma gücü 
sebebiyle, benzer yoğunlukta duyguları 
hepimiz yaşadık. Bay Proust da aksini iddia 
etmiyor. obilim araştırma direktörü Hirac 
Gurden; Parfum Fragonard (1) müzesinde, 
*koklamanın gizemi! üzerine yaptığı 
konuşmada da bizimle hemfikir olduğunu 
belirtiyor. “Tek bir kokuyla beynin tamamını 
harekete geçirebiliyor (yani 80 milyar 
nöron), yepyeni bir dünya yaratabiliyoruz” 
diye açıklıyor. “Anne karnında başlayan 
bu gizem, doğum itibariyle belirli kokulara 
karşı tercihler geliştirmemize sebep oluyor. 
Sonrasında da kültürümüz, yaşadığımız 
yerler ve eğitimimiz bu tercihler üzerinde 
etkili oluyor”. 
eller kokunun, beyinde düzenlenmiş bir 
duygusal etiketi var. Sevdiğimiz bir parfümü 
kokladığımızda. beyin bağımlılık hormonu 
olarak tanımlanan dopamin kimyasalını 
salgılıyor. Peki, hepimizin tiryakisi 
olduğumuz koku hangisi? Vanilya! 


EŞANŞLARIN GİZLİ 
ANLAMI 


“Parfüm tercihi asla masum değildir” diyor, 
Louis Vuitton'un burnu Jacgucs Cavallier. 
emli bir zevk aslında, tıpkı kadınların 
topuklu ayakkabılara karşı beslediği 

tutku gibi... İnsanların parfüm notaları 
konusundaki tercihleri beni çoğu zaman 
şaşırtıyor. Sadece uçucu kolonyaları tercih 
eden gizemli kumrallar tanıyorum. Ya da 
zengin iksirlere bayılan utangaç sarışınlar... 
Kuşkusuz, kendileriyle ilgili çok gizli 
yönlerini ifade etmek için veya yasakları 
nemek adına seçtikleri bir dışa vurum 
yönlemi. Bir parfüm başkalarına daima 


İbÂmadamercero 


Güzellikparfüm 


DAHA İYİ HİSSETMEK 


Aromakoloji, aromaterapi, koku terapisi... Uzun 
zamandır kokuların ve özellikle de esansiyel 
yağların gücünü yatıştırmak, uyarmak, denge 

kurmak ve tedavi etmek için kullanıyoruz. Guide 
de I'Odorat kitabının yazarı (Ambre Editions) 

uzman Patty Canac, komadaki hastaların 
hafızasını canlandırmak, Alzheimer veya Parkinson 
hastalıklarından etkilenmiş veya depresyon geçiren 
hastalara yardımcı olmak için hastanelerle birlikte 
çalışıyor. Nörobilim de, bağırsaklarda bulunan koku 
alıcılarına ve kanser hücrelerinin gelişimine işaret 
ediyor. Her bir patoloji, köpeklerin veya elektronik 
*burunların' hastalık henüz ortaya çıkmadan tespit 
edebildiği, kendine özgü koku imzasına sahip. 
Spermlerin bile kokuları var! 


mesaj gönderir ve sadece baştan çıkarımak 
için kullanılmaz. Bir kadın fazla parfüm 
sıklığında veya hiç sıkmadığında, gerçek 
anlamda hata yapmış olur.” Aynı düşünceyi, 
Gelle Fröres parfüm evi ile parfümlerin 
duygusal kartografisini oluşturmak üzere 

iş birliği yapan koku terapisti Mina Moyon 
da paylaşıyor. Esansiyel yağlar üzerine 
uzman; eczacılık eğitimli doktor, her bireyin 
sayısız karakteristik özelliklerle çevrili sert 
bir çekirdeği, derin bir benliği olduğunu 
savunuyor. “Kokular canlıdır” diye altını 
iziyor. “Hayatımız boyunca bir veya 

birden fazla farklı yönleriyle benliğimizde 

iz bırakırlar. Bazen. bilinçaltında ihtiyaç 
duyduğumuz parfüme karşı ciddi bir çekim 
hissederiz yani bize iyi gelen, rahatlatan 
veya hayatımızdaki önemli bir boşluğu 
tamamlayana karşı.” Elbette ihtiyaçlarımız. 
hayatına dahilinde değişime uğruyor 
çünkü 20 ve 50 yaşlarındayken aynı insanlar 
olduğumuzu söyleyemeyiz.” Ona göre 
ergenlik döneminden, olgunluk dönemine 
kadar aynı parfümü kullanan kadınlar 

simi kabul etmekte ve kendilerini 
sorgulamakta güçlük iyor. Sürekli parfüm 
değiştirenler ise kendilerini bulmakta 
zorlanıyor diyebi 


> 


NEŞELİ 
Twilly, 50 ml, 
428TL, Hermes. 


ŞEHVETLİ 
Tobacco Oud 
Intense 250 ml, 
2.900TL, Tom Ford. 


GURME 
Secrets du Paradis 
Rouge, 50 ml, 
770TL, Jul et Mad. 


ASİ 
World, 75 ml, 
470TL, Kenzo. 


di, 


İ. 
ge 


CESUR 
Girl of Nov, 90 ml, 
578TL, Elie Saab. 
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TENİMDEKİ 
VARLIĞI 


Guecrlain için parfüm danışmanlığı hizmetini 
yaratan Sylvaine Delacourte, parfümlerini 
seçmeleri veya Thierry Wasser yardımıyla 
kendi parfümlerini oluşturabilmeleri için 
bugüne kadar yüzlerce kadına yardımcı oldu. 
İki saat boyunca müşterilerinin kişiliklerini 
irdeleyip temele indikten sonra, derin bir 
rahatlama ve ardından bir nevi *yarı hipnoz” 
durumu sağlıyor. Böylece gizli saklı duygular 
ve anılar gün yü 
göre kokularla ilgili *sabit diskimiz” .Oila7 
yaşlar arası gelişerek yerleşiyor. Sonrasında 
yeni deneyimler toplasak da, zevklerimiz 

ve sevmediklerimiz değişmiyor. Çocukluk 
döneminde herkes duyusal, görsel, kinestetik 
(bedensel zeka) veya işitsel olmak üzere 
diğerlerine göre üstün olan bir kanal 

gelişi scl kanalı gelişmiş olanlar *en 
moda' şişeye ilgi duyuyor; kinestetik kanalı 
gelişmiş olanlar parfümün çekimine daha 
kolay kapılıyor: en az bulunan işitsel kanalı 
gelişmiş, trend düşmanı olanlar ise daha sıra 
dışı tercihlere yöneliyor.” Ancak uzmanımız. 
dış görünüme her zaman güvenmemek 
gerektiğini ifade ediyor. “Parfümünü bir 

türlü bulamayan, silik bir kadın hatırlıyorum. 
Danışmanlık scansının sonunda her şey 
Shalimar'a işaret ediyordu. Şaşkınlığa uğrayan 
kadın, “Mümkün değil, bana uygun olamaz” 
dedi. Nihayet parfün rmeye başladığı 
andan itibaren hayatı değişti. Özgüveni gelişti, 
halta hayatının erkeğiyle tanıştı.” 

(1) Musce du Parfum. 3 5, Sguare Louis Jouvet, 75009 Paris, 


“Deneyimlerime 


wwwragonard.com (2) almaconsulü paris.com 


MENZİLİ BELİRLEYİN 


Dünyanın en iyi burnu acaba kimde? “Fillerde, sonra 
farelerde, köpeklerde ve kedilerde” diyor, nörolog 
Hirac Gurden. Ancak insanların koku alma yetisinin 
sanıldığından daha gelişmiş olduğunu da ekliyor:”En 
uzun süre faaliyet gösteren duyumuz. Erkekler ve kadın- 
lar aynı sayıda koku alıcılarına sahipler, yaklaşık 300 
ila 400 adet (arılarda 170 kadar var). Parfümörlerde 
sizden veya benden daha fazla alıcı mevcut değil. On- 
lar sadece alıcılarını daha sık kullanıyor, çalıştırıyorlar. 
Beynimizde aslında bir Steinway piyanosu var ancak 
biz ondan yeterli ölçüde istifade etmiyoruz” 


15 Onadamersaro 


Güzellikparfüm 


ALISVERİS LİSTESİ 


ŞİŞELERİN DİLİ 


Parfümün bilinçaltını özgür bırakıp 
(kendinizinkini de) konuşmasına izin verin. 


»s ONAYLIYOR: “Özgür bir kadınım, cesurum. 


kendime güveniyorum ve şehvetliyim... Bana 
çiçek buketleri gönderin!” Gabrielle (Chanel), 
La Vic esi Belle HEclat (Lancöme), | Adore 
(Christian Dior). 


* BİLDİRİYOR: “Benim yatıştırıcı lavantam, 
yumuşak vanilyam... Tüm zevklerin 
tanrıçasıyım”. Mon Guecrlain (Guerlain). 


* ŞARKI SÖYLÜYOR: “Sokakta her yerde 
benden bahscimelerini istiyorum. Erkeklerin 
çıplak olmalarını, üstüme atlamalarını 
arzuluyorum. Beni beğenmelerini... 
Meziyetlerimi görmelerini...” Scandal (Jcan 
Paul Gaultier), Goldeca (Bulgari). 1978 Les 
Bains Douches (1.es Bains Guerbois). 


* GÜVEN VERİYOR: “*Iaydi, cüret ct. Sesini 
bulmak için sesini yükselt!” Aura (Ihierry 
Mugler), Kau de Parfum Intense (Kenzo 
World). Evs Audacicux (Gelle Fröres), Le Cri 
de la ILumiöre (Parfum d'Empire). 


* İSYAN EDİYOR: Rocker olsam da, isyankâr 
olsam da bol miktarda kahve içiyor; çiçekleri, 
şekeri, annemi ve babamı seviyorum.” Black 
Opium Pure Illusion (Yves Saint Laurent). 


“ISILDIYOR: “Korkma, üşüme, başını 
yastığa koy ve kollarıma gel.” Dent de Lait 
(Serge Lutens), Magic Liguid Diamonds 
(Viktor & Rolf): 


“Hep açım!” Essence N'10 
Amanda Tonka (Elie Saab); Cologne Absoluc 
Caf& Tuberosa (Atelier Cologne): Mon Paris 
Secret (Jcan - Michel Duriez); Dölectation 
Splendide (Terry de Gunzburg). 


» TALEP EDİYOR 
evleneceksin?” Eau de Parfum Aurore 
Collection Lumiöre Air du Temps (Nina 
Ricci): Eau de Parfum (Tiffany & Co); 
Absolu de Parfum (Chlo©) ; Fleur de 
Pöcher (Karl Lagerfeld). *# 


“Benimle ne zaman 


lang (Syivaine Delacourte). 


BEDENSEL 
La Vie Est Belle, 
VEclat, 75 ml, 460TL; 
Lancöme. 


NARİN 
Dent de Lait, 
100 ml, 990TL, 
Serge Lutens. 


GİZEMLİ 
English Oak & 
Hazelnut, 100 ml, 
440TL,Jo Malone. 


SİHİRLİ 
Arsenico, 100 ml, 
1.235TL,V Canto. 


NOSTALJİK 
Obsessed, 100 ml, 
440TL, Calvin Klein. 
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İKSİRLERİN 
DİLİ 


Koku kimliğinizi 
keşfetmek için. Eau de 
parfum, Aura, Thierry 


Mugler. Minyatür Bocca, 


Studio 55, 1970, Vitra. 
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ADVERTORLAL 


Kartalkaya'nın tam zamanı! 


Kış aylarının favori destinasyonlarından Kartalkaya'da sezon açıldı. Kış 
sporları için ideal olanaklara sahip Golden Key'de konaklarken şehir 
hayatının tüm stresinden arınmak mümkün. 

Bolu'da Köroğlu dağlarının zirvesine konuşlanmış Golden Key Kartalkaya, 
çam ormanlarının taze havası ve muhteşem görüntüsüyle şehirden kaçış 
için ideal bir seçenek. Outdoor aktivitelerin yanı sıra lezzetli seçenekler 
sunan restoranı, rahatlatıcı terapi seçeneklerini barındıran SPASı, spor 
salonu, kapalı havuzu da dinlendirici bir tatil için elinizin altında. 
Odanızın penceresinden görünen karlı orman ve kayak pisti 
manzarasına karşı elinizde bir fincan sıcak çikolatayla Danimarkalıların 
'hygge' dedikleri mutluluk anlarıyla dolu bir zamandan bahsediyoruz. 


M . 5 > 
TÜM PİSTLER SİZİN 


Lea Invent Architecture'un klasik yayla evi 
mimarisinden ilhamla tasarladığı otelin 
diğerlerinden farkı, Kartalkaya'daki tüm 

pistlerden faydalanma olanağı sunması. Her 
seviyeye uygun kayak okulu, snowboard ve 
hedikle yürüyüş dersleri var. Ekipman kiralama 
hizmeti de bulunuyor. 


Golden Key Kartalkaya Köroğlu Dağları, Bolu 
(5 gkkartalkaya 


SEYAHAT 
Lech'te kayak 
s. 160 
/ 
RÖPORTAJ 
Ross Lovegrove 
5. 16Ö 


7 
Z 


A 
ve ASTROLOJİ 
di 

- gi Ocak ayı burçları 


/ : 5.1774 
Bir zamanlar Galler Prensesi gi W / 9. (4/4 


Diana'nın oğullarını kayak 
öğrenmeleri için getirdiği 
Lech'te hergün bir başka 
tanıdık yüz ile karşılaşmak 
mümkün, 


HAZIRLAYAN MELİS AYGEN 
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Yaşams&eyahat 


KIS RÜYAS 


KIVRIMLI BİR NEHRİN YANINDA, ZÜRS VE 
OBERLECİVİN ETEKLERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR ÇİKOLATA 
KUTUSUNU ANDIRAN ALP KÖYÜ, BOZULMAMIŞ 
GÜZELLİĞİ, PUDRAMSI KARI VE LÜKS MİSAFİRPERVERLİĞİ 
İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN KIŞ TATİLCİLERİNİ 
CEZBEDİYOR. 2018 KAYAK SEZONUNA AVUSTURYA 
ALPLERİNİN GÖZBEBEĞİ LECH'TE BAŞLAYIN! 


HAZIRLAYAN MELİS AYGEN 


16 Ümadamercaro 


Çağdaş bir kış tatili için arzu edilen tüm özellikleri bir 
araya getiren küçük dağ köyü Lech, köklü geleneklerini 
ve dağ karakterini bugüne dek korumayı başarmış. Lüks 
olellerinin dünyaca ünlü konukseverli; »fistike huzur 
duygusu, bol yıldızlı restoranları, mükemmel kar kalitesi 
ve bakımlı pistlerine doğrudan erişime sahip olmasıy 
da Avrupa'nın en havalı kayak destinasyonlarından bi 
Lech, dünyanın dört bir yanından kayak tutkunlarını, 
deniz seviyesinden 1450m ila 2150m yüksekliğinde 
bulunan bu kış sporu cennetine çekiyor. 
İspanya Kralı Juan Carlos, Hollanda Kraliç ğ 
Putin, Ürdün Kralı Hüseyin ve ailesinin düzenli olarak 
yıllık kış tatillerinin kaçınılmaz adresi olan Lech, bir 
zamanlar Galler Prensesi Diana'nın oğulları William ile 
Harry'yi kayak öğrenmeleri için getirdiği ve en sevdiği 
kayak merkezlerden de biriydi. Tatiliniz sırasında dünyaca 
ünlü bi m ya da kraliyet ziyaretçisiyle karşılaşabilir, 
hatta kimbilir belki de tanışabilirsiniz. 


HARİKA PARKURLAR 


Arlberg. 305 kilometrelik kayak pistiyle Avusturya'nın 
en büyük ve en seçkin kayak bölgesi. Kendinizi 

keskin dişli doruklarla çevrili bir vadinin tatmin edici 
kıvrımlarında kayak yaparken bulacağınızdan ve bu 
uzun İniş Özgü <emmel yamaç deneyimini 
yaşalacağından emin olabilirsiniz. Bu lüks destinasyonun 


a 


yalnızca iddialı sporcular için olmadığını bilmelisiniz. 
İsteğe göre gündüz veya gece ayışığında düzenlenen 
snow shoe turları, cross kayak, 200 km'lik kış 


vürüyüşçüleri için özel parkurlar ve atlı kızak turları 
keşfedilmeyi bekliyor. Kızak turunda sıcacık hissetmek 
isterseniz geleneksel Avusturya keçesinden yapılmış 
Lenai & Linai markasının bölgeye özel giysilerini tercih 
edebilirsiniz. 


GELENEKSEL AVUSTURYA 
MUTFAĞI 

Dağlara bakan çarpıcı bir manzaraya sahip Severin's, 
öğle vemeği molası için ideal. Dünyanın her yerinden 
cazip kokularla eşleşen ve en son mutfak teknikleriyle 
hazırlanan geleneksel Avusturya mutfağı sunuluyor. Baş 
şef Stephan egelstein ve uzman ekibi yerel ürünleri 
kullanarak yenilikçi ve modern bir menüye imza atıyor. 
Yemek sonrası için, hoşça vakit geçireci iz sıcak ve 
davetkar bir lounge sizi bekliyor. Şöminenin etrafındaki 
yumuşak kanepelere yayılıp mutlu anlar paylaşabilirsi 
Kış manzarasını kaçırmadan kayak ve kayak sonrası 


Bir dağ yamacının sakin ortamında, kış sezonunun 
keyfini çıkarabileceğiniz muhteşem bir manzaraya 
sahip olmak istiyorsanız, gelenekleri modern 
fikirlerle kaynaştırarak orijinal Avusturya'nın yeniden S 

yorumlandığını ve küçük inceliklerle misafirleri 

üzerinde büyük bir etki bırakan olağanüstü lüks 
Hotel Severin'de unutulmaz bir tatil yaşayın! 

Konaklamanızı eşsiz bir deneyime dönüştürün! 
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Yaşam&eyahat 


keyfine devam etmek için Oberlech yamaçlarında 
bulunan olağanüstü konuma sahip Hotel Montana, rahat 
bir öğleden sonrası için ideal buluşma noktası. Parlak 
mavi gökyüzü ile Mpler'in güneşinden tam anlamıyla 
favdalanabilirsiniz. Güneş terasında durun ve son bir 
kez güneş batmadan kendinizi ısıtın. Merak etmevin, 
güneşi batırırken üşümemeniz için battaniye ve ısıtmalı 
koltuklar bulunuyor. Arlberg dağlarındaki atmosferin 


neredeyse her dakikada nasıl değiştiğine hayran kalacak. 


ışığın değişen halini izlerken doğanın mucizesine bir 
Kez daha hayran kalacaksınız. Şef Markus Winkler'in 
vorgun kayakçılar için hazırladığı küçük atıştırmalıklara 
uygun şarap ve şampanyalar mahzende hazır bulunuyor 
Dinlendirici anların tadını çıkarın ve kendinizi şımartın. 
“Alplerin en iyisi olarak bilinen on iki köyün en seçkini 
olan Lech, gastronomiye dair hoş bir itibara ve üne sahip 
Lech'te çoğunluğu otellerde olmak üzere 50'den fazla 
restoran bulunuyor 


GASTRONOMIK FESTİVAL IÇIN 
Gastronomik bir festival peşindeyseniz, Oberlech'teki 
Burg Vital Hotel'in bir parçası olan ödüllü Griggeler 
Stuba'nın lezzetlerini denemelisiniz. Sadece akşamları 
açık olan restorana rezervasyon yaplırmanızda fayda 


var. Aristokratların izinden gitmek istiyorsanız, Pos 
in favorisi olan krema 


doğru adres. Kraliçe Beatri 
ıspanağında *Arlberg” domuz pastırmalı tortelliniyi 
deneyimleyebilirsiniz. Şayet daha basit ve lokal bir 
seçenek tercih ederseniz, 300 yıllık atmoslerik dağ evi 
olan Haus Nr 8'de doyurucu ve leziz peynir fondü ile 
kendinizi güçlendirebilirsiniz. Viyana tarzı haşlanmış 
sığır eti Tafelspitz ve kuru otlarla yapılan gözleme 
Kaiserschmarrn gibi bölgenin geleneksel tariflerini 
tadabilirsiniz. 

Özel bir konutta kalma duygusuna tanık olmak ve 
kendinizi evinizde gibi hissetmek isterseniz, Almhof 
Schneider'i tercih edebilirsiniz. Yüzyıllar boyunca Lech 
nehrinin uzak vadisinde mütevazı bir dağ çiftlik evi 


olan Almhof'un hikâyesi yerleşimin ilk günlerine kadar 


2 maclemerGaRo 


Alplerin eteğinde, vadinin ortasında, doğal 
dağ atmosferini sunan Almhof Schneider 
akşamüzerinin menekşe saatlerinde 
yansıttığı zarif atmosferiyle karların 
arasından göz kırpıyor. 

Otelin yıldızlara layık restoranı seçkin 
konuk servisiyle ikna edici bir konsept. 
Restoranın zarif misafirleriyle paylaştığı, 
harika tariflerinden oluşan menüsü, sizi 
şaşkına çevirecek lezzetlerle buluşturuyor. 


uzanıyor. 1929 yılından bu vana dör! kuşağı kapsayan 
ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini 

adeta evlerinde hissettiren, lüks konaklama adresi 
“imhof Schneider kendine özgü bir lüks anlayışıyla 
kucaklıyor misafirlerini. Mütevazılığı ve samimiyeti 
insana, ailenin bir dostu olma duygusunu vaşalıyor. 

18 oda ve 35 süitin her birinde, bölgenin keresteleri ve 
taşları ile dağ mimarisinin basit ve işlevsel biçimleriyle 
zenginleştirilmiş hayat kalitesini yaşayabiliyorsunuz. 
düvük bir tutkuyla tasarlanan detaylarda. Alpin köknarı, 
yağlanmış ceviz, Salzburg kireçtaşı, açık şömineler, antik 
dağ mobilyaları ve el yapımı yataklar gözünüze çarpıyor. 
Elbette işçiliğin kusursuzluğu ve geleneksel 
malzemelerin kullanımı, oldukça çağdaş bir görünüm 
vor. Almhof, lüks ve rustik karışımı hoş bir 
görünüme sahip. 


DİNLENME ZAMANI 


Dağlarda geçen maceralı bir günün ardından buz ve karın 
aksine, buhar odalarında dinlenebilir, kapalı havuzda 
gevsevebilir. va da dinlenme odası veya solaryumda 


sergi 


uzanabilirsiniz. Tam donanımlı bir spor salonu, 
eğitmenleri ve masörler ayrıca kayak sonrasında sizleri 
bekliyor. 

“imhof Schneider'de misafirleri ağırlamak bir gelenek. 
Aksamınızı sadeliğin cazibesi ve birincil ürünün 
kalitesi üzerinde ısrarcı, zarif gurme restoranlarından 
Wunderkammer ya da Restaurant im Almhof 
Schneider'den yana kullanın. Yıldız şefler tarafından 
hazırlanan harika lezzetleri gurur duydukları nadir 

ve klasik etiketlere sahip mahzeninden seçeceğiniz 
şarabınızla tamamlayın. 


© severins.lech © kristiania leh o “ almhofschneider 


LECH'IN MİNİ TARİHİ 


Lech, kürk paltoları, şampanyaları ve kraliyet 
ziyaretleri ile ünlü, ancak bu lüks tatil köyü 
elbette her zaman böyle değildi. Buradaki en 
erken yerleşim izlerinin kökleri on dördüncü 
yüzyıla dayanıyor. Walser bölgelerindeki İsviçre 
çiftçileri, vatanlarında toprak vergilerinin aşırı 
olması nedeniyle buraya göç edip küçük bir köy 
kuruyorlar. Başlangıçta sadece yüz kişilik bir 
çiftçi topluluğu olan Walserler, 20. yüzyılda kayak 
turizminin gelişmesiyle bölgeden ayrılıyorlar. Köyde 
kalan rustik koyun ağılları, avcılık kulüpleri ve yine 
bu zamanlara dayanan orijinal yapılardan Hotel 
Tannbergerhof ve Krone görülmeye değer. 


Küçük, samimi ve lüks bir otel 
arıyorsanız Hotel Kristiania'nın 
dünyasına adım atın. Sanatla iç içe 
gösterişli bir şekilde döşenmiş oda ve 
süitlerinde dinlenin, kış coğrafyasının 
saf mutfak keyfini tatmanın 
heyecanını yaşayın ve nefes kesen 
dağ panoramasının sunduğu Şiirsel 
kar manzaralarının atmosferi içinize 


çekin! Harika bir konaklama tecrübesi z 
yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. | BUNLARI UNUTMAYIN | 
ii # Sanata meraklıysanız 2018 kış 
sezonunda Almhof Schneider'de 
muhteşem bir sergi var! 2017 Venedik 
Bienali'nde dikkatleri üzerine çeken 
Avusturyalı sanatçı Erwin Wurm'un 
sergisini gezmeyi ihmal etmeyin. 


# Lech'in bakımlı pistlerinde süzülürken 
şıklık yarışına da girmek isterseniz 
efsanevi Strolz butiğindeki son moda 
kayak giysilerine bir göz atmanızı tavsiye 
ederiz. 


# Dile benden ne dilersen 

Yaratıcılıkta sınır tanımayan Hotel 

<a 5 Kristiania, tüm dileklerinizle ilgileniyor. 

e Gi Mi , Siz sadece isteklerinizi bildirip geri 
“gi kalanını otelin ekibine bırakıyorsunuz. 

- Karların ortasında romantik bir piknik ya 

mea © gd da karlı tepelerin zirvesinde helikopter 

uçuşu bunlardan sadece birkaçı. 


# Lech aynı zamanda sanat konusunda 
da tufkulu. 34 numaralı teleferikten 
görülebilen Antony Gormley heykelini 
kaçırmayın. Ayrıca, Hotel Kristiania'nın 
duvarlarındaki Lichtenstein eserlerini 


| seyretmek için mutlaka uğrayın. | 
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MİNE KALPAKÇIOĞLU ile 
kış ortasında Seyşeller güneşi 


NEREDİ, KALINIR? 
FOUR SEASONS RESORT 


Mahe Adası'ndaki otel her lüksü 
içinde barındıran, misafirlerin 
konforunu sağlamak için her türlü 
donanıma sahip bir tesis. 


NE ZAMAN GİDİLİR? 
KIŞ VE BAHAR AYLARI 


“Ziyaret için en iyi zaman Nisan. 
Mayıs, Eylül ve Ekim olsa da, 
ortalama sıcaklık hep 30 derece 
olduğu ve yağmurlar zaten birkaç 
dakika yağıp hava hemen açtığı 
için K Kuzey 
yarımküreye kara kış hakimken, 
yazı özleyenler için bu mevsim de 
çok doğru bir seçim.” 


EN İYİ PLAJ 


n sene çok keyi 


le 
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CRUİSE 
KOLEKSİYONLARI 
KALBİMİZİ 
ÇALMIŞKEN, 
KARA KIŞA 
KISA BİR ARA 
VERMENİN 
TAM SIRASI, 


SOURCE D'ARGENT 


“La Digue adasındaki Anse 
Source D'Argent zaten dünyanın 
en iyi plajı ve Unesco koruması 
altında. Çizgi filmlerdeki hayal 
adalarının gerçekleşi gibi bir 
doğası var. Araba yasak. bisikletle 
geziyorsunuz. zaten ada ctrafı 

25 dakikada bitivor. Veuve 


Reserves'i de gezmeniz lazım bu 
adada. Cambridge Dükü William 
da bisikletle dolaşmış ve hayran 
kalmış.” 


NEREDE YENİR? 
OLIVIER LE VASSEUR 


Genelde erken akşam yemeği 
yenilen Treasure Cove adasında 
güneş batışını seyretmek 
benzersiz. Hem gün batışı hem de 
lezzet için en iyi mekân burası. 


ADADAN ADAYA 
FERİBOT VE TEKNE 


Ana ada olan Mahe'den küçük 

bir feribotla 1,5 saatte Praslin 
adasına gitmek çok keyifli. Uçakla 
da gidilebiliyor ama verel halkla 
ve turistlerle tekne seyahati 


yapmak bence daha keyifli. 
Praslin adasından da 10 dakikada 
yine deniz yoluyla La Diguc'e 
geçiyorsunuz. 

Bu yolculuklarda denizde yunus, 
uçan balık gibi canlıları görerek 
ada sahillerini ve turkuaz denizi 
izleyerek yol almak da ayrı bir 
zevk unsuru. 


OUTDOOR AKTİVİTE 
BENZERSİZ DENEYİMLERE HAZIR 
OLUN 


Sevşel Adaları Maldivler kadar 
turistik olmadığından burada 
daha özel deneyimler yaşamak 
mümkün. 

Örneğin Mahe adasındaki 
şelalerde yüzmek, oradan çıkıp 
ağaçlar arasında Zzipline yapmak, 
ardından Grande Anse plajında 
yerel hindistancevizi yiyip 
muhteşem denize girmek kadar 
insanı hür ve mutlu hissetiren 
bir şey vok. Bu arada, buradaki 
hindistancevizinin özel bir şekli 
var ve bundan dolayı birçok esprili 
hediyelik eşya satılıyor. Almanızı 
tavisye ederim, güzel hatıra 
oluyor. 


GÜNEŞ FAKTÖRÜ 
TROPİK KUŞAK 


Tam tropik bir ada topluluğu olan 
Seyşeller'de bulutlu günlerde 
bile çok ciddi yanabiliyorsunuz. 
Yanınızda muhakkak olması 

»v suya dayanıklı 
bir 50: SPF krem ve denizde 
yüzerken giyeceğiniz uzun kollu 
windsurf tişörtü. 


SU ALTI 
ŞNORKELLE DALIŞ 


gereken iki $ 


Muhakkak yapılması gereken 
en önemli şeylerden biri. rehber 
önderliğinde şnorkel ile dalış. 
Su altı dünyası gördüğüm en 


zenginlerinden.Bir gün şnorkel 


Su altı 
dünyasındaki 
renkler "Kayıp Balık 
Nemo'çizgifilmini. 
aratmıyor. 


güzellikleri 
kendilerine 
hayran bıraktırıyor. 


dönüşü sahile vurmuş bir “Dory” 
buldum. Hani Disney filmi *Kayıp 
Balık Nemo'daki karakterlerden. 
Orenkler sualtında fosforlu 
oluyor zannediyordum meğer 
gerçek renkleriymiş. 


SEYAHAT HAZIRLIĞI 
NE GÖTÜRMELİ? 


Sevşeller'e gideken bavuluzunu 
hafif tutun, zira mayo, parco 

ve tişörl dışında fazla bir şeye 
ihtiyacınız vok. Birde muhakkak 
sevgilinizle gitmenizi tavsiye 
ederim, çünkü çok romantik bir 
ortam. Pek çok ünlünün balayı 
için buraya gelmesi de bu yüzden. 


| SEYŞELLER HAKKINDA 10 ŞEY | 


1. Bu egzotik adalar topluluğu 
1700'lerde Fransızlar ayak basana 
dek ıssızdı. 

2. Resmi adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, 
tam 115 adadan oluşuyor. 

3. Vallee de Mai adlı bölge, coco 

de mer adlı ilginç meyvenin yetiştiği 
dünyadaki iki yerden biri.Yine bu 
bölge, siyah papağan türünün 
dünyadaki tek habitatı. 

4. Adalar ünlülerin favori 
destinasyonlarından. Dalai Lama'dan 
Prens William'a pek çok önemli isim 
tatil için buraya geliyor. 

5. Anaerkil kültür hakim, evlerde son 
sözü genellikle kadınlar söylüyor. 
6.Başlıca mutfak malzemeleri 
hindistancevizi, tropik meyveler, tavuk, 
köri, pirinç ve tabii ki deniz ürünleri. 
7. Jean Marc Voley Seyşeller'in 

en ünlü sesi. Creole müzik yapan 
müzisyenin pek çok ödülü var. 

8. Para birimi Seychellois Rupee 
Bugün 1 TL yaklaşık 3.65 Seychellois 
Rupee'ye denk geliyor. 

9. Trafik, İngiltere sömürgesi olduğu 
yıllardan yadigar olarak soldan akıyor. 
10. THY'nin Seyşeller'e geçtiğimiz 


| yıldan beri direkt uçuşu bulunuyor. 
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TASARIMIN ROCKS JAR 


Ross 
Lovegro ve 


TASARIM 
DÜNYASININ YAŞAYAN 


“NELERİNDEN BİRİ 


ROSS LOVEGROVE, 


seske ONLARCA TASARIM 

analog mu 

yoksa dijital 

misiniz? 

Kalemle mi İZ i 
bilgisayar ekranıyla mı başlıyorsunuz MUZELERİNDE 


çizmeye? 

Bu bana ilk defa soruluyor. Sevdim 
bu soruyu! Kimden vardım 

aldın bu sorular için? (Gülüyor). 
Kalemle başlıyorum çizmeye 
çünkü bunu yapabiliyorum! 

Ayrıca kalemle çizmek beni şarj 
ediyor ve bana kendimi tamamen 


YER BULM! 


ÖDÜLÜ ALMIŞ, ESERLERİ 
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 


SERGİLENEN, APPLE'DAN 
URBUS'A, CHRİS 
DIOR'DAN NARCISO 
RODRIGUEZ'E KADAR 
HAYATLARIMIZDA 


bu objeyle çarpışıp, şok olup hemen 
telefonlarına sarılıyorlardı. Soyut ve 
somutu yani bir şeyi ve hiçbir şeyi 
aynı anda göstermek istedim. 
Yaptığınız işlerde ölçek ne derece önemli? 
İşte bu iyi bir soru! Ölçek önemli 
çünkü her daim benzer ölçeklerle 
çalışmaktan voruldum. Şu anki 
mantalitem daha büyük ölçekli, 
heykelimsi verleştirmeler çalışmak 
ve aynı zamanda mimariye 
yönelmek. Mimaride bazı yeni 
prensipler keşfetmek istiyorum. 
Dışarıdan bakınca bir tasarımcıdan çok 


TLAN 


PEK ÇOK 


özgür hissettiriyor. Kalamdakine 
kalemle ulaştığımda ekibimle 
konuşup tartışıp analogdan 
dijitale aktarıyoruz. Tasarıma ilk 


MARKAYA ELİ DOKUNMU Ş 
BU EFSANE ADAMI SIZ DE 


DAHA YARINDAN TANIYIN. 


rockstar'a benziyorsunuz. Harika bir 
stiliniz var. 

Bu stili daha da geliştirerek vüz 
yaşına kadar muhafaza edeceğimi 


başladığımda herkes çizebiliyordu. 
19. yüzyılda botanisiler, arkeologlar 
bile iyi birer çizimciydi. O zamanlar 
çizim anahtardı, her kapıyı açardı. Bugün inan kimse tam 
anlamıyla çizemiyor. Bu yeteneği korumak için kalemle 
çizmeye devam ediyor ve zamanı geldiğinde dijitale 
çeviriyorum. Dijital çizimleri göstermek konusunda 
cömertim ama analoglarım bana özeldir. kolay 


paylaşmam. 

Hiç soyut bir şey tasarladınız mı? 

Belçika'daki bir sanat gösteri cin UFO tasarladım. 
Verilen talimat. aklıma gelebilecek en soyut şeyi 
tasarlamaktı ve biliyorum ki dünyada milyonlar 
somut varlığını ispat edemese de UFO'lara inanıyor. Bu 
sebeple 8m çapında bir UFO tasarlayıp onu Lille'de bir 
tren istasyonuna yerleştirdim. İnsanlar trenden indiğinde 


a insan 


RÖPORTAJ ESRA EKŞİ 
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bilmeni isterim. Kişinin kendine 
özgü bir stili olmasını çok 
önemsiyorum. 

Soruna dönecek olursak; moda da sürekli yenilikle ilgili 
olduğu için ilgi alanıma giriyor. Erkek modasında biraz 
kadınsılık olması gerektiğini düşünüyorum bu arada, 
çünkü biz erkeklerin biraz farklı materyal ve aksusuarlara 
ihtiyacı var. Ancak çok iyi bir tüketici olduğumu 
söylevemeyeceğim. Geçici değil kalıcı şeyler almayı 
seviyorum. 

Hangi moda tasarımcılarını beğeniyorsunuz? Neler giyiyorsunuz? 
Özelliği olan parçalar bulup onları satın almayı 
seviyorum. Mesela Christian Lacroix kabanım. Yolda 
insanlar durdurup nerden aldığımı soruyorlar. Kendimi 
o kabanın içinde kraliyet ailesinden gibi hissediyorum. 
Mesela siyah kadife Comme Des Garçons ceketim. 


“midnighijourney 
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“Ego sahibi olduğumu farkettiğim an onu hemen 
bastırmaya çalışıyorum çünkü narsist biri gibi 
görünmek istemiyorum. Sesimi alçaltıp, daha sakin 
bir ruh haline bürünüyorum.” diyor Lovegrove. 


Ilerhalde ölene kadar giyeceğim. 
Mesela dün kapanmak üzere olan bir 
spor mağazasından 33 sterline harika 
bir golf pantolonu aldım. Bu pantolonu 
Yohji Yamamoto çizmelerimle giymeyi 
planlıyorum. Tasarım parçaları markasız 
ama kaliteli parçalarla kullanmayı 
seviyorum. Basit bir tişörtle biraz Issey 
Miyake, biraz Yamamoto. Japon stilini 
çok seviyorum. Eğer Japonya'da yaşasaydım inan şu anki 
halimden çok daha ekstrem bir ş ntüm olurdu çünkü 
orası daha özgür. Londra o konuda biraz daha tutucu 
geliyor bana. 

Biraz son projelerinizden ve gelecek projelerinizden bahseder 
misiniz? 

Şu aralar ses sistemleri ile ilgili projeler yapıyorum. Çok 
yüksek teknolojiye sahip kulaklıklar ve hoparlörler 
üzerinde çalışıyorum. Bunlar çok radikal, denenmemiş 
malzemelerden oluşacak. Aynı zamanda ulaşımla ilgili 
bir projem var. Sanal galerileri için limited edition 
koleksiyonlar hazırlıyorum. GL Mumm Champagne için 
tasarımlar yapıyorum. 1.G ile de yeni projelerimiz olacak 
Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? 

Batı Londra'da, yerleri mermer kaplı, dijital sütunları 
olan bir dairede yaşıyorum. Bunların hepsini kenara 
koyarsan benim için ev insanın vahası olmalı. Dergilerden 
kopyalanmış evleri sevmiyorum ama tanıdığım bir sürü 
üst düzey insanın evi böyle. Ben Rembrandı, Albrecht 
Dürer tabloları, Sugimoto fotoğrafları, İskadinav 

tarzı mobilyalar. Tony Cragg heykelleri, Da Vinci'nin 
orijinal kitapları ile mutluyum. Tasarım dergilerinde 
gördüğünüz şeyleri benim evimde bulamazsınız çünkü 
ben bir mağazada değil kendi kişisel alanımda yaşamak 
istiyorum. 

İşinizden dolayı çok seyahat ettiğinizi biliyorum. Favori 
destinasyonunuz neresi? 

Öncelikle, çok seyahat etmeyi bıraktım. Biyolojik ritmim 
artık izin vermiyor. Geçmişte çok seyahat ederdim ama 
son bir iki yıldır çok gerekmedikçe seyahat etmiyorum. 
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Aynı parayı kazanıyor ama kendimi daha 

ivi hissediyorum. Kubrick kafasındayım. 

Eğer benimle çalışmak istiyorlarsa onlar 

bana geliyorlar. Şahane şehirlere sadece tek 
geceliğine gitmeyi çılgınlık 
olarak görüyorum artık. 

Gezip göremeyeceksem, 
kültürel deneyimler 
yaşayamayacaksam, yeni 
arkadaşlar edinemeyeceksem 
gilmivorum 

Tabii ki bu kadar yıllık seyahat 
tecrübesinden sonra kalbimde 
yer edinmiş destinasyonlar 
var. Mesela İstanbul bunların 
başında geliyor. Orada harika 
arkadaşlar edindim. Çırağan 
Kempinski'nin şahane 
manzarası, Boğaz'da balık, 
Mikla'da akşam vemeği benim 
için hâlâ unutulmaz. Kyoto ve 
Naoshima da sevdiğim şehirler arasında 

Bali'deki eviniz hâlâ duruyor mu? 

Maalesef hayır. Bali çok değişti. Hava kirliliği ve trafik 
çekilmez bir hal aldı. Artık benim için doğru bir seçim 
Ancak Asya'yı hâlâ çok seviyorum çünkü insanları 
farklı. Daha nazikler. Trump yüzünden Amerika'ya da 
artık hiç gitmiyorum. 

Size en çok ilham veren yer neresi? 

Doğa ile içiçe olan yerleri daha çok seviyorum. Şehir 
olgusundan çok hoşlandığım söylenemez. Özellikle 
büyük şehirler. Nehirleri 


illeri, çölleri seviyorum. 


Marakeş son zamanlardaki favorim. Son derece egzotik. 
Peki en çok hangi tarz insanları ilham verici buluyorsunuz? 
Sanata, mimariye yön veren, inovasyonda Çığır 

açan insanları ilham verici buluyorum. Benim için 
öngörülemeyen insanlar ilham vericidir. Mesela Elon 
Musk gibiler. 

Tipik bir Aslan burcusunuz. Aslan burcunun en baskın özelliği ise 
yüksek ego. Üstüne bir de tasarımcı egosunu eklersek, bununla nasıl 
başa çıkıyorsunuz? 

Ego sahibi olduğumu farkettiğim an onu hemen 
bastırmaya çalışıyorum çünkü narsist biri gibi görünmek 
istemiyorum. Sesimi alçaltıp, daha sakin bir ruh haline 
bürünüyorum. Ego değil ama liderlik duygusunu 
seviyorum. Güçlü olmak, insanlara önderlik etmek 

bana kendimi iyi hissettiriyor. Dünyaya baktığında 

birçok büyük liderin burcu da aslandır. Sonuçta burcunu 
değistiremezsin ama karakterini dengeleyebilirsin. Ayrıca 
zannetliğin kadar özgüven patlaması da yaşamıyorum. Bu 
konuda bazı kayıplarım var! (Gülüyor). 


BIÇIM MI 
FONKSİYON 
MU? 
“Fonksiyon olgusundan 
yoruldum artık. Tabii ki 
önemli çünkü şu an 
oturduğum sandalye 
fonksiyonel olmasa 
üzerinde oturamazdım. 
Ancak öncelikli amaç 
olmamalı. Mühendisler 
fizik prensiplerini 
kullanarak Concord'u 
yarattı ancak Davut'u 
ancak Michelangelo 
ortaya çıkarabilirdi. Bu 
sebeple daha çok sanatsal 
yöne ağırlık vermeye 
çalışıyorum. Fonksiyon 
duygusu mesleğim gereği 
içimde zaten var. Çok 
fazla düşünmeme gerek 
kalmıyor. Kendimi daha 
fazla biçimsel tarafa 
yönlendiriyorum. Farklı ve 
orijinal ama aynı zamanda 
anlamlı bir şeyler 
tasarlayana kadar bu iki 
olgunun arasında hareket 
ediyorum” 
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lakarna yağ'yak 
ıLIKLIYSA 


SAGA 


DİYET YAPMAYA 
KARAR VERDİĞİNİZDE 
HAYATINIZDAN 
İLK ÇIKARDIĞINIZ 
YEMEKLERDEN 
BİRİ MAKARNAYSA, 
“INTEGRAL 
MAKARNALARLA 
HENÜZ TANIŞMADINIZ 
DEMEKTİR... BU 
YAZIMIZDA SAĞLIKLI 
MAKARNALARLA 
TANIŞTIRIYORUZ SİZİ... 
e — 
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Yaşam4of/ra 


Makarna deyince akla kilo almak 
geliyor. Hatta karbonhidrat içerdiği 
için vücutta yağlara dönüştüğü 
düşünülüyor. Yıllardır makarna 

ile beslenen İtalyanlara bir bakın... 
İtalyanlar'da şişmanlığın artış 
hızının dünyadaki birçok ülkenin 
gerisinde olduğu gerçeğine 
baktığımızda, makarnanın suçlu 
olmad: jöylemek açıkçası 
doğru bir yaklaşım. Kilo dışında 
en önemli konu makarnanın 
saflaştırılması ve bes ci 
değerinin azaltılmasıdır. Bu 
nedenle makarna seçimine dikkat 
etmek en doğru vol. Bunun için 
de tam buğday unundan yapılmış 
vetüm yararlı sağlık bileşenlerini 
içinde barındıran saflaştırılmamış 


YAZI SELAHATTIN DÖNMEZ 


“integral makarna”yı tercih etmek 
sağlık açısından oldukça önemli, 
Pişirmesi zor olmayan ve tal 
açısından beyaz makarnadan 
farkı bulunmayan bu sağlıklı 
makarnayı her gün yiyerek 

hem form tutabilir hem de 

insülin direnci oluşumunu 
önlevebilirsiniz. 

İntegral makarnayı pişirirken 

tuz eklemeyin. Çok az 2 yağı 
ve az su ekleyerek suda çektirme 
yöntemi ile pişirin. Bu şekilde 
pişirerek, hafif dirilikte yağsız. 
pevnir. taze sebzeler ve beyaz 

et çeşitleri ile hazırlayıp 
tüketeceğiniz integral makarnanın 
zayıflamaya etkisi olacağının 
altını çizmeliyim. 


SAĞLIKLI MAKARNA 
ZOR SİNDİRİLEN 
KARBONHIDRAT İÇERİR 


İntegral makarna kompleks 
karbonhidrat dediğimiz nişasta 
moleküllerini bolca içerir. Bu bol 
nişasta molekülleri formu sayesinde 
integral makarna yendikten 

sonra sindirim sisteminde de 
parçalanması uzun zaman olan 

bir süreç geçirir. Yavaş sindirilen 
integral makarnanın kanda şekere 
dö mü de oldukça yava 
bu nedenle pankrcastan in 
hormonu da az salgılanır. Ve bu 
sayede spagetti, integral makarna 
gibi çeşitlerin glisemik indeksleri 
de çok düşüktür. Böylece kanda 
insülin fazlalığı yaratmaz ve hızlı 
kan şekeri düşme riski oluşmaz. 
İntegral makarnayı az zeytinyağı, 
bol taze domates s0s, yağsız. 
beyaz etler veya yağsız yoğurt ile 
hazırlarsanız kilo aldırmayan ve 
insülin direncini de kıran şekline 
kavuşursunuz. 


SAĞLIKLI MAKARNANIN 
KARBONHİDRATI YAGA 
DÖNÜŞMEZ 


Sağlıklı yaşam için günde mutlaka 
enaz 130 g sağlıklı karbonhidratları 
doğal yiyeceklerden almamız 
hem beyin hem de kırmızı kan 
hücrelerimiz için şart. Özellikle 
kas ve böbreklerimizin çalışması 
için gerekli olan karbonhidratları 
besinlerle doğal yoldan almanın 
önemi de çok büyük. Bir küçük 
tabak integral makarna yaklaşık 
10 45 g kadar karbonhidrat 
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İKİ AYDA BİR BAYİDE 
Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaratıcı ve 
pratif birçok tarifi Selahattin Dönmez'in 
yönetiminde hazırlanan bu özel 
dergide bulabilirsiniz. 


içerdiğinden, eğer gün içinde diğer 
sağlıklı yiyeceklerden orta düzeyde 
karbonhidrat alınması sağlanırsa, 
makarnanın vücutta yağ deposuna 
dönüşmesi metabolik olarak 
gerçekleşmez. Size küçük bir tüyo 
verebilirim. Eğer makarnayı biraz 
kaçırırsanız o gün mutlaka tempolu 
vürümeyi ihmal etmeyin. 


SAĞLIKLI MAKARNA 
ILETOK KALARAK 
ZAYIFLAMAK KOLAY 


Midede tokluk sağlayan suda 
çözünmeyen diyet lifi içeren 

tam buğdaydan yapılmış 

makarna çeşitleri, taze sebzelerle 
lezzetlendirildiğinde bir kasesi 
yaklaşık 150 kalori kadar 

enerji içermektedir. Zayıflama 
diyetinizde ana vemeğinizin yanına 
ekleyeceğiniz bir kase sebzeli 
integral makarna: düşük kalorili 
olması, manganez mincralini çok 
içererek doğal yapısında bulunan 
karbonhidratı kolay metabolize 
etmesi ile uygun miktarlarda 
venilebileceğinin bilimsel kanıtıdır. 
Makarnanın kilo veriminde 
sorun yaratmaması için öncelikle 
beyaz makarna olmaması, krema, 
tereyağı, yağlı kırmızı et, kızarmış 
sebzeler ile tüketilmemesinin 

en önemli kurallar olduğunu 
unutmayın. 


METABOLİZMA DÜZENLEYİCİ 
VİTAMIN DEPOSUDUR 


“Tam buğdaydan yapılmış 
saflaştırılmamış makarna 


vüksek oranda folik asil, lutcin 


ve zcaksantin içerir. Folik asit 
kırmızı kan hücrelerimizin 
yapımında ve hücrelerimizin 
bozulmasını önlemede önemli rol 
oynamaktadır. Bir k 
integral makarna günlük folik 

asit ihtiyacının yaklaşık yüzde 40 
kadarını karşılar. Makarnayı suyu 
çektirme yöntemi ile pişirirken bile 
az miktarda kalan pişirme suyunu 
asla dökmemelisiniz. Bu suyun 
bolca B grubu vitamini içerdi; 
unutmamalısınız. Makarna sosunda 
bu suyu kullanabilirsiniz. Lutcin 

ve zcaksantin hem gözde yaşla 
ilerleyen görme kaybını önler 

hem de bazı kanser türlerinden 
koruma sağlar. Bu nedenle integral 
makarnanızı taze sebzelerle 
harmanlayarak antioksidan içeriğini 
zenginleştirmelisiniz. 


k tabak 


SAĞLIKLI VE KALORİSİ 
DUŞUK SOS 

* 10 adei tazedomales 

* Sadet kurutulmuş domates 

* 3 dişsarımsak 

* l avuç içi kadar (aze fesleğen 
*2 yemek kaşığı çam fıstığı içi 

* | yemek kaşığı zeytinyağı 

* Bol çekilmiş tane karabiber 


1. Taze domatesleri ikiye bölün ve 
önceden ısıtılmış fırında ısıtın. 

2. Ayrı bir yerde kurutulmuş 
domates ve laze fesleğenleri incecik 
olana dek kıyın. Sarımsakları 
ezecekten ge 
3. Fırından sıcak çıkardığınız 
domatesleri mutfak robotuna koyup 
üzerine diğer malzemeleri sos olana 
dek geçirin. 

4. Çekilmiş tane karabiberi de 
karıştırıp kavanoza servis etmek 
üzere depolayın. 
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Yaşamoromobil 


KOMPAKT SUV YORUMU 


VOLVO CARS, YENİ 
VOLNO XCAO'IN 
DÜNYA LANSMANINI 
BARCELONA'DA 
GERÇEKLEŞTİRDİ. 
YENİ XC40. YERDEN 
YÜKSEK YAPISI, RENK 


KOMBİNASYONLARI VE 


GENİŞ İÇ MEKÂNL İLE 
DİKKAT ÇEKİYOR. 
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olvo NC10, farklı renk kombinasyonları 
ile anında dikkatleri üzerine topluyor. 
Barselona'ya geldiğimizde bizi bekleyen 
NXC10'lar içinde en çok iki renkli versiyonların ilgi 
çektiğini fark ettim. Çift renkli kombinasyon isteğe bağlı 
olarak sunuluyor. 
Yeni Volvo NC10, yeni ön ızgara ve Volvo'da 
klasikleşmeye başlayan Thor'un çekici şeklindeki far 
yapısının yeni yorumu gibi detaylarla XC90 ve NC60 
modellerinin küçük bir kardeşinden çok. kuzeni olarak 
ailedeki konumunu tanımlıyor. 
NC10 teknoloji alanında, yeni 90 ve 60 serisi 
otomobillerde ver alan ödüllü güvenlik, bağlantı 
ve eğlence bilgilendirme teknolojilerini kompakt 
SUV segmentine de getiriyor. Yeni NC 10'da yer alan 


HAZIRLAYAN AHMET SAİD ÖZEN 


güvenlik ve sürücü yardım 
özellikleri arasında Volvo Cars'ın 
Pilot Assist Sistemi, City Safety, 
Yoldan Çıkmayı Önleme ve 
Engelleme, fren desteği ile Kavşak 
Uyarısı ve sürücülerin dar park 
alanlarında manevra yapmalarını 
kolaylaştıran 360 derece kamera 
özelliği yer alıyor. Tüm güvenlik 
sistemleri, kullanıcıların Volvo'dan 
bekledikleri yüksek güvenlik 
seviyesini ve daha da fazlasını 
sunmak üzere ahenk içinde birlikte 
çalışıyorlar 

Renkli ve etkileyici tasarım dili iç 
mekânda da devam eden model, 
iç tasarıma Zeki ve fonksiyonel 
önerilerle düzeni getiriyor. Zekice 
tasarlanmış iç tasarım, NC10 
sürücüsüne, kapı içlerinde ve 
Koltuk altlarındaki alanlar, şarj 
ünitesine sahip özel bir telefon 
bölümü, kompakt çantalar için 
katlanabilen bir askı ve tünel 
konsolunda boşaltılabilir bir çöp 
kutusu da dahil olmak üzere 
fonksiyonel birçok saklama alanı 
sunuyor. 

NC10'ta kullanılan 12 inçlik 


dokunmatik geniş ekran oldukça 
işlevsel. Ödüllü Sensus bilgi 

ve eğlence sistemi pratik bir 
kullanım sağlarken, dokunmatik 
ekran aynı zamanda otomobilin 
birçok fonksiyonuna erişimi 
kolaylaştırıyor. Benzersiz bir 

ses deneyimine sahip NC 10'ın 
seçenekleri arasında, konsola 
entegre dünyanın ilk hava kanallı 
subwoofer hoparlörüne sahip 
Harman Kardon Premium Sound 
sistemi de bulunuyor. 

NC10 üretim anından itibaren D 


dizel ya da'T5 benzinli dört silindirli 


Drive E motorlar ile yola çıkıyor. 
Hibrit ve tam elektrikli olan diğer 
motor opsiyonlarının da ilerleyen 
zamanda sunulması bekleniyor. 
NC10'ın Türkiye'de pazara 
sunulmasının 2018 yılının 

ilk çeyreğinde planlandığını 
söyleyen Volvo Car Turkey Ürün 

ve Pazarlama Müdürü Kubilay 
Polat, “NC10, bizim kompak SUV 
segmentine ilk girişimiz. NC10, 
Volvo markasına olan beğ i 
artıracak ve onu yeni bir boyuta 
taşıyacak” diyor. Türkiye'deki satış 
hedefi konusunda da Kubilav Polat, 
“XC modellerinde sahip olduğumuz 
bu kuvveti, şimdi kompakt SUV 
segmentine NC 10 ile getiriyoruz. 
Yeni Volvo NC 10, sadece ürün 
gamımızı güçlendirmekle 
kalmayacak, hızla büyüyen bu 
segmentte öngördüğümüz başarısı 
ile satış adetlerimize de büyük fayda 
sağlayacak.” diyor. 


| CAR DERGİSİ | 


HER AY BAYİDE 
Otomotiv dünyası ile ilgili tüm yenilikleri, 
yeni modelleri, güncel röportajları Car 
dergisinden aylık takip edebilirsiniz. 


ge 


— 
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hazırlayan 
Miray Ertuğrul 
—— * —— 


OCAK 2018 
BURÇ YORUMLARI 


Koç 
20 MART - 19 NİSAN 
YENİ YILIN İLK ayına 
dolunayla başlıyoruz 
ve evinizle ilgili konular ön plana 
çıkıyor. Geçmişle ilgili konular. 
aile yaşamınız, eski zamanlar 
sık sık gözünüzde canlanabilir. 
İş ve kariyerle ilgili konularda 
önemli gelişmeler yaşayabilir, güç 
kazanabili ni 
9 OCAK HAFTASI işinizde 
güç çalışmalarından. otoriteyle 
alardan uzak durun. 
İlişkiniz toplum önüne taşınabilir 
veya iş ortamınızda aşk ilişkileri, 
veni tanışmalar gündeme g 
17 Ocak'ta işinizle ilgili terfi, iş 
değişikliği ve iş arayan koçlar 
için yeni iş fırsatları gündeme 
gelecektir. Ayın son günlerinden 
aşk hayatınızla ilgili önemli 
zığa çıkacak ve 
kendinizi gösterdiğiniz alanlarda 
sahnede olacaksınız. 


Boğa 
19 NİSAN - 20 MAYIS 


aktif olacağı ve 
seyahat edeceğiniz bir 
ay sizi bekliyor. Ay boyunca 
sorumluluklarınızı başarılı bir 
şekilde ortaya koyabilir, somut ve 
elle tutulur sonuçları kolayca elde 
edebilirsiniz. Göreceğiniz rüyaları 
not etmeniz yaşayacaklarınız 
hakkında önemli bilgiler verebilir. 
EĞİTİM. SEMİNER VE 


gerçekler 
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lebilir. 


kişisel gelişim konularına 
başlamak, mesleğiniz için 
yeteneklerinizi geliştirmek bir 
sonraki ay başarılarınızı artırabilir. 
Hukuk, dava gibi konular 
gündeminizdeyse, bu alanda da 
önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 
Ayın son günlerinden itibaren 

ay tutulması cikisiyle birlikte 

ev değiştirmek, taşınmak gibi 
konularla ilgilenebilir. aile 
ilişkilerinizde ve geçmişle ilgili 
konularda önemli deneyimler 
yaşayabilirsiniz. 


. . 
Ikizler 
20 MAYIS - 20 HAZİRAN 
ILAYATA ÇOK DANA 
derin bakarak. 
geçmişten bugüne 
yolculuk yapacağınız bir aya giri 
yapıyoruz. Ödemeler, beklediği 
alacaklar ön sıraya yerleşebilir. 
Ayın ilk günlerinden gerçekleşen 
dolunay güvende olma ihtiyacınızı 
tetikli 


tahsil edebilir, h. malarınızı 
düzenleyebilir: Av ortasına 
doğru bilinçaltı korkularınız 
açığa çıkabilir. Terapistlerden 
destek alarak bilinçaltı temi 
yaptırmak için verimli bir 
süreçle Ay sonunda veni 
kararlar ve önemli konuşmalar 
olacak. İnternet blog ve 
kitap yazmak gibi bilgi paylaşımı 
içeren çalışmalarınızla ön plana 
çıkmak ve reklam yapmak için 
harika bir süreç... 


OĞLAK 


21 ARALIK - 20 OCAK 


DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU 
OLSUN Yeni yaşınıza çok daha 
güçlü bir enerjiyle girecek, uzun 
bir süredir beklediğiniz gelişmeleri 
yaşamaya başlayacaksınız. Ay 
boyunca kariyeriniz başta olmak 
üzere hayatınızın her alanında güç 
elde edeceksiniz. 

ANCAK BU GÜCÜ kötüye 
kullanmamak, hırslarınızı görerek 
egoya kapılmamak sağlam adımlarla 
yol almanıza yardım edecek. Ay 
boyunca tarzınızı yenileyebilir, 
düşündüğünüz imaj değişimlerini 
rahatlıkla gündeme getirebilirsiniz. 
Aşk ve ilişkilerde de şanslı olacağınız 
bir ay sizleri bekliyor. 

AY SONUNA DOĞRU 
beklediğiniz paralar, ödemeler 
ve ortak kazançlar gündeme 
gelebilir İlişkilerinizde ikramlarla 
ve jestlerle karşılaşabilirsiniz. Ayın 
son günlerinde geçmişte sizde İz 
bırakan travmaları şifalandırmaya 
yönelik ruhsal terapistlerden destek 
almak çok iyi hissetmenize yardım 
edecektir. Yeni yaşınızın dilediğiniz 
tüm güzellikleri getirmesi dileğiyle... 


Yengeç 
20 HAZİRAN - 22 TEMMUZ 
YENİ YILIN İLK 


ayına yüksek bir enerjin 
ş yapacaksınız. Sezgileriniz 
ve dolunayla 
a ilgilitüm ger 
görebilirsiniz. Yeni insanlarla 
tanışabilir, uzun süredir devam eden 
ilişkilerinizle ilgili resmi kararlar 
alabilirs 
AYOR' NDA bu konularla 
ilgili mücadeleli durumlar, 
ilişkilerde kıskançlık ve s 
gerektiren durumlar açığa çıkabilir. 
Sağlıklı bir ilişki kurmaya yönelik 
korkular bu ay görünür olacak 
ve çaba gösterirseniz kalıcı 
olarak şifalanacaktır. Ay sonunda 
beklediğiniz paralar, ve sahip 
olduklarınızı koruma ön planda. 


Aslan 


22 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS 

İŞ VE ÇALIŞMA 

hayatınızın vurgu 
kazandığı, iş Lemponuzun artmaya 
başladığı bir döneme giriş yaptınız. 
Stresiniz yüksek olabileceği için 
Sporu ihmal etmemeli, beslenme ve 
uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. 
İş arkadaşlarınızla rekabetten uzak 
durmalısınız. Ayın son gününde 
burcunuz üzerinde gerçekleşen ay 
tutulması etkilerini ay ortasından 
itibaren hissedeceksiniz. 

İLİŞKİLERİNİZİN VE ÖZ 

ihtiyaçlarınızın ön plana çıkmasıyla 
yaşamınızla ilgili gerçekler açığa 
çıkabilir, Var olan sorunlar bu 
süreçte görünür olacağı için çözüme 
yönelik yaklaşımlar ışığınızın 
parlamasına yardım edecek. 


Başak 

22 AĞUSTOS - 22 EYLÜL 

KEYİF ALDIĞINIZ 
konuların ön planda olduğu, 
aşk ve ilişkilerde hoş zamanlar 
geçireceğiniz bir ay sizleri bekliyor. 
Yaratıcı yeteneklerinizi güvenle 
ortaya koyabilirsiniz. Aşk iliş 
ön plana çıkabilir. Çocuklarınızla 
ilgili konularda sorumluluklarınız 
artabilir. Ay ortasında tüm bu 
Konularla ilgili kalıcı ve köklü 
kararlar alabilirsiniz. 

AY SONUNA DOĞRU çalışma 

hayatınız hareketlenebilir. 


ileriniz 


Dinlenmek, kendi içinize dönmek 
yenilenmenize yardım edecek. 
Geçmişle ilgili konular, arkanızdan 
dönen işler ay sonuna doğru açığa 
çıkabilir. Göreci İZ TÜN 

mesajlar almanıza yardım edecektir. 


Terazi 
22 EYLÜL - 22 EKİM 
İLE hayatınızın 


iyalar önem 


ön planda olacağı | 
başlıyorsunuz. Ayın ilk günlerinde 


yaşayabilir, duygusal iliş 
güçlendirerek güven temasına 
öncelik verebilirsiniz. Bu ay yerleşim 
yerinizle ilgili değişimler gündemde 
olacaktır. Aile ilişkilerinizde 
yaşadığınız sorunlar ve korkular 
açığa çıkabilir. Terapilerden destek 
almak için verimli bir süreçtesiniz. 
İÇİN DÖNMEK VE 
dinlenmek gi ü toplamanıza 
yardım edecek. Ay sonuna doğru 
sosyal aktiviteler, aşk hayatınız 
ön plana çıkmaya başlıyor. 

Yeni insanlarla tanışabilir ve 
hayalleri canlandıracak ortamlara 
girebilirsiniz. 


Akrep 

22 EKİM - 21 KASIM 

YOLCULUKLARIN, 
kardeş ve akraba ilişkilerinizin ön 
planda olacağı bu ay, beklediğiniz 
önemli haberleri alabilirsiniz. 
Avon ilk günlerinde göreceğiniz 
rüyalar rehber niteliğinde olacak. 
Av ortasında fikirlerinizde önemli 
değişimler yaşayabilirsiniz. 

HIRSLARINIZI KONTROL etmeli 

ve ilahi adalete güvenerek yolunuzda 
güvenle ilerlemelisiniz. Ay sonuna 
doğru iş hayatınız hareketlenmeye 
başlayacak ve başarılarınızı 
ortaya koymayı başaracaksınız. İş 
değişikliği ya da terfi gibi durumlar 
söz konusu olabilir. 


Yay 

21 Kasım -21 Aralık 

KAZANÇLARINIZIN, 

yetene vurgu 
kazandığı bir aya giriş yapıyorsunuz. 


Sahip olduğunuz şeyleri kaybetmeye 
yönelik korkularınızı görebilir ve bu 


isel 


korkulardan arınmaya yönelik ki 
gelisim çalışmaları yapabilirsi 
Ay ortasında hırslarınız yükselebilir. 


Ay sonuna doğru yolculuklar, eğitim 
konuları ve uzmanlaşma projeleri 
gündeme gelebilir. 

RÜYALARINIZIN REHBER 
bilgiler vereceği bu süreçte hayat 
felsefenizi yenileyecek bilgiler 
toplavabilirsiniz. Yurt dışına gitmek 
ve hukuk gibi konularda beklediğiniz 
gelişmeleri bu ay yakalayabilirsiniz. 


Kova 


20 OCAK -19 ŞUBAT 
AYIN İLK YARISINDA 


olabilir ve dinlenme ihtiyacı 
hissedebilirsiniz. İş ile ilgili 
hareketli günler geçirece! 
Geride bıraktığınız insanlar, henüz 
açıklığa kavuşmamız konular bu 
ay vurgu kazanacak. Sezgilerinizin 
güçlendiğini hissedebilirsiniz. 
Sağlığınıza özen göstermeniz gereken 
bir dönem 
AY SONUNA DOĞRU enerjiniz 
Imeve başlayacak ve ikili 
iler alanınızda önemli gelişmeler 
yaşayacaksınız. Bu zamana kadar 
göz ardı ettiğiniz konuları açıklığa 
kavuşturmanız gerekebilir. Bazı 
insanlarla yol ayrımına gelirken, 
yepyeni karşılaşmalarda keyfinizi 
yerine getirecek. 


Balık 


19 ŞUBAT - 20 MART 

HAYALLERİNİZİN ÖN 
planda olacağı bu ay. yeni ortamlara 
girebilir. Ayın ilk günlerinde aşk 
yaşamınız, çocuklarınızla ilgili 
gelişmeler gündemde olacaktır. 
Ay ortasına doğru dostluk 
şkilerinizdeki sorunlar açığa 
çıkabilir ve bu alanda kalıcı kararlar 
alabili 


RİNDEN, 
hırslı yaklaşımlardan uzak 

durmayı tercih edin. Ay sonunda 

iş hayatınız hareketlenmeye 
başlayacak ve günlük rutinlerinize 
yeni sorumluluklar eklenebilecek. 
Sağlığınıza çok dikkat etmeniz, 
sağlık kontrollerinizi yaptırmanız ay 
sonundan itibaren önem kazanacak. 


miray.ertugrlü gmail.com 
.mirayertugrul uranusyen 
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Yaşamen yeniler 


CİLDİNİZİ KORUYUN 


Kış soğuklarının cildinizi 
kurutmasına izin vermeyi! 


verir hem de can: 
Hydratani Ener; 


birebir. Formülündeki gua! 


hyalüronik asit ise nemlendi 


dokusu da diğer artıları. 


MODERN VE MİNİMAL 


“Unite” adlı yepyeni takı 
koleksiyonuyla Calvin Klein, minimal 
ve modern çizgisini koruyor. Çelik 
ve çelik&rose renk seçenekleriyle 
yüzük. küpe, bileklik ve kolyeler iç içe 
geçmiş geometrik katmanlar şeklinde 
tasarlanmış. Hemen herkese hitap 
eden. 'aksesuar sevmiyorum! diyenleri 
bile tavlayacak kadar güçlü bir koleksiyon, 
dolayısıyla çok iyi bir hediye alternatifi. 


KARLI HAVALARIN YILDIZI 


Kış sporları tutkunları, 
stillerinden de ödün vermeden 
konforlu bir sıcak için Columbia'dan 
vazgeçemiyor. En zorlu koşullar için 
tasarlanan “Columbia Sıcağı" ürünleri 
ile kayak keyfiniz ikiye katlanıyor. 
Su geçirmez kar botları koleksi 
öne çıkan parçalarından. Sizi bütün 
gün üzerlerinde taşıyan ayaklarınız 
bu konforu hakkediyor! Columbia 
Sıcağı'nın markanın çalışanları ve 
CEO'su Gert Boyle tarafından 
Kuzeybatı Pa: “in sert 
koşullarında test 
p onaylandığını 
belirtelim. 


onun 


e 
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Kızaran, 

pul pul dökülen bir cilt hem rahatsızlık 
Elancyl Lait 
kışın bu 


uyarıcı etkisi enerji vererek cildin canlı 
görünmesini sağlıyor. Safran yağı ve 
vor ve 21 
saat boyunca bu nemin ciltte kalmasını 
sağlıyor. Paraben içermemesi. çiçeksi 
hoş kokusu, hafif ve yapışkan olmayan 


jin 


RAF 


> 
Lİ 


n 
mi 


Nİ BİR KRONO( 


YI 


g— 


La 


KLORANE 


VOLUME 
sol ou fibres de Lin 


VOLUME 


OTO wn F 


Ün pr ra 


Hem spor hem de 
şık kullanıma uygun 
tasarımlarıyla dikkat çeken 
Seiko, 2018'e yepyeni 
kronografıyla girdi. 35,9 
mm çapında, pırlanta süslü 
sedefli kadranı pembe altının 
zarafetini taşıyor. Koyu 
kahverengi deri kayışı İs: 
klasik stilden vazgeçmeyenleri 
ilk görüşte cezbediyor. 
Zamanı tutmanın en şik 
yollarından biri. 


AÇLARA 
KETE 
DOKUNUŞU 


Keten lifi içeren saç bakım 
spreyi, hem bakım yapıyor 
hem de hacim kazandırıyor. 
Özellile ince telli ve zayıf 
görünen saçlarda mucize etkisi 
yarattığı söylenebilir. Kökten 
uca hacimli bir görünüm 
yaralan sprey sayesinde gür ve 
hacimli saçlara sahip olmak 
çok kolay. Formülünde silikon 
ve paraben içermeyen ürünü 
sampuan ve saç kremiyle 
birlikte kullandığınızda 
etkisinin daha da artacağının 
altını çizelim. Hem ıslak hem 
de kuru saçta, durulamaya 
gerek olmadan kullanılıyor 
ve saçın şekil almasını da 
kolaylaştırıyor. 


Soğuktan korunmak 
için şıklıktan ödün vermek 


Çi gerektiği kanısı çok 

»— eskilerde kaldı. Elle'in kış 

Z koleksiyonundaki birbirinden 
pi şık bot modelleri hem konforu 
Ye 


hem de sıcağı garantiliyor. 
Kürk ve bağcık detaylı 
modeller, rahat topuklar, ofis 
için sade seçenekler ve sezon 
trendlerini yansıtan daha pek 
çok seçenek mağazalarda ve 
elleshocs.com'da, 


ULAŞILABİLİR 
LÜKS 


Dakik mekanizması ve zarif 
tasarımlarıyla saat tutkunlarının 
gözdelerinden olan Tissot, 
“Ballade Automatic serisi 
ile saat endüstrisine veni bir 
soluk getiriyor. Bugüne dek 
yalnızca üst segmeni saatlerde 
kullanlan ve saatin ömrünü 
uzatan silikon denge yayı 
teknolojisinin Powermatic 80 ile 
ilk kez kullanıldığı seride lüks 
ulaşılabilir bir fiyatla sunuluyor. 
Tasarımındaki ince detaylar 
ve sade okumayı kolaylaştıran 
kadran da Tissot Ballade 


Automatic'i çekici kılan diğer 
özellikleri. 


La 


İ UZMANINA BIRAKIN 


Saçlarını sağlıklı ve hızlı biçimde uzatmak isteyenlere müjdeyi 
Urban Care veriyor. Yeni trendlerden ilhamla oluşturulan Exper 
serisinde şampuan, saç bakım toniği, arındırıcı ve saç kökü güçlendirici 
deniz tuzu saç peeling'i ver alıyor. Etkin formülü ve zengin içerikleri 
sayesinde saçları besliyor, veni saç oluşumunu destekliyor. İçeriğindeki 
Biotin saçların güçlenmesini sağlarken, kafcin dökülmeye engel oluyor. 


KIŞ ÇİÇEKLERİ 


Avustralyalı Forever New, 
koleksiyonunda pembe, uçuk mavi 
ve gri tonları ön plana koyarak kışın 
en soğuk ve sıkıcı günlerini ısıtıyor. 
Çantalarda ise çiçek nakışları ve 
zincir detayları göze çarpıyor. Sade 
kombinlerinize renk katmak , kış 
ortasında gitti iniz her yerde çiçekler 
açtırmak için ideal. Özel doku ve 
desenleriyle şallar da kombinlerinizin 
vazgeçilmezi olmaya aday. 


PARFÜMÜNRUMH! 


Costume National'in 
Dominiguec Ropion tarafından 
yaratılan parfümü Soul, markanın 
ruhunu yansıtıyor. Sıcak, şehvetli, 
zaril ve karizmatik olarak 
nitelendiren parfüm. saf amber ve 
oryantal esintiler taşıyan değerli bir 
karışım. Üst notalarda bergamot, 
kakule, pembe biber,; orta 
notalarda sardunya çiçeği, deri. 
oud; alt notalarda ise gri amber, 
vanilya taneleri ve paçuli var. 
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GAMZE'nin gözünden 


Bs Yİ 

( YEME 

: KLOTO DESİGN MILAN 
Kloto:hun takıları ben z : -ı« FASHİON 
> yörüngesine çekmeyi i 2. WEEK 


başardı. Senem Gençoğlu 
aileden gelen kuyumculuk 
zanaatini endüstriyel tasarım 


& 12-15 JANUARY 2018 


MODA HAFTALARI 
Iler marka artık yeni 

bir stratejivle moda 
haftalarına yaklaşıyor. 
Kimi marka kadın erkek 
koleksiyonlarını birlikte 
sunacağını açıkladı, kimisi 


deneyimleriyle birleştirip 
ortaya bakmaya, takmaya 
doyamadığım tasarımlar 
çıkarmış. Fklotodesign 


DIET PRADA 


Birbirlerinden esinlenen Yay 
(0) tasarımcıları afişe eden - Lİ 
Instagram hesabı, moda A 
dünyasına bomba gibi Yi 
düştü. Takipçileri arasında 4 


Gigi Hadid, Silvia Venturini 
Fendi gibi isimler olduğunu 
bilmenizde (avda var. 

| diciprada 


TOU 

Kerem Çekiç sanatla iç iç 
tişört ve sweatshirtlerden 
oluşan bir marka kurdu. 
İşlekel'in sanat eserlerinde 
sıkça gördüğümüz ünlü 


e 


artık sezonluk defile 
yapmayacağını... Bu ay 
başlıyorlar. 


LOUBOUTIN BEAUTE 
Christian Iouboutin'in meşhur 
kırmızısı tirmaklarımızdan 
sonra artık gözlerimizde... 
Siyah eyeliner'in üstüne 
incecik bir çizgi şeklinde 
uygulayabileceğiniz gibi tek 
başına da sürebilirsiniz. 


© Touboutinworld 


NIGHT AND MILD 

Night and Mild tene en uyumlu 
kumaşları seçip, evde en 

rahat edebileceğimiz kalıpları 
çıkarmış. Ben pijamalarının 
bağımlısı oldum, şimdi 
koleksiyona sabahlıklar da 
eklenmiş. Evden çıkmamak 
için harika bir sebebimiz daha 


tablolar ve sosyal medya 
gönderimleri Tou'nun 
koleksiyonunda 
karşımıza çıkıyor. 


LARNS GOURMET 
BURGER 

Lara Sayılgan. 
stüdyosunun iki alt 
sokağına her şeyin ev 
yapımı ve çok lezzetli 
olduğu bir burgerci 

açtı, Acılı burger, trüflü 
patates, ev yapımı hardal 
sos ve browni'eler nefis, 
larasgourmetburger 


# gamzebiran 


HAZIRLAYAN GAMZE BİRAN 
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var artık. (F nightandmild 


LOVING VİNCENT 
Van Gogh'un hayat hikâyesi 
ancak böyle anlatılabilirdi. 
Ünlü ressamın tablolarını 
bir araya getirerek anlatan 
filmde ver alan 65.000 kare, 
125 ressam tarafından 10 yıla 
yakın bir sürede yağlı boyayla 
resmedilmiş. En iyi animasyon 
dalında Altın Küre ödülüne de 


aday. © lovingvincentmovie 


SOLAT. P 2018de 
Doğru  GÜÇSENDE 
NE 30 


ULU 


2018'DE FORMA GİR »- 500 KALORİ YAKTIRAN EN HIIT 7 


la Üy iyi İOSTlur 


min eli 


healthyfcod. pm 


İÇİN 100'DEN 
MAKARNA elin 7 Ka 
yağ | (| © beyarmısansımız 


ps 


Her gün biraz daha büyüyoruz! 


Car, Baby&You, Women's Fitness ve Men's Fitness'tan sonra 
ailemize iki yeni dergi daha katıldı. Geçen ay Healthy Food Guide 
ve bu ay da Madame Figaro... Bizi izlemeye devam edin. 
Çünkü biz sizi tüm duyularımızla izliyoruz. 
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Yeni NISSAN GASHOA| 


LİDER DURUŞU. 


Yeni Nissan Gashgai 
kendi yarattığı sınıfın 
her zaman lideri! 


*Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) toplam satış rakamları dikkate alınmıştır. 

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Oashgai'nin ortalama CO, emisyon değeri 
99-129 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 3,8-5,6 1t/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC'ye göre 
belirlenmiştir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: www.nissan.com.tr 


Li Wwwwnissan.comir | NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 8420 


